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Oorlogsherinneringen van de Dijk Thea Hulsegge Hoogstraten 38
Een verhaal over mensen die wat voor elkaar over hadden.

Die hun leven op het spel zetten om anderen te redden.

Een tijd vol van bedreiging waar je mee moest leven.
Terugdenkend aan hoe het toen was, kun je niet genoeg waarderen
dat je nu in vrijheid leven mag.

Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Matthijs Cator 41
Naast alle zorgen en bedreigingen die men in ons eigen land
meemaakte waren er ook veel gezinnen die hun man of zoon

jaren moesten missen omdat ze gedwongen werden in het
buitenland, met name Duitsland, te gaan gaan werken. De

schrijver herinnert zich de ellende in Duitsland maar niettemin
komt hij tot de slotsom dat hij, in vergelijk met vele anderen,

het slechter had kunnen treffen.

De bevrijding van Kortenhoef e.o. Jan Koelink 50
In mei 2000 publiceerden wij fragmenten uit het dagboekje

van de 10-jarige Jan Koelink.Het was het begin van de
oorlog(1940). Wij plaatsen nu zijn indrukken van de bevrijding
(1945). Het is boeiend te lezen hoe oorlog en bevrijding er uitzien,
bekeken door kinderogen.

Kees Kortenoever Daan Buitenhuis 53
Door alleen te zeggen dat Kees een bijzonder man was, doe je

hem te kort. Zijn liefde en passie lag bij de sport, het avontuur,

de natuur,de architectuur en verder viel hij op als boeiend verteller
Eigenlijk doe je hem te kort door een artikel aan hem te wijden. Het
zou een spannend boek kunnen zijn. Over een gedreven man die
een bijzondere herinnering nalaat.
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De Kapperszaak van vader en zoon Wiggers Jan M.Veenman 61
Dat waren nog eens tijden in Ankeveen toen daar nog een heuse
scheersalon was.Ouderen onder ons, maar ook jongeren die de tijd

~en de belangstelling kunnen opbrengen over vroeger te lezen,
kunnen zich er iets bij voorstellen. Als Jan Veenman de
kapperszaak beschrijft en je leest het, dan waan je je zittend op de
draaistoel in de ‘salon’.

Mededelingen van het Bestuur. 63
De bekende lijst met toch steeds weer verassende aanwinsten voor
onze verzameling. En niet te vergeten drie, onlangs op de
jaarvergadering, uitgelote obligaties.

Wetenswaardigheden Daan Buitenhuis 65
Over zitten en verzitten in de Kerk a/h Noordereinde en de dames
die in 1980 trachtten dit harde zitleed te verzachten. En over de
domineesdochter die ging trouwen en toen even dacht dat speciaal
voor haar de kerk en het kerkhof versierd waren.......

Uit de krant van toen 66
Steeds is er weer sprake van enige opwinding als er iets, zo op het
oog alledaags, wordt gevonden waarvan een kenner in extase raakt.
Menigeen kent dat gevoel bij het kijken naar de bekende T V-seric
“tussen Kunst en Kitsch”. Het gebeurde in Ankeveen, 50 jaar
geleden.

Wie weet het antwoord ? Jan Schrick 68
Een fotovraag, (de twee padvinders), waar we echt geen raad mee
wisten, was binnen de kortste keren beantwoord.

Altijd weer leuk te merken dat onze leden/lezers acticf meeleven en
meedoen. Ook nu ligt er weer een foto op tafel waaarbij we uw hulp
inroepen. We zijn benieuwd en kijken er naar uit



OORLOGSHERINNERINGEN
van de Kortenhoefsedijk

leder jaar rond 5 mei weer oorlogsfilms van 1940-1945. Maar ook
weer voor de herinnering aan die tijd en dat doet pijn voor heel veel
mensen. Wij woonden op de Dijk bij het sigarenwinkeltje van Jaap
Schouten, tegenover Tijme Kroon. Op zekere dag was mijn vader
een aardappelkelder aan het bouwen, toen de overbuurman Tijme
Kroon zei, “dat zou een goede schuilplaats voor joden kunnen zijn”.
Niet lang daarna hadden we drie joden verstopt. Maar niet in de
aardappelkelder. Maar wel boven in een slaapkamer, het achterste.
Er was een raam om naar buiten te kijken over de Kortenhoefse
Polder. Als je op die slaapkamer wilde komen moest er eerst een
kast weggeschoven worden. Om er te komen moest je over de
slaapkamer van mijn opa, mijn zus en mijzelf.

Ik was toen nog maar een %2 jaar. In de koude winter van 1944/45
was er een razzia. Van twee kanten kwamen er Duitsers aan met
voor hun uit de mannen van het dorp, met hun handen boven hun
hoofd. Ze hadden zich verstopt in de bosjes, in de sneeuw achter de
huizen.

Maar toen ging het mis. Er liep een hond over het ijs naar zijn
baasje. De Duitsers zagen dat en zij er meteen achter aan, en toen
haalden ze de mannen uit de bosjes.

Daarna was ons huis aan de beurt. Opa en papa verstopten zich in
de schuur en de drie joden boven in een klein kamertje. Mijn
moeder, Maja en ik stonden bij de deur. Buiten lag de sneeuw een
halve meter hoog en we zagen af en toe een klein stukje van de
hoofden van papa en opa boven de ramen van de schuur.

Moeder Lies was niet bang en zij vroeg aan de Duitsers, in het
Duits, of de mannen hun handen omlaag mochten doen, want ze
hadden toch geen wapens bij zich. En ja hoor, de handen mochten
omlaag. En Moeder Lies maar in het Duits kletsen. Dat gal
vertrouwen.
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De Duitser zei dat hij ook thuis, (in der Heimat), twee kinderen had
en niet wist of ze nog leefden. Ons huis werd toen niet onderzocht
en ze gingen weg. Een zucht van opluchting! Later kwamen zelfs
de andere mannen weer terug. Die hadden écht geluk gehad!

’s Avonds hadden we een eitje en wat melk extra van Tijme Kroon.

Voor ons waren er voedselbonnen maar er waren geen bonnen voor
de drie joodse onderduikers. Want je kon moeilijk naar het
Gemeentehuis gaan voor extra bonnen voor onderduikers. Dat was
te gevaarlijk, zei opa. Toch moesten ze eten. Alles moest gedeeld
worden dus was er niet veel te eten. Voor mannen was het te
gevaarlijk dus moest Moeder Lies op hongertocht naar Gelderland
of Overijssel om te proberen wat eten te kopen of te ruilen tegen
zilver van oma en ook goud om toch maar aan eten te komen. Ook
ruilde ze lakens en vloerkleden. Het enige wat er na de oorlog nog
OVEI WilSessesssnee d€ trouwring van mijn opa €n .ueees. het zilveren
horloge van mijn oma.

Als kind was je er toch ook bij betrokken. Je mocht er nooit met
andere kinderen over praten dat we joden in huis hadden. Dat was
je door je ouders wel heel goed verteld. Maar op een keer vroeg een
buurman “wie was die grote man in de tuin gisteravond?” Mijn
ouders schrokken er van en sindsdien is oom Jacob nooit meer
buiten geweest. Er waren ook wel eens spanningen tussen ons cn de
ondergedoken mensen. Voor ons was het levensgevaarlijk als ze
ontdekt zouden worden . Voor hen was het ook heel moeilijk om
zo'n lange tijd opgesloten te zitten en steeds opgeschrikt te worden
door razzia’s. Het was toch heel dapper van mijn moeder om altijd
weer voor elen le zorgen met gevaar voor eigen leven. Ook
kwamen de ouders van mijn vader wel eens eten want die hadden
het erg slecht, en dan moest er ndg meer gedeeld worden. Oma is
ook bij ons gestorven.

Ook kan ik me nog goed herinneren toen Wisseloord (Hilversum)
werd gebombardeerd.

De vliegtuigen vlogen af en aan. Maar ook ’s nachts hoorde je ze
overkomen.

Na de oorlog is de joodse familie Wolff weer met paard en wagen
naar hun huis in Hilversum teruggegaan. Later hoorden zij van hun
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schoonzoon hoe die de oorlog was doorgekomen. Toen begrepen ze
pas goed wat mijn ouders voor hen hadden gedaan. Ze zeiden dan
ook dat ze bij ons een hemel op aarde hadden gehad. Ze zijn altijd
hele goede vrienden van mijn ouders en opa gebleven en ze zijn
later ook goed voor ze geweest.

Maar helaas, ze zijn er allemaal niet meer.

Kortenhoefsedijk, links het huis van de familie Hoogstraten

Mijn moeder zei altijd, ik schrijf er een boek over, maar dat is er
nooit van gekomen.

Daarom schrijf ik wat ik nog weet. Dat er drie lieve mensen hun
leven op het spel hebben gezet om andere mensen te helpen. Dat
heb ik altijd zo goed van ze gevonden en daarom wil ik opa, papa
en mama bedanken voor wat jullie voor ons en voor de Familie
Wolff hebben gedaan.

Thea Hulsegge Hoogstraten
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MATTHIJS CATOR

kijkt terug op zijn belevenissen in de tweede wereldoorlog

De liefde voor alles wat groeit en bloeit zat er bij mij al vroeg in
want het was in 1934 dat ik op zoek was naar werk dat bestond uit
het verzorgen van planten en bloemen.

Ik was toen 14 jaar en kon als volontair komen werken in de Hortus
van de Gemeente Universiteit in Amsterdam. Eind 1936 lukte het
mij te komen werken op een Orchideeénkwekerij in Voorschoten.
Als 16-jarige verdiende ik f 8.- per week. Daar ging f 7.- per week
kostgeld vanaf.... Als ik af en toe ’s-avonds plantjes ging verspenen
kreeg ik er ‘zo maar’ ineens f 1.- bij. In 1938 gingen bij de Hortus
twee vaklieden met pensioen en was er plaats voor mij.

Winter 1941-1942; Het personeel van de Hortus brengt een voorraad kolen naar
de tuin, Het gebrek aan brandstof voor de kassen was een van de grootste
problemen waar de Hortus in de oorlogsjaren mee te kampen had, witerst rechis
M. Cator.
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