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Stoomwasscherij en Glansstrijkinrichting H
,GOOI- EN EEMLAND”
4 's-GRAVELAND

Wist U dat vanaf 1695 in onze inrichling het
waschbedrijf onafgebroken is uitgeoefend ?

Daardoor een der oudste bedrijven op dit gebied:
Tegenwoordige firma sedert 1870.

Door vakkundige behandeling, steunende op jaren:
lange ervaring, keurige afwerking, uiterst billijke
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tarieven.

AFDEELING HEERENWASCH :

OVERHEMDEN: als nieuw geperst en opgemaakt.

BOORDEN : volgens eigen stijfselrecept, soupel el
taai, glans hoogfijn.

Aanbevelend,

J. Smeerdijk & Zoon

e Telefoon 1085 e
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Het bestuur

Bramen zoeken
Jan Hendriks
Schietincident op Swaenenburgh

Wim Fecken

Een bekende Kortenhoever
Koos Voorn

Oud en nieuw
Jan Schriek

Schenkingen
Het bestuur

Uit de krant van toen
Popko Biel

Wie weet het antwoord?
Jan Schriek
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IN MEMORIAM
Ter nagedachtenis aan Ria Bouter

De Historische Kring “In de Gloriosa™ heeft afscheid moeten nemen van
Ria Bouter.

Wanneer je een vriend verliest maar niet met lege handen achter blijft,
dan moet zo iemand een bijzonder mens zijn geweest. En dat was Ria dan
ook.

Iedereen kende haar al jaren van de boekhandel CW 76 op de Meenthof,
maar daarbuiten zette zij zich ook in voor het verenigingsleven.

Zij was secretaris vanaf april 2002. Zij was niet alleen bestuurslid maar
velen binnen de Kring mochten haar ook tot vriend rekenen.

Wij gedenken en danken haar voor alles wat zij voor de Kring en de me-
dewerkers heeft betekend en met name de spontane wijze waarop zij met
mensen omging.

Toen zij destijds op de stoel van secretaris plaats nam, werd het bestuur
versterkt met iemand die de onderlinge sfeer positief beinvloedde. Met
haar opgewekt karakter zette zij zich in voor de Historische Kring en
vond ze altijd wel een aanleiding voor een lach.

Ria groeide op aan de Loodijk in ‘s-Graveland, waar haar vader een tuin-
derij had. :

Zij wist reeds vanaf haar jonge Jarcn dat de kans om “oud” te worden
voor haar niet was weggelegd. Al die jaren was het daarom zo bewonde-
renswaardig hoe moedig zij hier mee wist om te gaan. Ook was ze altijd
naar de mensen in haar omgeving heel open over haar ziekte. Vaak leek
het er meer op dat zij er was om ons te troosten dan andersom.

Zo zal zij voort blijven leven in onze herinnering.

Wij wensen haar vriend Wilfred en haar naaste familieleden veel sterkte.
Het Bestuur van de

Historische Kring *“In de Gloriosa™
Kortenhoef, 12 juni 2009
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BRAMEN ZOEKEN

De polder heeft altijd een grote aantrekkingskracht op mij gehad. Vaak
ging ik er vissen en nog vaker ging ik er met mijn vader bramen zoeken.
Als geboren en getogen Kortenhoever was hij dit aan zijn stand ver-
plicht want een Kortenhoever is en blijft een bramenzoeker.

Ons braamstruiksebinnenpad lag langs het Oppad en hier leerde ik de
fijne kneepjes van het vak. Ja, u leest het goed, bramen zoeken is een
vak. Je moet weten waar ze staan en als je ze gevonden hebt, moet je de
makke van de wilde kunnen onderscheiden. Verder is het tijdstip van
plukken zeer belangrijk, want onrijp zijn ze niet te (vr)eten.

De aankondiging van mijn vader, dat we de volgende ochtend
(zaterdag) bramen gingen, zoeken kwam vaak als een donderslag bij
heldere hemel. Je wist al weken dat het eraan zat te komen, maar toch
kwam het altijd onverwachts. Oude kleren, laarzen en emmers werden
opgezocht en klaar gezet zodat in de vroege morgen snel vertrokken kon
worden. Van alle opwinding deed ik s nachts geen oog dicht.

Op de fiets reden we, voor dag en dauw, naar de Zuidersluis / hoek
Emmaweg om vanaf de ’s-Gravelandse kant het weiland in te lopen
richting het Oppad. De vroege ochtendmist maakte de omgeving mys-
tiek en spannend. Vooral wanneer daar ineens een koppeltje koeien voor
je neus opdook. Na een kwartiertje bereikte je diep in de polder de heer-
lijk geurende braamstruiken. Vanaf hier moest je je een weg banen door
de dichtbegroeide drassige polder waar het zod je constant naar beneden
trok. Laarzen waren absoluut noodzakelijk. Het was een hele opluchting
wanneer je de braamstruiken onaangetast aantrof. Voor hetzelfde geld
waren dorpsgenoten je voor geweest en waren de struiken ‘kaalgeplukt’.
U zult begrijpen dat er dan pas echt naar bramen gezocht moest worden.
Soms kon je een braamstruik ‘melken’. Dan zat een struik zd vol met
bramen dat ze bij de minste of geringste aanraking in je emmer rolden.
Vaak liep het sap langs je handen en kleurden deze aan het einde van de
dag helemaal paars. Tijdens het plukken werd er overigens niet van de
bramen gegeten, dat was een erecode. De omstandigheden waren niet
altijd even prettig. Zo kon je, vanwege de dauw, behoorlijk nat worden
en kwam je suf geprikt door de muggen uit het struikgewas.
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Bij warm weer droop het zweet van je voorhoofd en klokte je tijdens
een pauze de meegenomen fles water in één keer naar binnen. Bij thuis-
komst bleek je ook nog eens onder de schrammen te zitten, want de
braamstruik, familie van de roos, gaf niet zomaar zijn vruchten prijs.
Toch gaf de polder mij een goed gevoel, het gevoel van alleen op de we-
reld te zijn. Het geluid van een ree, fazant of opvliegende vogel was in
die vroege stilte voldoende om je hart achter in je keel te doen kloppen.
Er waren regelmatig momenten dat het zweet je uitbrak.

Met een laars vol platgetrapte stukjes braamstruik stapte je verfomfaaid
het zod uit. Vol trots liep ik met mijn emmer vol prachtige glimmende
bramen naar huis. Vaak droeg mijn vader ook mijn emmer omdat deze
gewoon te zwaar voor me was. Thuis gekomen was er voor mijn moeder
werk aan de winkel. De mooiste en grootste bramen werden eruit ge-
haald, gewassen en in . . e e
een grote schaal ge-
daan. Na het avondeten
werden deze, soms met
een beetje suiker, opge-
geten. Een heerlijke
traktatie. Van de overi-
ge bramen werd sap
gemaakt. Ook deze
werden eerst gewassen
en ontdaan van spinne-
tjes en blaadjes. Daarna
gingen ze in een grote
grijze emaile (soep)pan
om gekookt te worden.
Intussen werd een an- :
dere grote pan voorzien van een oud kussensloop dat met wasknijpers
aan de rand werd vastgezet. De gekookte bramen werden vervolgens in
een keukenzeef gedaan en boven de pan (met kussensloop), stuk gema-
len. De kussensloop diende als filter. Daarna werd het .‘pure’ sap in fles-
sen gegoten en nadat ze waren afgekoeld in de kelder opgeslagen.
Meestal met de feestdagen, te beginnen met Kerst, kwamen de flessen
op tafel en dronken we met de gehele familie een heerlijk glas bramen-
sap. Later, toen we een vriesvakje in de koelkast hadden, vroor mijn
moeder het sap ook in en konden we er nog langer van genieten.
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