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BAKKER

eroen

Wij bij bakker Jeroen staan van maandag t/m
zaterdag voor u klaar. Onze winkel in Kortenhoef
is zelfs ook op zondag geopend! Daarnaast kunt

u 24/7 terecht in onze webshop om ons
BERTHLSNTap assortiment te bekijken en uw bestelling te plaatsen
ONZE WEBSHOP é <K . g 1€ plaatsen.

WEBSHOP.BAKKERJEROEN.NL ST g
Wij bieden u een ruime keuze gebak, brood

en verschillende heerlijke lekkernijen.

Tot ziens in één van onze winkels!

Meenthof 10 De Meent
1241 CP Kortenhoef 1218 CB Hilversum
Tel (035) 656 13 54 Tel (035) 693 25 72

www.bakkerjeroen.nl

U kent allemaal waarschijnlijk wel onze Website www.hk-kortenhoef.nl
waar u in het menu ook onze Collectiebank kunt vinden. Daar vindt u onze
verzameling van ruim 20.000 foto’s en meer dan 13.000 documenten welke
inmiddels gedigitaliseerd zijn en doorzoekbaar met zoekwoorden welke u
ingeeft maar ook op allerhande zoekfuncties in de navigatiebalk links op de
homepagina van de collectiebank. Wekelijks komen er vele foto's en docu-
menten bij zodat het de moeite waard is om te blijven kijken.

Sinds kort zijn Jan Schriek en zijn dochter Anne een facebookpagina
“Historische Kring Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef™ gestart waarop
u dagelijks nieuwe foto’s kunt zien welke al dan niet van commentaar zijn
voorzien. Vaak zijn dat foto’s waar we bij de Historische Kring graag wat
meer van willen weten. Inmiddels hebben al veel mensen de pagina gevon-
den en zijn (gratis) lid geworden.

Indien u facebook heeft, zoek dan onze pagina eens op en wordt lid.
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Winterochtend in ‘s-Graveland door Hans van Moerkerken

Hans van Moerkerken werd geboren in Hilversum, dicht bij de kunsthistorisch
belangrijke regio’s Kortenhoef en Laren. Hij was nog maar net vier jaar toen hij al
achter de schildersezel plaats nam met een penseel in zijn hand. Vanaf dat mo-
ment stond zijn toekomst vast. Zijn opleiding was in die zin klassiek, dat hij de
omringende wereld in potloodschetsen vastlegde, net als veel vroegere schilders
deden. Door zijn eigenheid en eigenzinnigheid werd hij op verschillende kunstaca-
demies afgewezen, maar een schilderstalent vindt altijd wel zijn weg in de kunst.
Net als veel schilders in het verleden, ging Hans werk van andere kunstenaars
kopiéren als oefening om het vak te leren, met name kunstenaars uit de negentien-
de ecuw. Zo ontwikkelde hij zich al jong tot een begenadigd fijnschilder voortbor-
durend op de Hollandse schildertraditie.

Hij was didacticus, maar ook een goede leermeester voor andere schilders, zoals
Wouter van Soest en Frits Goosen. Zijn grote kennis van de schilderkunst resul-
teerde ook in restauratic opdrachten van schilderijen. Zijn werk kunt u bewonde-
ren in galerie Trompenburg, aan het Zuidereinde 68a in ‘s-Graveland..

http://www.galerietrompenburgh.nl/



Voorwoord

De eerst periodiek van het nieuwe jaar 2020 ligt weer voor u. We hopen u
het komende jaar weer met interessante verhalen over onze dorpen te ver-
rassen.

De cerste bijdrage betreft een verhaal over de geschiedenis van het
“Rechthuis” gelegen tegenover de Nederlands Hervormde Kerk aan het
Noordereinde in ‘s-Graveland. Het betreft een verkorte versie uit het boek
van Wim Fecken welke, met toestemming van Wim, gemaakt is door Koos
Voorn

Het tweede verhaal is een gezamenlijke inspanning van Gerrie van Rijn en
Esther de Haan. Het verhaal is geschreven naar aanleiding van het vijftig-
jarig bestaan van de school aan de Elbert Mooijlaan, eerst

Goede Herderschool en later Regenboogschool

Als laatste is er weer een bijdrage van Gerrie Luijer in de rubriek “Van
huizen gesproken. Dit keer belicht zij de voormalige boerderij Dorplust,
welke stond op de hoek Kerklaan en Emmaweg. Een stukje geschiedenis,
welke de ouderen onder ons nog wel kennen als het winkeltje van me-
vrouw Van de Hoek.

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen.



Voormalig Rechthuis te ‘s-Graveland t.o. NH Kerk



Van Herberg naar Rechthuis

Door Wim Fecken

Tegenover de Nederlands Hervormde Kerk aan het Noordereinde te ’s-
Graveland staat een statig herenhuis dat in het verleden deel heeft uitge-
maakt van een opstal, die bestond uit drie panden en bekend stond als “Het
Rechthuis”.

Het Rechthuis was bekend als herberg en hotel, maar er werd ook recht ge-
sproken. Het huidige pand is gebouwd in 1894 en vormde, samen met de
links en rechts gelegen panden, aaneengesloten het logement dat bestond uit
stallen (links), herberg en bakkerij (rechts)

Het begin

De vroegste vermelding van een herberg op die plaats dateert uit 1685. In
een vermelding van het polderarchief van ’s-Graveland wordt ene Jan
Hagen, ook wel genaamd Jan Dirckse Hagen, genoemd als kastelein. Eerder
in 1681 werd ene Dirck Hagen vergunning verleent voor het handhaven van
een hek voor zijn huis tegenover de kerk in ’s-Graveland. Dit geeft aan
waar de familie Hagen gevestigd was en Jan Hagen hoogstwaarschijnlijk de
zoon was van deze Dirck Hagen.

Jan Hagen was oorspronkelijk een Amsterdamse wijnhandelaar. Hij trouw-
de op 1 februari met Aletta van Dorssen, ook wel van Nieuwersluis ge-
noemd. Zij kregen zeven kinderen, waarvan er slechts drie de huwbare leef-
tijd bereikten. Aletta erfde in 1701 van haar vader de hofstede “Bousigt” in
‘s-Graveland en de familie nam daar ook hun intrek.

Jan Hagen was een vooraanstaande figuur in ’s-Graveland. Zo maakte hij
deel uit van de vroedschap (een vroegmodern type college) en als zodanig
dus ook substituut schout. Dat Jan Hagen ook schout was getuigen verschil-
lende processen welke hij voor zat. Zo wordt hij op 8 augustus 1724 al ge-
noemd als Schout in een zaak contra Elbert van de Berg, scheepmaker uit
‘s-Graveland.

Jan Hagen werd dan wel vermeld als kastelein maar voerde dit beroep
waarschijnlijk niet als zodanig uit. In 1686, 1687 en 1688 werd aan Corne-



lis de Bruijn het verschuldigde bedrag betaald voor verteringen op gehou-
den rechtdagen (vergaderdagen van de hoofdingelanden) waaruit blijkt dat
Cornelis de Bruijn de uitbater was van de herberg. De herberg zorgde op
zondag voor veel rumoer tijdens de kerkdienst. Op 12 augustus 1692 krijgt
Cornelis hiervoor een waarschuwing:

“Is goedgevonden Cornelis de Bruijn, waert in de herberg genaemt “De
Admiraal Tromp” over de kerck aen te seggen dat hij voor ofte onder het
prediken geen wagens, cheesen voor de kerck sal hebben te setten en de
secretaris “De Vos” gecommiteert tot de voorstaende aensegging”

Hieruit blijkt niet alleen dat Cornelis de Bruijn de uitbater was, maar ook
dat de herberg in de 17e eeuw de naam ”Admiraal Tromp” voerde.
Cornelis was op 3 april 1684 in ’s-Graveland voor de kerk getrouwd met
Barbara Visser. Barbara Visser was de waardin.

Ook uit een testament, dat Jan Hagen op 26 december 1731 had laten op-
maken op zijn hofstede Bousigt door notaris Hendrik Thierens uit Naar-
den, blijkt dat hij geen uitbater was.

Als eerste begeerde het Jan Hagen bij zijn overlijden zijn Dochter Neel-
tje te doen toekomen een huijs en stalling met sijn vrije grond geap-
proprieert (ingericht als) tot Herberg, bewoont wordende door Michiel
de Leeuw mitsgaders een bakkerij, bewoont bij Jan de Groot, staande
en gelegen op ’s-Graveland over de kerk

Voormalige Hofstede Bousigt aan het Zuidereinde (nu boerderij Pelsma)




Dorpsgezicht Kerkbuurt te 's-Graveland, Abraham de Haen, 1732

Hieruit blijkt dus dat Michiel de Leeuw toen de uitbater was van de her-
berg en deze waarschijnlijk pachtte van Jan Hagen. Jan de Groot (de jon-
ge) beheerde de bakkerij.

Jan Hagen bereikte een hoge leeftijd maar zijn verstand ging achteruit
waarop zijn kinderen in 1745 bij de Scheepenen van ’s-Graveland vroegen
om hun vader wilsonbekwaam te verklaren. Dit werd toegestaan en de kin-
deren kregen het beheer over zijn bezit. Op 10 augustus 1746 overleed Jan
Hagen en werd begraven in de kerk van ’s-Graveland in het familiegraf.
Nabestaanden van Jan Hagen plaatsten 29 oktober 1750 een advertentie
voor de verkoop van de eigendommen. In de advertentie is het volgende te
lezen:

Jan Schoonhoven, makelaar te Amsterdam, zal op Saturdag, den 31 octo-
ber 1750 ’s avonds ten 5 uuren, ten huyze van Dirk van de Raa, Casteleyn
over de kerk van ’s-Graveland, verkoopen: Een huis van ouds vermaarde
en neeringgryke Herberg, Broodbakkery en stallinge voor paarden en
koeien. Tuyntje etc,, staande op erfpagt, alles staande en gelegen op



‘t ’s-Graveland over de kerk.

Naast Jan Groot de Jonge was dus ook Dirk van de Raa kastelein in de her-
berg. Het onroerend goed werd gekocht op 24 november 1750 door Jan
Groot de Oude. Deze Jan Groot bezat ook al eerder twee huizen aan het
Zuidereinde naast Trompenburg.

In de koopakte welke is opgemaakt door de Schout Pieter de Haan staat de
herberg als volgt beschreven:

“...te transporteeren aan en ten behoeve van Jan Groot de Oude een huijs
en erve, bestaande in twee woningen onder een dak met de stallingen,
staande en gelegen alhier op ’s-Graveland regt tegenover de kerk tussen
de gemeene voorweg en ’'s-Gravelandse vaart, sijnde het eene een herberg
daar de “Graaf Tromp” uijthangt en het andere een broodbakkerij, belent
den Schout Pieter de Haan ten suijden en Jens de Leeuw ten Noorden.”
Jan kocht het pand voor 1560,00 gulden. Zijn zoon Jan Groot jr. werd sa-
men met zijn vrouw Annetje Streefkerk de uitbater. Hij werkte er toen al
als bakker c.q. Kastelijn, getuige een bericht in de Amsterdamsche Courant
van 17 november over een openbare verkoping. Hier wordt Jan Groot de
Jonge genoemd “...ten huyze van Jan Groot de Jonge, over de kerk...”
ook komt zijn naam voor in een advertentie van 17 juni 1745:

“Jan Groot de Jonge, Casteleyn tot 's-Graveland is voornemens op de 29
juny 1745 te laten draeven om een fraaie Zilvere Sweep, om dezelve uyt te
deelen aen den geenen die den hardste draver brengt”

In die tijd werden er bij de herberg regelmatig draverijen georganiseerd,
iets dat men zich nu niet meer kan voorstellen op zo’n drukke weg. De
herberg was een centraal punt waar van alles gebeurde.

In de Amsterdamse Courant van 29 juli 1747 is het volgende te lezen:

Die van den G van 's Graveland , adverteren by dezen alle de Credirearen van Adriaen Kofter, gewezene Metzelaers Baes aldaer |
dat zy op de ecm Regrdag, welke z‘yl:ul op Saturdag den 5 Augufty 1747, in het Regrhuys tot ’s Graveland yoorn, , il
bouden dug van Preferentie en Concurrentie , derhalven werden de Crediteuren verzoge op die dag s voormiddags ten 11 uuren, aldaer te
compareren om haer fchulden te Juftificeren , gemunieert met behoorlyke bewyzen van de deugdelykheyt dernelven. T

Interessant om te lezen in deze advertentie is dat de herberg nu de naam
“Rechthuys” voert. Kennelijk hebben de nabestaanden van Jan Hagen de
naam gewijzigd.

Het complex blijft lange tijd in handen van de familie Groot. Eerst van Jan
Groot de Oude maar na diens overlijden verkoopt zijn weduwe Lijsbeth
Verhoef het aan Jan Groot de Jonge die dit nog 10 jaar in zijn bezit houdt.
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Zicht op de Kerkbuurt en het Rechthuis (situatie rond 1900)

In die tijd passeren meerdere namen van mannen die daar als kastelein
werkten o.a Cornelis van Veeren die, naast kastelein, ook de plaatselijke
chirurgijn was. Een wat ongebruikelijke combinatie.

Op 10 februari 1772 besluit Jan Groot de herberg, toen genaamd “De Ad-
miraal Tromp”, met stal en bakkerij te verkopen. In die tijd was ene Jacob
van Bruggen de uitbater. De koper is Christoffel Rust, die in ’s-Graveland
woonde en hij betaalt 2500,00 gulden. Rechts naast de bakkerij woonde
toen Abraham Boer¢ en links naast de stallen Wouter de Haan.

Na het overlijden van Christoffel bleef zijn vrouw eigenaar. In een schuld-
bekentenis uit 1783, vanwege een lening van 700,00 gulden werd als on-
derpand de herberg weer “De Admiraal Tromp” genoemd terwijl uit een
advertentie in 1784 opgemaakt kan worden dat de weduwe van Christoffel
Rust casteleinse in het “Rechthuis” was. De namen werden toen nog door
elkaar gebruikt.

Uit een verslag van de raadsvergadering van ’s-Graveland in 1795 blijkt dat
Cornelis van der Pauw eigenaar is geworden van het pand bekend als het
“Rechthuis” en de naast gelegen bakkerij en stalling. Vanaf nu verdwijnt de
naam Rechthuis naar de achtergrond en wordt er meer gesproken over een
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logement. In 1797 wordt in de raadsvergadering besloten dat er, op ver-
zoek van Cornelis van der Pauw, twee maal per jaar een beestenmarkt ge-
houden zal worden tegenover de kerk. Een voorjaarsmarkt op de laatste
vrijdag van april en een najaar markt op de derde vrijdag van oktober.
Voorwaarde is wel dat Cornelis zorgt voor palen, touw en hetgeen voor de
markt nodig is. Hij ontvangt dan voor ieder verkocht beest twee stuivers
van zowel koper als verkoper.

Na het overlijden van Cornelis van der Pauw op 09 mei 1826 verhuurt zijn
vrouw Susanna Helena Scheffer het logement aan haar zoon Evert van de
Pauw. In een testament van haar, opgemaakt op 25 januari 1841 door nota-
ris Albertus Perk, laat zij het logement, bakkerij en stalling, na haar over-

lijJden na aan haar zoon Evert. Susanna Helena overleed te ’s-Graveland
op 13-09-1843.

Naast het logement erft Evert ook landerijen gelegen in de gemeente Kor-
tenhoef, aan de Kortenhoefse Rade bij ’s-Graveland, groot zes bunder ze-
venenzestig roeden en ruim vijfenvijftig ellen als mede een boerderij.

Evert trouwde op vijfendertig jarige leeftijd op 15 mei 1830 met de in
Amsterdam geboren Hendrika Bethman.

Het Rechthuis rond 1900
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In een brief van 6 mei 1834 van de Burgemeester aan de Gouverneur over
een op te richten postagentschap, wordt de persoon Evert Pauw genoemd,
Kastelein en stalhouder in het Rechthuis. Op 24 januari 1835 komt de
goedkeuring van de gouverneur en wordt Evert benoemt als postmeester.
Na het overlijden van Evert van de Pauw wordt zijn vrouw Hendrika
Bethman de nieuwe logement houdster. In een door haar opgemaakt testa-
ment van 19 maart 1864 laat zij het logement, bakkerij en stalling na aan
haar zoon Cornelis. Ook het jaagpad aan de overzijde van de
’s-Gravelandse vaart behoorde hier nog bij.

Na haar overlijden op 28 april 1864 neemt haar zoon Cormnelis het loge-
ment annex Rechthuis over. Op verzoek van de kinderen is er, na haar
overlijden een complete inventaris opgemaakt van al hetgeen in het loge-
ment aanwezig was met de daaraan gekoppelde geldwaarde. Het gaat te
ver om de complete inboedel hier te beschrijven.

In de “Gooi en Eemlander” van 14 maart 1888 verscheen een historisch
verhaal over ’s-Graveland waarin o.a. ook het Rechthuis ter sprake komt.
Hieruit is iets te lezen hoe het Rechthuis er uit moet hebben gezien.

Binnenkomend valt op, het wapen der Bickers dat aan de muur prijkt.
Om in de rechtszaal te komen moet men binnen eerst vier treden op, men
komt dan in een ruim vertrek met zware zolderbinten en flinke vensters
uitziend op de vaart. Verder is er niets bijzonders te zien dan een tabel
in een mahoniehouten lijst, aan een der zijwanden opgehangen. Het is
de lijst der Schouten en Schepenen en wij lezen: zo gaat het verhaal dat
na Tromp’s dood, Jacob de La Fontaine, Govert Willemszoon, Jan van
Viaardingerwout en Pieter de Haan het schoutambt hebben vervuld.

In 1880 verkoopt Cornelis heel zijn hebben en houwen op drie veilingda-
gen. De veilingen worden gehouden op zaterdag 10, dinsdag 20 en donder-
dag 22 april ten huize van Cornelis. De veiling begon met het boerenbe-
drijf en alles wat erbij hoorde waarbij ruim vijfenzeventig kavels werden
verkocht. Vervolgens werd de complete inboedel van het logement ver-
kocht.

Het inmiddels lege logement werd op 1 mei 1888 voor zesduizend gulden
verkocht aan Jan Karman die verklaarde “de koop aan te nemen van een
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Huis ingericht als logement genaamd het “Rechthuis” met een tot bakkerij
ingericht afzonderlijk gedeelte van dat perceel en de andere zijde daarvan
zich bevindende Stalling, alles met derzelver erven en het aan de overzijde
der vaart tegenover deze percelen gelegen jaagpad. Alles staande te ’s-
Graveland , kadestraal bekend in sectie A, nummers 111, 112 en 113, ter

’

gezamenlijke oppervlakte van vier aren en vijfenzestig centiaren.’

De Ondergeteekende, het Tioge- Jan Karman maakt dit be-
ment en Koffiehuis vanden kend middels een adver-
Heer C.VANDER PAAUW te’sGrave- tentie in “Het Nieuws van
land overgenomen hebbende, heeft de Dag van 24 juni 1880
bij deze de eer te berichten, dat,
hij zich aldaar met den isten Mei _
gevestigd heeft. Jan Karman is maar kort
Hij beveelt zich minzaam in de eigenaar, want in 1888
unst der ingezetenen en Buiten- overlijdt hij waarna zijn
amilies aan en zal steeds alle zor-
gen aanwenden om het Publiek .
voldoening te geven. Twuijver het logement

J KARMATN, kort daarna verkoopt aan
Firma C. VAN DER PAAUW. Klaas Gelder. Al na drie

jaar werd het pand door
Klaas weer verkocht en nu aan Pieter Hennipman.

weduwe  Johanna  van

Pieter Hennipman werd op 29 mei 1863 geboren in Loosdrecht en op 1
juni 1891 begint hij als Kastelein. Hij trouwde op 02 juni 1891 met Janetta
Maria Cator geboren 04 september 1856 te ’s-Graveland.

Op 12 november 1893 brak er brak er brand uit in het pand. Over de oor-
zaak schreef burgemeester J.P. Hooft Graafland een brief naar de officier
van justitie te Amsterdam. Daarin werd aangegeven dat de brand veroor-
zaakt werd door de huishoudster. Zij had de kachel aangestoken met be-
hulp van petroleum waardoor de schoorsteen in de brand vloog. Omdat er
meerdere kamers op de schoorsteen waren aangesloten en daar de aanslui-
tingen niet voldoende afgedekt waren, kon het vuur snel uitbreiden.

Pieter Hennipman laat het pand na de brand weer opbouwen getuige een
bericht in “Het Nieuws van de Dag” van 23 december 1893, waarin hij
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P. Hennipman Bondshotel ’s GRAVELAND.

Hotel Hennipman na de nieuwbouw in 1894

een aanbesteding doet voor het nieuw te bouwen pand.

Op 16 juni 1894 wordt in de Gooi en Eemlander de heropening aangekon-
digd van het Rechthuis. Tevens is het pand nu voorzien van een veranda
die grote gelijkenis vertoont met de veranda bij “Het Wapen van Amster-
dam.

Tussen Hennipman en de eigenaar van het Wapen van Amsterdam en

W. Boeschoten was wel enige rivaliteit, gezien een bericht van

Hennipman van 25 juni 1897 aan de gemeenteraad, waarin hij vraagt om
ook belast te worden met het verrichten van stalhouders werkzaamheden
en andere voordelen ten behoeve van de gemeente, aangezien W.
Boeschoten dat ook werd.

Tijdens het uitbaten van Hennipman raakt de naam Rechthuis meer op de
achtergrond en noemt hij zich koffiehuishouder. Hij organiseert regelmatig
evenementen zoals tentoonstellingen en dansavonden.

In 1926 bood Pieter Hennipman het hotel annex koffichuis te koop aan.

En de nieuwe eigenaar werd Gerrit Reijmerink eigenaar. Dit betekent het
einde van het hotel c,q, koffiehuis want Gerrit vraagt een vergunning aan
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om het vroegere Rechthuis en de stal te verbouwen tot winkel/woonhuis.
Het voormalige Rechthuis wordt dan woonhuis en de stal wordt verbouwd
tot winkel. Van de stal wordt de voorpui gedeeltelijk gesloopt en ver-
nieuwd. Helaas is daardoor het aanzicht van dit oude pand geheel verdwe-
nen. De paardenhoofden welke de voorpui sierden zijn waarschijnlijk te-
recht gekomen bij het koetshuis van “het Wapen van Amsterdam”, aange-
zien deze rond de tijd van deze verbouwing op foto’s en ansichten versche-
nen .

In het vroegere winkelpand is nu een kapper gevestigd en de vroegere bak-
kerij is verbouwd tot zelfstandig woonhuis.

Het vroegere Rechthuis tegenover de Nederlands Hervormde Kerk

Bron:
Bovenstaande bijdrage is een verkorte versie uit het boek van Wim Fecken
“Geschiedenis van Het Wapen van Amsterdam en Het Rechthuis in ‘s-Graveland”
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Fa. J.de Kloet & Zn.
SCHILDER-EN BEHANGWERK

LOOSDRECHT Tel. 035-5825433/06-54 606 244

KORTENHOEF

2 ,m Abert Feijn Landwaant al méér dan
90 jaar aw lnaidenier in Rontenthoe] e.o.

AH Landwaart Kortenhoef

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef

Telefoon: 035-6561967

M/G BOUWBEDRIJF sv.

E.Griffioen J. Meijers

Kortenhoefsedijk 181 Oud Loosdrechtsedijk 28
1241 NA Kortenhoef 1231NA Oud Loosdrecht
Tel: 035 656 4585 Tel:035 582 8144
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keukens-badkamers-kleine verbouwingen

DIRK BROUWER

Krabbescheer 18 1241 VD - Kortenhoef
Tel: 035 - 6563908 - Mobiel 06 - 51035005

Boek- en Kantoorboekhandel
CW’76

Voor al uw:
Boeken, tijdschriften, schoolbenodigdheden, kantoorartikelen,
Hobby-artikelen, wenskaarten, en nog veel meer

Meenthof 26. 1241CP, Kortenhoef
Tel. (035) 656 20 29 www.boekhandelcw76.nl

Voor

6 cﬁu@c:ﬁc: K.cn,-\.’\.enodalwo

Fa. §.H Smallabung & an Sunbnellams

Voor

S las-Veef- Behang Lijatenmakerij

Tel/Fax:035-6560926 GSM:06-22610501 E-Mail: ejsmallenburg@gmail.com




Schenkingen

Afgelopen maanden hebben we weer veel gekregen om onze verzameling
aan te vullen. Alle gevers hartelijk bedankt.

Karel Voerman, blik was afkomstig van
antiquair Ton Franssen

Uit de nalatenschap van Hennie de Haan, vlees-
merker en meetlint voor globaal vaststellen van
gewicht koeien en varkens.

Familie Bestebroer, artikelen m.b.t. WOII, dien-
blad, rokje, persoonsbewijs, tegel en bord.
Daarnaast ook nog een serie dia’s

De heer van Wakeren,
schilderij van de
Smidsbrug

Edward Smallenburg, hogedruk
| olielamp met kousjes

Johan Pot, twee schalen voor ont-
wikkelen van foto’s.
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De “Regenboogschool” aan de Elbert Mooijlaan in Kortenhoef
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Protestants Christelijk onderwijs in ‘s-Graveland

Door Gerrie van Rijn en Esther de Haan

Eind vorig jaar werd er op de Regenboogschool aan de Elbert Mooylaan een
feestje gevierd. Het was vijftig jaar geleden dat er op deze locatie een school
werd geopend: de Goede Herderschool. Deze school viel onder de verant-
woordelijkheid van “De Vereniging ter bevordering van het Protestants Chris-
telijk onderwijs in ’s-Graveland”. De Kortenhoefse school is verbonden aan de
’s-Gravelandse Stichting. Hier het verhaal hoe dat zo gekomen is.

Oprichting van de vereniging

Op 23 mei 1987 houdt Burgemeester W.J. Kozijn een toespraak tijdens de
opening van de verbouwde Regenboogschool. Hierdoor kwam er één Protes-
tants Christelijke basisschool in plaats van twee. Er waren ook felicitaties om-
dat de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in ’s-Graveland dit
jaar haar 100-jarig bestaan vierde. Over deze toespraak later meer. Het oprich-
tingsjaar moet dus 1887 zijn, even checken:

Op 4 juni 1882 werden de eerste plannen gemaakt om te komen tot een
“School met den Bijbel”. De voorzitter van deze vergadering was

Ds. J.A.Barbas jr. predikant van de N.H. gemeente in ’s-Graveland. Hij hield
een rede over de tekst in Spreuken 22:6 : “Leer de jongen de eerste beginselen
naar de eis zijns weg, als hij oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwij-
ken”. Dat er een Christelijke school moest komen, daar waren de aanwezigen
het snel over eens. Er was veel geld nodig om de school te kunnen oprichten.
Daarom werd besloten iedere maand een collecte langs de huizen te houden en
in de maand augustus “de Unie collecte”. De conclusie was terecht: “op deze
manier duurt het nog jaren voor wij onze School met den Bijbel hebben”. Van
juni 1882 tot en met april 1884 werd fl. 6.720,15 bijeengebracht.

Ds. Barbas was in 1884 vertrokken, maar bleef de financién beheren.

Ds. Klomp volgde hem als voorganger op. Op 9 november 1885 komt Ds.
Klomp tijdens een vergadering met een belangrijke mededeling: hij heeft
voorlopig gekocht een huis met een tuin, een schuurtje, bomen en aan de over-
kant van de vaart de grond van het jaagpad aan het Noordereinde. Dit alles
voor de som van fl. 3.000,00. De vergadering vond het een prachtige plek
voor een school, zo midden in het dorp. Er kwamen nog wel wat kosten bij,
want het rieten dak lekte verschrikkelijk en moest opnieuw gedekt worden. De
kosten hiervoor waren fI 80,00. Dhr. Smeerdijk stelde voor te bepalen dat het
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“Kortenhoefs riet” moest zijn, want dat is het beste riet dat er bestaat. Alle
broeders waren het hier over eens.

De school moest snel geopend worden, maar er moesten eerst nog wat belang-
rijke beslissingen genomen worden: een Hoofd der School zoeken, leerlingen
inschrijven en de hoogte van het schoolgeld vaststellen. De dominee stelt voor
het Hoofd der School een traktement aan te bieden van fl 900,00 per jaar. Een
aantal aanwezigen vond dit nogal wat. Dhr. Smeerdijk vertelde dat een Hoofd
bij het openbaar onderwijs wel fl. 1.200,00 kreeg. Ook wist hij dat sommige
christelijke schoolhoofden zo weinig kregen, dat alleen hun brood en water

gewis was. “Wij brengen offers maar de Christelijke onderwijzers nog meer!”
En zo werd meester Johannes Smelik benoemd tot Hoofd der school met een
traktement van fl. 900,00 Op 1 december 1886 werd de school geopend. Het
oude gedeelte had één lokaal en 65 leerlingen, dit leerlingaantal groeide ge-
staag naar 250 en daarom werd de bovenverdieping gebouwd.

Links kleermaker Meertens, dan kapper Passenier en daarnaast de School met de
Bijbel begin 1900.

In de statuten uit 1922 staat dat je lid van de vereniging kon worden, als je één
of meerdere kinderen naar een school der vereniging stuurde. De contributie
was minimaal fl. 1,00 fl. 3,00 of fl. 5,00 Het lidmaatschap moest bij het be-
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stuur aangevraagd worden en de leden moesten schriftelijk instemming betui-
gen met de grondslag van de vereniging. Het bestuur besliste over het lidmaat-
schap. Ook staat er dat alleen mannelijke, meerderjarige leden stemgerechtigd
waren, dit is later (gelukkig) doorgekrast. Het bestuur bestond uit zeven perso-
nen die door de leden gekozen waren. De dominee van de Hervormde kerk in
’s-Graveland was ambtshalve lid van het bestuur. De meerderheid van de be-
stuursleden moesten horen bij de Nederlands Hervormde kerk. Het personeel
van de school moest, om er t¢ mogen werken, de waarheden van de Heilige
Schrift belijden, zoals deze zijn uitgedrukt in de Drie Formulieren van Een-
heid (de Nederlandse geloofsbelijdenis).

Er werd een ledenlijst bijgehouden. Leuk vond ik het om op de ledenlijst van
1946 te zien dat mijn opa: J. van Rijn er op stond en het schoolgeld voor mijn
moeder betaalde.
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Fragment uit ledenlijst 1946 van School met de Bijbel

De eerste Hoofdonderwijzers

Zoals eerder te lezen, was Johannes Smelik de eerste hoofd onderwijzer. Ge-
boren op 24 januari 1861 in Medemblik. Hij bracht het grootste gedeelte van
zijn jeugd door in Den Haag. Meester Smelik heeft twintig jaar op deze school
gewerkt en zag de school tot grote bloei komen. Op 1 juli 1908 ging hij naar
een school in Hilversum. Hij heeft hier niet lang gewerkt. Op 28 december
1909 was hij herstellende van een operatie, maar overleed hij de dag voor hij
het ziekenhuis mocht verlaten onverwacht in het Bronovo ziekenhuis in Den
Haag.

Op 12 mei 1908 werd Sjoerd Koopmans benoemd tot Hoofd van de School in
’s-Graveland. Meester Koopmans kreeg een salaris van fl. 1.150,00 Dit was fl.
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200,00 boven het wettelijk minimum. Hoewel Meester Koopmans in het bezit
was van de akte Fransch L.O. en van de Vrije- en Ordeoefeningen, ontving hij
hier geen extra vergoeding voor. Voor de ambtswoning moest fl. 250 per jaar
betaald worden. Zijn kinderen genoten kosteloos onderwijs op deze school, de
jaarlijkse kosten voor het gebruik van de waterleiding van de ambtswoning
werden door het bestuur gedragen. Tot slot kreeg hij nog een mooie ziekte
regeling aangeboden; bij ziekte zou het eerste half jaar volledig doorbetaald
krijgen, het tweede half jaar volgens het wettelijk minimum en tot slot mocht
hij, voor eigen rekening, een jaar een plaatsvervanger nemen alvorens er ont-
slag kon volgen. Voor die tijd best aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. In
1933 werd een comité opgericht om zijn 25-jarig jubileum te vieren. Dit comi-
té bestond uit bestuursleden, onderwijzers, oud-leerlingen en de burgemeester
van ’s-Graveland de Hoogwelgeboren Heer Mr. D.J.A. Baron van Harinxma
thoe Slooten verklaarde zich welwillend bereid het Ere-voorzitterschap op
zich te nemen. Er werd een brief gestuurd met de vraag om geld te storten
voor het jubileum, dit kon gebeuren door een bedrag te storten op Post-
girorekening 7806. Best vooruitstrevend voor die tijd.

Het schoolgebouw

Het gebouw aan het Noordereinde voldeed al voor de oorlog niet meer aan de
gestelde eisen. Pas na de oorlog werd het oude pand daadwerkelijk afgekeurd.
Er moest een nieuwe plek gevonden worden. In ’s-Graveland was een
schreeuwend woonruimte-tekort, terwijl er praktisch geen bouwterrein was ten
gevolge van het geconserveerde natuurschoon. Hierdoor werd het zelfs nodig
gevonden de School met de Bijbel van ’s-Graveland op Kortenhoefse bodem
te bouwen, zodat in de toekomst nog meer ’s-Gravelandertjes “in de vreemde
zullen moeten schoolgaan”. Het oude schoolgebouw kreeg de bestemming van
borstelfabriek.

Het nieuwe schoolgebouw komt aan de Kerklaan te staan, misschien een beet-
je ingeklemd tussen de huizenrijen van de Kerklaan en de Oranjeweg. De ar-
chitect is Dhr. D.P.J. de Kam. Deze heeft gezorgd dat de school ca. vijftig me-
ter bij de rijweg vandaan komt te liggen met tussen de school en de weg een
groot plantsoen. Voor het aanleggen van dit plantsoen moet de oude boerderij
“Dorpslust” verdwijnen. Hierover meer het artikel: over huizen gesproken.

Hieronder een foto van de school waarop de sierlijke hoofdingang te zien is
met de verhoogde topgevel, uitgevoerd in verschillende soorten natuursteen.
Omdat de nieuwe school de grootste in de gemeente is, werd hier later een
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Nieuwe School met de Bijbel bij de opening in 1954

gymzaal bij gebouwd.

De opening van de nieuwbouw is in oktober 1954. In die tijd was meester Van
Dijk het hoofd van de school. Hij is ruim veertig jaar aan de school verbonden
geweest. Op 12 meil962 nam hij afscheid. Dit afscheid vond plaats in de Her-
vormde kerk in ’s-Graveland. Tijdens deze bijeenkomst werd Dhr. R. G. van
Rooij geinstalleerd als zijn opvolger. Op 4 december 1976 overlijdt Roelof
Gerard van Rooij in de leeftijd van 58 jaar. In de tijd dat Meester van Rooij,
hoofd van de school was vond een grote verandering plaats. Op 31 oktober
1968 werd gestart met de bouw van een tweede lagere school van de vereni-
ging aan de Elbert Mooylaan in Kortenhoef, aan de rand van de wijk Mun-
niksveen. Het was een modern gebouw. Volgens de architect was het een pro-
duct van jarenlang experimenteren in scholenbouw. In december 1969 namen
de leerlingen hun intrek in deze school. In principe mochten ouders niet kiezen
naar welk van de twee christelijke scholen hun kinderen gingen. De Kerklaan
was het uitgangspunt. Woonde je aan de kant van de Oranjebuurt, dan ging je
naar de School met de Bijbel. Ook de Kortenhoefsedijk en heel ’s-Graveland
ging naar deze school. De kant van Munniksveen ging naar de nieuwe school.
Het hoofd van de school was Dhr. C. Knoester. Met vijf onderwijzers werd
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pegam———rT lesgegeven aan 150 kin-

deren.

goede herderSChoo, In 1985 kwam er een wet

waarin stond dat die kleu-
terscholen en lagere scho-
len samen moesten gaan.
De basisschool ontstond.
Het bestuur van de vereni-
ging ging er van uit dat er
twee basisscholen zouden
komen, maar door optrek-
king van de leerlingschaal
en na overleg met het mi-
nisterie heeft het bestuur
aan de gemeente het ver-
zoek gedaan om 5 lokalen
aan de Goede Herder-
school te bouwen. Eén
school was ook een goede
: keuze, omdat de Goede
Onderwijzend personeel Goede Herderschool Herderschool geen kleuter-

klas/ school had. De Prin-
ses Beatrixkleuterschool hoorde bij de school met de Bijbel, hoewel die op een
andere locatie zat.

De kleuterschool

In december 1936 had een Dames-Comité het initiatief genomen om te komen
tot de oprichting van een Protestantsche kleuterschool. Volgens de dames be-
hoefde het geen betoog dat hier behoefte aan was. Zij gingen hiervoor een
bazaar houden en een ieder werd opgeroepen een bijdrage te leveren. De presi-
dente van het comité was Mevr. C.E.B. Roéll, baronesse Sloet van Marxveld.
De kleuterschool kwam er, op de Koninginneweg, in het oude bejaardenhuis
dat gerund werd door het echtpaar Windsma-Hartdorft. Ook in die tijd werd er
al een beroep gedaan op de hulp van ouders. Toen het in 1960 te duur was om
mankracht in te huren om het schoolplein te bestraten, hebben ouders de han-
den ineen geslagen en dit, onder deskundige leiding, zelf gedaan.

Door het grote aantal leerlingen werd begin 1961 een urgentie afgegeven voor
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SR

Beatrix kleuterschool aan de Koninginneweg

de bouw van een nieuwe kleuterschool. Er werd toestemming gegeven voor de
bouw van twee lokalen en een personeelskamer. Het bestaande gebouw diende
te worden gehandhaafd ten gevolge van de afgekondigde “geldstop” van de
overheid en de spanning op de bouwmarkt kon de verwezenlijking van de
school niet doorgaan. Nadien kwam de urgentieverklaring voor de bouw van
een derde lokaal en een speellokaal. Eindelijk kon in 1966 met de bouw wor-
den begonnen. Het oude gebouw moest toch wijken. Kleuter Frans de Labeije
stak de eerste spade in de grond.

De Regenboog

Met het samengaan van de drie scholen werd er ook een nieuwe naam geko-
zen: ”de Regenboog”. Over deze naam zei oud burgemeester Kozijn in zijn
speech gehouden tijdens de opening van de vernieuwde school het volgende:
In de bijbel wordt de regenboog gegeven als teken van het verbond, als teken
van hoop. Het lijkt me nogal een zinvolle naam, want zeker een Protestants
Christelijke school moet weten van de hoop. Maar de regenboog is ook een
teken van pluriformiteit. Die pluriformiteit ook op het geestelijk terrein maakt
het niet gemakkelijk om die twee letters van p.c. die voor uw naam staan naar
ieders goeddunken in te vullen. Ik hoop van ganser harte dat het u lukt op een
wijze die zichtbaar is, want aan de vruchten kent men de boom. Een toespraak
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die ook nu met dezelfde woorden gehouden zou kunnen worden.

Het hedendaagse onderwijs bij de Regenboog ziet er natuurlijk heel anders uit
dan hoe het ooit begon. Er is natuurlijk sprake van passend onderwijs, “Samen
naar school” is immers het motto van het huidige onderwijs. Bij dat passende
onderwijs hoort misschien ook wel de hoogbegaafden klassen die voor deze
regio uniek zijn. Daarmee is de Regenboog niet alleen nog steeds een echte
dorpsschool, maar heeft het inmiddels ook een regionale functie.

“De Vereniging ter bevordering van het Protestants Christelijk onderwijs in ’s
-Graveland” bestaat niet meer. De Regenboog is ondergebracht bij de stichting
PROCEON onderwijsgroep (protestants christelijk onderwijs). Bij deze stich-
ting zijn 17 scholen aangesloten.

Momenteel telt de Regenboog ruim 250 leerlingen, verspreid over 11 lokalen,
met inmiddels 26 medewerkers. Niet alleen docenten, maar ook onderwijson-
dersteunend personeel.

Docenten maken het verschil, elke dag opnieuw zo ook op de Regenboog en
de eerdere School met de Bijbel en de Goede Herderschool. Op het gevaar af
dat je altijd iemand vergeet zijn er een aantal die in het oog springen. Zo gaf
de excentrieke Marian Erkelens jarenlang op haar eigen creatieve wijze les.

Het echtpaar Dolman had een Regenbooghart werkte samen op school. Juf
Ank Meijer fietste elke dag van Nederhorst den Berg naar Kortenhoef en weer
terug, om haar kleuters elke dag een stap verder te brengen. Loop je in de
Meenthof, dan heb je zo maar kans dat je Jolijt Dijs, Hennie van Dijk of
Tineke Hafkamp tegenkomt.

En wie herinnert zich Jan
Wolters niet? Hij was niet al-
leen adjunct-directeur, maar
ook zeer actief in het dorp. Zo
presenteerde hij bijvoorbeeld
“Aros lokaal”, waar wekelijks
de nieuwsberichten over het
dorp op geheel eigen wijze
werden besproken.

De schooldirecteur hoeft tegenwoordig al lang niet meer eerst te bewijzen dat
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hij (of zij!) eerst belijdenis heeft gedaan, voordat deze aangesteld kan worden.
De Regenboog heeft nog steeds de christelijke grondslag, maar zoals zij zelf
zeggen “met ruimte voor iedereen”. Daarmee is er nog steeds verbinding met
het geloof, maar is dat geen eis meer om de drempel over te stappen.

Het motto nu: “Verrassend kleurrijk in aanpak”; daarmee heeft de Regenboog
een kleurrijke slogan waarmee ze de toekomst in kan!

Voor het schrijven van dit stukje hebben wij veel informatie van de website
van de Historische kring gehaald. Een heel klein gedeelte van wat daarop te
vinden is heb ik gebruikt. Er valt ook voor 0 nog veel meer te ontdekken. In
documenten bijvoorbeeld de stukjes uit de verschillende kranten en bij foto’s
heel veel foto’s van de onderwijzers en de gebouwen. Kijk daar eens naar en
ik verzeker u dat u een leuke avond heeft!

Op 9 november organiseerde De Regenboog, in samenwerking met de Histori-
sche Kring, een reilinie en een expositie. Het was het slotstuk van een feest-
week, waarbij de Regenboog veel dank is verschuldigd aan de mannen van de
Historische Kring die met veel aandacht de expositie in elkaar gedraaid heb-
ben. In diezelfde week werd ook het nieuwe logo onthuld.

De Regenboog
Kortenhoef

Gerrie van Rijn en Esther de Haan
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Van huizen gesproken

door Gerrie van Rijn-Luijer.

Emmaweg 1 te Kortenhoef

Eerder in dit periodiek heeft u een artikel kunnen lezen over De Protestants
Christelijke scholen in ’s-Graveland/ Kortenhoef. Daarin bent u tegen geko-
men dat de school met de Bijbel in de jaren vijftig van de vorige eeuw ge-
bouwd werd op de hoek Kerklaan/ Emmaweg. Op deze hoek werd ruimte ge-
maakt voor de bouw van deze school door de oude bebouwing te slopen. Tot
die tijd stond op deze plek de “herenboerderij” Dorplust, met daaraan vast, het
kruidenierswinkeltje van Mevrouw Van den Hoek. De gemeente kocht dit
pand tezamen met de bijbehorende terreinen voor de bouw van deze school.
Het was inmiddels een bouwval geworden. In een krantenartikel over de sloop
staat: “men kan het geen dorpsschoon noemen wat verdwijnen gaat, al is het
een karakteristiek stukje Kortenhoef”. Over dit karakteristieke stukje Korten-
hoef ( en vele andere klassieke stukjes) heeft Jan Hendriks geschreven in zijn
boek:’Daer’t Fortuyn Uythangt” met de ondertitel “Herbergen in Kortenhoef”.
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Met toestemming van Jan geef ik u hieronder een samenvatting van wat hij
geschreven heeft over Dorplust.

In de Amsterdamse Courant van 8 Juli 1783 verschijnt een advertentie waarin
de publicke verkoop wordt aangekondigd van de hofstede Dorpzigt. De in
Amsterdam wonende Jan Kerkhoff koopt dit, zoals in de acte te lezen is,
“heerehuijs en boerenwoninge”. Jan Kerkhoff was bijna vijftig jaar eigenaar
van deze hofstede. Hij verhuurt het in 1784 voor tien jaar aan wijnkoopman
Francois Rol, die er de zomermaanden doorbracht. Later gebruikte hij het ook
zelf als zomerhuis. Vanaf ongeveer 1813 huurde Arie van der Linden de boer-
derij. Arie, in 1807 gehuwd met Trijntje Giele, wordt in het bevolkingsregister
omschreven als kastelein, voerman en verhuurder van paarden. Met andere
woorden: in het zuidelijke deel van de hofstede bevond zich een tapperij an-
nex stalhouderij. Arie heeft waarschijnlijk tot 1832 op Dorpzigt gewoond en
daar al die tijd een tapperij gehad. In oktober 1827 krijgt hij een boete van tien
gulden omdat hij verzuimd had aangifte te doen van door hem ingeslagen ster-
ke drank. Naast de boete worden ook de in beslag genomen kruiken met sterke
drank verbeurt verklaart, jammer!

In de Opregte Haarlemsche Courant van 26 juli 1832 staat een advertentie
waarin de vrijwillige verkoop wordt aangekondigd van een buitenverblijf
Dorplust ( de naam werd dus verandert van Dorpzigt naar Dorplust). Het gaat
dan om twee hechte, weldoortimmerde huizen met tuin en grond. In het ene
gedeelte het buitenverblijf Dorplust en het andere tapperij annex stalhouderij
met een stal voor paarden en hoornvee. De nieuwe eigenaar werd Hendrik Six,
eigenaar van de buitenplaats Hilverbeek. Volgens de acte betaalde hij hiervoor
aan Jan Kerkhoff 1.425 gulden. Uit het bevolkingsregister van Kortenhoef
blijkt dat Hendrik Six de twee gedeelten aan diverse personen en gezinnen
verhuurde. Vanaf 1850 krijgt ieder gedeelte ook een eigen huisnummer; 117 is
het herenverblijf en 117a de boerderij. De eerste veehouder die de hele hofste-
de betrekt is de in ’s-Graveland geboren Cornelis van den Koppel. Tot april
1894 zou de familie in Dorplust blijven wonen. Hun jongste, en toen nog on-
gehuwde, zoon in die maand naar ’s-Graveland verhuisde. Zijn ouders waren
toen al overleden.

Na het overlijden van Hendrik Six in 1847, verdeelden zijn twee zoons het
onroerende goed van hun vader. Zoon Pieter Hendrik Six kreeg onder andere
Hilverbeek en de hofstede Dorplust in handen. De hofstede heeft waarschijn-
lijk jaren leeggestaan en raakte in verval. Het duurde dan ook een aantal jaren
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voor hij verhuurd kon worden, want pas in 1895 plaatste Pieter een adverten-
tie in de Gooi- en Eemlander waarin te huur wordt aangeboden: “een boeren-
hofstede genaamd Dorplust, aan de Kortenhoefse Rade, bij de Smidsbrug te ’s
-Graveland, ter grootte van ongeveer elf hectaren.
De nieuwe huurder werd Willem de
Bree, veehouder, geboren 1853 op de
buitenplaats Gooilust, waar zijn va-
der veehouder was op het landgoed
van freule Marguerite Corver Hooft.
Willem trouwde in 1879 met Evertje
Verschuur. Samen betrokken zij
Dorplust op 25 september 1895. In
1914 heeft jhr. Rudolf Six van Vro-
made (de toenmalige huurbaas) een
nieuwe veestal laten bouwen. Daar
heeft Willem nog een aantal jaren
plezier van gehad tot hij in 1928 be-
sloot te stoppen, hij vond het op 75-
- jarige leeftijd wel mooi geweest.
Willem de Bree werd na die tijd mis-
schien nog wel het meest gemist door
de paarden die de schepen van de
beurtschippers door de
’s-Gravelandse vaart trokken (het zo-
genaamde “jagen”). Bijna dagelijks kwamen dezelfde paarden over het jaag-
pad langs zijn boerderij. Komende over het jaagpad langs de Koninginneweg
moest de lijn waaraan zij liepen, om de Kortenhoefse brug te kunnen passeren,
worden losgemaakt. Terwijl het schip langzaam onder de brug doorging, lie-
pen de paarden naar de boerderij van de Bree waar ze regelmatig een hap hooi
kregen. Nadat de Bree was vertrokken liepen de paarden nog regelmatig die
kant op.
Na Willem de Bree kwam Evert van den Hoek op Dorplust wonen. Er vond

Willem van Bree bij zijn boerderij

een omnummering plaats en het adres werd vanaf toen Emmaweg 1. In het
heren/buitenverblijf begint Mevrouw van de Hoek een kruidenierswinkeltje.
Na het overlijden van Rudolf Six in 1915, kwam het pand in handen van zijn
broer jhr.ir Jan Willem Six van Vromade. Deze verkoopt in de loop van de tijd
grote stukken grond aan Natuurmonumenten. Dorplust komt echter in handen
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van de in Hilversum wonende heer Brouwer. In 1934 verhuurt deze de leeg-
staande veestal aan Frans Duller die er een zeepfabriekje wil beginnen. Dit
kan echter geen doorgang vinden omdat het bestemmingsplan dit niet toelaat.
Na overleg met B&W mocht hij wel een zeepfabriek beginnen aan de Konin-
ginneweg. Dit was een zeer welkom bedrijf, omdat het een tijd van economi-
sche crisis was.

In de jaren dertig gebeurde er nogal wat in de buurt van Dorplust; de eenvou-
dige verbindingsbrug was niet zo eenvoudig meer, er kwamen huizen op de
Oranjeweg en op de Kerklaan, het Witte Kruisgebouw werd in gebruik geno-
men en Dorplust heeft zijn beste tijd gehad. Begin jaren veertig staat een groot
deel van het gebouw op instorten en wordt op last van de gemeente gestut en
deels gesloopt. Toch blijft deze zorgelijke situatie nog tot begin jaren 50 be-
staan. Mevrouw van de Hoek liet in een krantenartikel weten dat er in de bui-

tenmuren grote scheuren waren ontstaan, dat de zogenaamde zolderbalken
naar beneden vallen en dat in het dak van de voormalige boerderij grote gaten
zitten, waardoor regen en wind vrij spel hebben. In 1954 wordt de, eens zo
statige, herenboerderij gesloopt om plaats te maken voor een plantsoen, dat
toegang geeft tot de nieuw te bouwen School met de Bijbel. Inmiddels is ook
deze School afgebroken en staan op de plek van deze school de huizen van de
Wilhelminahof. (foto hierboven)

Bron: Samenvatting uit het boek Daer ’t Fortuyn Uythangt, hoofdstuk Dorplust, van Jan
Hendriks en aangevuld met een artikel uit de Gooi- en Eemlander.
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Winkelcentrum De Meenthof
Meenthof 42/A Kortenhoef
Tel. 035 - 656 04 91
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Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef. Tel 035 656 05 48
www.oogzorg-briljant.nl
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Colofon

postadres:  Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef
bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere laatste
zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur
telefoon: 06 237 640 60 (secretaris)

mail: hkgloriosa@hetnet.nl

website: www.hk-kortenhoef.nl

bank: NL56 RABO 0149 3864 19 t.n.v. HK In de
Gloriosa te Kortenhoef

voorzitter:

Jaap (J.) Wertheim, Kortenhoefsedijk 153, 1243 LZ Kortenhoef

06 533 06 135 jaapwertheim@gmail.com

secretaris:

Koos (K.) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum

06 237 640 60 koos@hk-kortenhoef.nl

penningmeester en ledenadministratie:

Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef

06 512 56 949 hk-ledenadm@kpnmail.nl

leden:

Jan Dekker, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg

Ereleden:

Dhr. D. Buitenhuis, Dhr. M. van Ee, Dhr. J.C. Immerzeel, Dhr. S.F.C. Kesself,
Mw. C. van den Velden-de Groot, Dhr. A.D. Wumkes+

leden van verdienste:

Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Kosterf, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van Vliet

Lidmaatschap:
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar

Postbezorging buiten de regio kost € 9,50 extra

Redactie:
Gerrie van Rijn-Luijer, Koos Voorn, Frans van Giessen, Jan Immerzeel en Jan
Hendriks. Contact: Tel. 06 237 64 060  email: koos@hk-kortenhoef.nl

s Bij besluit van 11 maart 2019 is onze vereniging voor onbepaalde
AN BI tijd aangemerkt als algemeen nut beogende culturele instelling
(ANBI). RSIN 816 601 069
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"De Drie Dorpen"
Cannenburgerweg 51
1244 RG Ankeveen

T +31 (0) 35656 11 87
F +31 (0) 35 656 23 56

Witdemeren Tours

TVoor al uw touringcar vervoer

Wijdemeren Tours
Cannenburgerweg 51
1244 RG Ankeveen
T+31(0) 356550175
F +31 (0) 35 656 23 56
info@wijdemerentours.nl




