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Openstelling woensdagavond en laatste zaterdag van de maand. 

 

Ook de Historische kring heeft te maken met de regels omtrent Corona.  

 

Bezoek op woensdagavond en/of op de laatste zaterdag van de maand, is 

uitsluitend mogelijk na een telefonische afspraak. Dit i.v.m. de regels van 

het R.I.V.M. om drukte te voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen 

met Henk Verhagen telefoonnummer 06 54 76 89 29. 

 

Namens het bestuur bedankt voor uw begrip. 
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Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van 

de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schrifte-

lijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen 

bij de Wet gesteld. 
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Kunstschilder Jan Simon Knikker senior is geboren op 21 februari 1889 in Hille-

gom. Hij is overleden op 10 januari 1957 in Den Haag. Jan Knikker woonde en 

werkte in Hillegom, Leiden en vanaf 1914 in Den Haag. Hij heeft ook tijdelijk 

(1930-1931) in Wassenaar gewoond en daarna weer in Den Haag. Jan is autodi-

dact en een landschapsschilder. Zijn werkzame periode was vanaf 1904 tot 1957. 

Hij kreeg les van zijn oudere broer Aris Knikker (1887-1962), want Aris was ook 

kunstschilder. Het werk van Jan is van Aris te onderscheiden, doordat hij een wat 

bredere en meer kleurrijke manier van schilderen had. Beide schilders hadden een 

hoge productiviteit en worden gerekend tot de late bloei van de Haagse School. 

Jan Knikker kwam regelmatig samen met zijn broer Aris in Kortenhoef schilderen 

waarbij zij logeerden tegenover het Rechthuis in het pand van de kostschool van 

mijnheer Dekker. Hij was verzot op dreigende onweersluchten en bovenstaand 

schilderij is daar een voorbeeld van. 

( Bron De onvergankelijke kijk op Kortenhoef van Carole Denninger en internet) 

Bij de voorplaat 

Turfbaggeraar op de plas. Olieverf  60x80 cm door Jan Knikker sr (1889—1957) 
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Voorwoord 

Ondanks de corona-perikelen gaan de vrijwilligers van uw Historische 

Kring gewoon door met het vastleggen van de geschiedenis van onze dor-

pen. Helaas geen bijeenkomsten of lezingen maar hopelijk wel weer een 

leuke periodiek voor u om te lezen. 

 

Als eerste een verhaal van de hand van Theo Jansen, een telg uit het gezin 

van Evert Jansen, die een boerderij bezat aan de Kwakel. Theo is inmid-

dels wereldberoemd geworden met zijn “Strandbeesten” maar is nog steeds 

erg gesteld op Kortenhoef, waar hij veel van zijn jeugd heeft doorgebracht. 

 

Oud-burgemeester Kozijn verraste de redactie met een verhaal over domi-

nee Hendrik Willem van der Vaart-Smit, waarover Gerrie Luijer in haar 

vorige verhaal al iets geschreven had. Bij het verhaal van Gerrie stond ove-

rigens een onjuiste foto van Bruin Grotendorst, maar bij het stukje van de 

heer Kozijn vindt u nu de juiste foto. 

 

Jan Immerzeel heeft een stukje geschreven over Klaas Bakker, hij was be-

kend van de Tol aan de Zuwe en was tevens raadslid voor de S.D.A.P. 

 

Als laatste een stukje van de hand van Hettie Brouwer. Zij schreef een kin-

derboek over Gooilust met illustraties van Marieke Appeldoorn. Zij is ook 

een exemplaar komen overhandigen aan de Historische Kring. 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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De boerderij van de familie Jansen aan de Kwakel “Nellie‟s Hoeve” 
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KORTENHOEF EN STRANDBEESTEN 
(door Theo Jansen) 

 

Theo Jansen, de kunstenaar die de strandbeesten maakt, creaturen van elek-

triciteitsbuis die lopen met behulp van de wind op het strand.  Sinds 1990 is 

hij druk in de weer met deze beesten. In de loop der generaties is er een 

evolutieproces op gang gekomen waarin de beesten steeds beter de omstan-

digheden op strand overleven: de stormen, het water en het zand. Hij hoopt 

dat de beesten uiteindelijk zelfstandig een eigen leven kunnen leiden. In de 

toekomst wil hij ze in kuddes uitzetten op de stranden. Ondertussen zijn de 

strandbeesten wereldberoemd geworden. Overal zijn er tentoonstellingen, 

van Japan tot de Verenigde Staten.   

En wat blijkt? Theo heeft een groot deel van zijn jeugd doorgebracht in 

Kortenhoef. Hij kwam er elke zomer. Hij logeerde dan bij ooms en tantes. 

De familie Stricker op de Kwakel, de familie Jansen op de Koninginneweg 

of de familie Hesp op de Oranjeweg. Hieronder geeft hij zijn relaas over 

zijn connectie met Kortenhoef.  

 

Mijn familie 

Mijn grootvader Jan Jansen werd in het 

jaar 1861 geboren in het Wapen van Am-

sterdam op het Noordereind te ‟s Grave-

land. Hij was een man van aanzien. De fa-

milie Jansen woonde op een boerderij aan 

de Koninginneweg. Mijn grootvader was 

wethouder en oprichter van de Boerenleen-

bank. Hij had een groot gezin. Eep, mijn 

vader (1893-1968) was de oudste zoon. 

Toen mijn vader in 1927 trouwde kreeg hij 

een boerderij van zijn vader, aan de Kwa-

kel. Dat was de boerderij waar nu de fami-

lie Sievers woont. Mijn ouders hadden hem 

Nellie‟s Hoeve genoemd, naar de moeder 

van mijn moeder, die jong overleed. Op 

hetzelfde rijtje woonden ook zijn zussen Riek en To met hun echtgenoten 

Jan Jansen 
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Karel Stricker en Paul Hesp. Dat 

waren tuinders. Ook Herman, 

mijn vaders broer had daar een 

tuinderij. Later is Herman een 

groentezaak begonnen aan de 

Kerklaan. Simon Jansen, ook 

broer van mijn vader was melk-

boer en woonde aan het Noorder-

eind. Zijn zoon heet Gerrit, voor-

malig postbode en die kent ieder-

een geloof ik in Kortenhoef. En 

dan hadden we nog Zach Jansen. 

Die nam de ouderlijke boerderij 

over aan de Koninginneweg.  Zijn 

zoon ook genaamd Zach begon 

later een boerderij aan de Hilver-

sumse Meent samen met zijn 

broer Joop. Oh ja, we hebben nog 

tante Heintje (Meekel), mijn va-

ders oudste zus. Die familie runde 

een tuinderij op de hoek van de Kerklaan en de Kortenhoefse dijk. Dit wa-

ren ze nog niet allemaal. We hebben nog de jongste, Jan. Die trouwde met 

Ria en woonde op de Kerklaan. En nog Gerrit en de zussen Sjaan en Door 

maar die woonden niet in Kortenhoef. Tante Door was de moeder van de 

bekende kunstschilder Jan Beutener.  

 

Verbanning uit Kortenhoef 

Mijn moeder, Truus de Haas (1904-1997) uit Hilversum was de dochter 

van kleermaker Kees de Haas aan de Zeedijk, bekend kunstschaatser in die 

tijd. Mijn moeder was geen echte boerin, meer een dame uit de stad. Ze 

was bang voor onweer, maar ze was lief (en mooi) en mijn ouders waren 

gelukkig. Ze kregen acht kinderen daar aan de Kwakel. De eerste tien jaar 

omschreef mijn moeder als een gelukkige tijd. Mijn vader was een voor-

beeldige boer. Geen rommel op die boerderij. Nee, alles keurig op or-

de  De kinderen waren gezond.  

Dit vormde evenwel geen rooskleurige voorspel voor de dingen die komen 

Evert Jansen en Truus de Haas 
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gingen. Eerst de mond- en klauwzeer. De zieke koeien moesten geruimd 

worden. Niet snel daarna sloeg de economische malaise van de jaren dertig 

toe. Ze kregen nog maar één cent voor een liter melk. Dat betekende de 

nekslag voor het bedrijf. In 1939 moest de boerderij onder de hamer. Mijn 

broer Kees herinnert zich nog dat de koeien vastgezet werden en afge-

voerd. Het gelukkige gezin met acht kinderen moest verhuizen. En mijn 

vader?  Ja die moest gaan werken…. als boerenknecht. Hij had geen ande-

re vaardigheden. Dat kon niet onder ogen van zijn familie. Dat was zijn eer 

te na. Daarom verhuisde het gezin naar Tuindorp Oostzaan boven  

Amsterdam. Ze kwamen daar in een buurt te wonen van fabrieksarbeiders 

van de KNSM (Ook beschreven in het boek Het Pauperparadijs van Suzan-

na Jansen). Mijn vader werkte bij een boer in Landsmeer. Hij moest ‟s 

morgens om vier uur de deur uit en ‟s avonds om zeven uur kwam hij 

thuis. Dan had hij wel tussen de middag geslapen, maar het moet zwaar 

zijn geweest voor mijn ouders. De oudste kinderen kregen op school eten 

uit een gaarkeuken. Als ik er aan denk, word ik bevangen door een vlaag 

van medelijden. Hoe kon het zo misgaan? Waren ze maar in Kortenhoef 

gebleven. Die zelfverbanning had alleen met eer te maken. Ze moeten er 

Het gezin Jansen voor Nellie‟s Hoeve aan de Kwakel 
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spijt van gehad hebben. 

De radeloosheid sloeg toe toen de oorlog uitbrak. Ze bleken vlak bij de 

Fokkerfabriek te wonen. Het was een van de eerste doelwitten van de bom-

bardementen. Mijn vader was tijdens het bombardement niet thuis. Mijn 

moeder nam alle kinderen mee in haar bed en beleefde daar enkele angsti-

ge uren. De bommen ontploften ook dichtbij ons huis.  Een straat verder 

was een afzwaaier terecht gekomen.  

Mijn moeder kreeg daarna een miskraam. 

Ten einde raad stuurde mijn moeder op eigen houtje een brief naar de di-

recteur van de Hygiënische Melkfabriek. Die kende ze nog vanuit de tijd 

op de boerderij. Hij heeft bemiddeld voor een baan bij de Centrale Melk-

coöperatie (later de Gezondheidsdienst voor Dieren). Zijn baan zou be-

Foto genomen in de oorlog omdat mijn ouders er niet zeker van waren dat alle 

kinderen zouden overleven.   
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staan uit het afnemen van melkmonsters bij veehouders. Dit ter controle op 

tuberculose. Ook moest hij in een schetsboekje met op elke bladzijde de 

contouren van een koe, de zwarte vlekken tekenen ter identificatie. Ze zei-

den er wel bij dat het enig tact vereiste om een bezoek bij de boeren af te 

leggen. Regelmatig werden de “controleurs” het erf afgeslagen. Een bezoek 

kon namelijk verschrikkelijke gevolgen hebben voor de boer: het ruimen 

van de veestapel. Diplomatie was mijn vader wel toevertrouwd. Hij was 

zelf ook boer en dat scheelde. Hij werd aangenomen! Ze waren ontzettend 

blij. De familie moest wel verhuizen naar Den Haag. Dat vonden ze geloof 

ik niet erg. Alles was beter dan Tuindorp Oostzaan.  

 

De tijd in Den Haag 

Daar zaten ze dan, in een rijtjeshuis op de De la Reijweg vlakbij de Schil-

derswijk. Acht kinderen en een oorlog.  

Mijn vader had gelukkig connecties met de boeren, waarbij hij af en toe iets 

kon ritselen. Blauwe pap. Dat was eigenlijk melkpoeder bedoeld voor de 

kalveren.  Aangelengd met water kreeg het een blauwachtig schijnsel en 

was te eten. De buren konden af en toe er ook een bordje van krijgen.  

 

Er valt zoveel te vertellen over hun bestaan tijdens de oorlog. Een verhaal 

kan ik u niet onthouden. Midden op de De la Reijweg was een soort mid-

denberm met een plantsoentje. Normaliter stonden daar boompjes en strui-

ken, maar al het hout daarvan was al opgegaan in de kachels van de buurt. 

Er werden aardappels gekweekt door een NSB organisatie genaamd 

“Winterhulp”. De aardappelen zouden terecht komen bij NSB-families. Ze 

werden bewaakt door een NSB-er met een jachtgeweer.  Dit om te voorko-

men dat de aardappels voortijdig gerooid zouden worden. Maar wat ge-

beurde er op een gegeven moment? Het kon niet uitblijven. Er kwam een 

run op de aardappels. De bewaker had geen overwicht en kon niet voorko-

men dat iedereen in de straat aardappels begon te rooien. Tot nu toe hadden 

mijn ouders uitsluitend de nadelen van een groot gezin ervaren, maar toen, 

op dat moment van de run op de aardappels, bleek dat toch van strategische 

belang te zijn. Al onze kinderen werden ingezet. Ze renden op neer de gang 

in en weer terug naar buiten met pannen, mandjes, emmers, van alles, vol 

met aardappels. 
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Tijdens de hongerwinter moesten de oudste kinderen naar familie in  

Kortenhoef en in Hilversum. Gerard bij de oudste zus van mijn vader 

Heintje (Meekel) op de hoek van de Kerklaan en de Kortenhoefse Dijk en 

Coby bij Zach Jansen, broer van mijn vader op de ouderlijke boerderij aan 

de Koninginneweg.  

Kees moest naar tante Cor (zus van mijn moeder en ome Age (Tromp van 

de haardenfabriek)  in  Hilversum. Er was te weinig eten in Den Haag.  Nel 

en Louis werden door een stichting opgevangen die ze onderbracht bij fa-

milies in Doetinchem en Lisse.  Mijn oudste broer Jan bleef thuis. Hij 

mocht zelden of nooit naar buiten want mijn ouders waren bang dat hij 

opgepakt zou worden voor de Arbeiteinsatz. Gelukkig zag hij er jong uit 

voor zijn leeftijd. Hij is de oorlog goed doorgekomen.  

In de oorlog raakte mijn moeder zwanger. Tijdens haar zwangerschap liep 

ze een longontsteking op, maar overleefde dat op eigen kracht (zonder pe-

nicilline). Ennie werd geboren.  

 

 

Boerdederij van  Zach Jansen, broer van Evert aan de Koninginneweg 
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Naar Scheveningen 

Na de oorlog vond er voor mij persoonlijk een gebeurtenis plaats, die mijn 

leven, ondanks dat ik nog niet bestond, zou bepalen. Scheveningen was in 

de oorlog geëvacueerd geweest. Alle inwoners moesten plaats maken voor 

de Atlantic Wall. Na de oorlog konden de Scheveningers weer terugkeren, 

maar dat deden ze niet allemaal. Er kwamen huizen vrij. De buren die bij 

ons in de oorlog blauwe pap aten, tipten ons voor een huis vlak aan zee. 

Aan zee! Wat een overgang! In eerste instantie boezemde dat mijn moeder 

angst in. Ze was dat niet gewend.    

Inmiddels was ze zwanger van haar tiende kind (Jacques). De Schevenin-

gers waren protestant. Wij woonden in het katholieke blok, direct tegen-

over de Woeste Hoogte. Dat is een begrip daar. Een buurt op een duin met 

een buitengewoon hoge adrenaline-spiegel.  Ik herinner mij gevechten met 

basaltkeien tussen de Woeste Hoogte en de Roomsen. Dat waren wij. Mijn 

broer Gerard kreeg een steen op zijn gezicht en moest daarna met een 

scheve neus door het leven. Kon het contrast groter? Dat lommerrijke Kor-

tenhoef, dat zo ver weg over de horizon lonkte en dat kale, stenige Scheve-

ningen waar de lucht zo zout was dat er geen boom wilde groeien. Nee wij 

waren geen Scheveningers; wij waren Kortoevers. Wij waren geëmigreerd, 

import, zoals gastarbeiders uit Marokko en Turkije.  We vielen in een 

mondaine wereld vol duivelse gevaren. In dat soort situaties gebeurt het 

vaak dat de in het nauw geraakte identiteit verdedigd dient te worden. Juist 

dan is de mens geneigd zijn afkomst te benadrukken. Mijn vader was 

roomser dan de paus in het heidense Scheveningen. Een katholieke funda-

mentalist zou ik zeggen. Een fundamentalist op klompen. Hij droeg graag 

klompen om zijn boeren afkomst niet te verloochenen. Het verbeeldde zijn 

halsstarrigheid waarmee hij zijn verloren gegane paradijs koesterde.  

Hij kon zich ergeren aan het stadse bijvoeglijk naamwoord boers, wat 

stond voor onbeschaafd. Alsof boeren onbeschaafd waren. Nee wij wisten 

wel beter. Wie was onbeschaafd? Neem die halfnaakte vrouwen die op 

enorme affiches boven die godslasterlijke bioscopen. De ambachtsschool 

van mijn broer Louis bleek in een hoerenbuurt te staan. Toen mijn vader er 

achter kwam moest hij onmiddellijk naar een andere school. Wij groeiden 

op met het idee dat er ergens op de wereld een Walhalla bestond en dat 

was een dorp ver weg badend in het groen. Met vredige bewoners, die 

geen vlieg kwaad deden.    
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Hoe graag zouden mijn ouders niet terug gewild hebben naar Kortenhoef. 

Maar het kon gewoon niet. In de loop van de tijd leerden we ons te verzoe-

nen met de werkelijkheid.  

Mijn zussen werkten bij V&D 

en C&A in Den Haag. En 

mijn vader ging steeds vaker 

een boulevardje pikken. Daar 

zag hij natuurlijk allemaal 

dames in bikini, maar ach, zo 

erg was dat nou ook weer 

niet….  

In 1948 werd ik geboren. 

Spuit elf zeiden ze altijd bij 

ons in de familie .  Aan het 

eind van de jaren vijftig waren 

er al vier kinderen de deur uit. 

Gerard emigreerde naar 

Nieuw Zeeland. En Jan naar 

Amerika. Kees en Coby 

trouwden en gingen op zich 

zelf wonen.  

Toen bleek dat die zee waar 

we op uitkeken toch ergens 

goed voor was. Wij konden 

kamers verhuren aan  

badgasten. De jongens sliepen 

eind jaren vijftig op luchtbedden in de huiskamer. ‟s Morgens kwam mijn 

moeder binnen om de stoppen eruit te trekken met de woorden ”Landen 

jongens, landen.” Dan drukte de aarde zich langzaam tegen ons aan en wij 

onderwierpen ons aan de economische werkelijkheid. De ontbijten moes-

ten worden klaargemaakt voor de badgasten. Ik moet toen al enig kunst-

zinnig inzicht gehad hebben, want ik mocht met een boterhammesje fi-

guurtjes maken in de roomboter. 

Een gelukkige tijd brak aan. Die families, vooral uit het Ruhrgebied kwa-

men elk jaar terug. En dat bleken buitengewoon aardige mensen te zijn. 

Theo Jansen in zijn “Werkplaats”aan het 

strand 
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Die liepen de hele zomer door ons in huis, keken televisie bij ons in de 

huiskamer. Van privacy was geen sprake. We wisten nog niets eens wat 

dat was. Ik groeide op in een warm nest van naoorlogs optimisme. Het 

strand, de stormen, de wolkenluchten en de zee speelden een belangrijke 

rol in mijn bewustwording. En daar ben ik nooit helemaal vanaf gekomen. 

Maar in de vakanties ging ik naar Kortenhoef, samen met mijn broer Jac-

ques. We hebben een geweldige tijd gehad bij tante Riek en Ome Karel 

(Stricker) aan de Kwakel. We vingen daar duiven onder een mand, ge-

steund door een stokje waar een touw aan bevestigd was. We reden met de 

lorrie door de tuinderij. We mochten allemaal dingen doen die normaliter 

aan stadskinderen worden onthouden. Wekenlang voer ik met een boot 

door de vaart aan de Koninginneweg. Ik kon er geen genoeg van krijgen. 

Later mocht ik de jongens (Willen en Joop) van ome Zach helpen op de 

boerderij aan de Koninginneweg. Ik mocht melken, hooien en stront eggen 

met een echt paard en later op een echte tractor. Als ik kijk naar hoe kinde-

ren in deze tijd opgroeien, met al die smartphones, realiseer ik me welk 

voorrecht ik genoten heb van deze vakanties in Kortenhoef. Hoewel ik 

Theo Jansen bij één van zijn strandbeesten 
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nooit op onze boerderij gewoond heb voel ik mij nog steeds boerenzoon. 

Mijn veestapel bestaat weliswaar uit PVC-buisjes, maar het hoeden van de 

kudde zit er nog steeds in.  

Bij mijn broer Zach bleek dat ook het geval. Hij had zich aan het stadse 

leven aangepast en het tot chef geschopt op de herenmode afdeling van 

V&D. Maar in de jaren zeventig begon het toch te kriebelen. Hij is toen 

met zijn vrouw en vier zonen naar Nieuw Zeeland geëmigreerd en heeft 

daar een florerende boerderij gesticht, genaamd Nellie‟s Hoeve.  Hij heeft 

revanche genomen op de tegenslag van mijn vader, zo zie ik het. De eer 

van de familie gered. Alle elf de kinderen zijn goed terecht gekomen. Jean-

ne, Louis en Jan zijn geëmigreerd naar de VS, en Gerard en Zach naar 

Nieuw Zeeland. Mijn oudste zus Nel is inmiddels 92, mijn broer Kees is 

90. Inmiddels zijn Louis, Jan, Gerard en Coby overleden. Mijn moeder 

heeft al haar in het buitenland wonende kinderen vaak bezocht.  

Altijd als mijn broers en zussen met verlof waren, moesten ze steevast 

even naar de Kwakel. Nog even kijken naar de boerderij waar het begon.  

Wilt u meer zien van de strandbeesten die Theo gemaakt heeft? Kijk dan 

eens op zijn website  www.strandbeest.com 

Op de boerderij van Zach Jansen, v.l.n.r. Gerrit Jansen, de heer Hagen (knecht), 

Evert Jansen en Zach Jansen 
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Als we het toch over historie hebben…… 

Albert Heijn (voorheen Landwaart) al  

méér dan 90 jaar uw kruidenier in  

Kortenhoef e.o. 

AH  Kortenhoef  

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef   

Telefoon: 035-6561967 
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Schenkingen 

Afgelopen maanden hebben we weer veel gekregen om onze verzameling 

aan te vullen. Alle gevers hartelijk bedankt. 

Van Ineke Westendorp 

een tas met afbeelding 

van Trompenburgh 

Van Kees Pos uit Ankeveen, 

divers gereedschap 

Van Harm van Asselt een lijm-

klem 

Van Sarah de Boer een lessenaar 

welke vermoedelijk uit de oude 

school aan de Kortehoefsedijk 

komt. Dus is wellicht van meester 

Troost of Van Waveren geweest. 

 

Van de familie Huart een aantal boeken over de geschiedenis van  

Kortenhoef 
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Hendrik Willem van der Vaart-Smit: “de foute dominee” 

Door Wim Kozijn 

In het augustus nummer van “De Historie” staat een artikel over Bruin  

Grootendorst. Het gaat over een rel tus-

sen wethouder Grootendorst en de do-

minee van de Gereformeerde Kerk, dr. 

Hendrik Willem van der Vaart Smit die 

trouwde met de 19-jarige Gezina Reij-

merink. Tijdens het lezen bekroop mij 

het gevoel dat ik eerder over deze do-

minee wel eens wat gelezen had. Wiki-

pedia bracht mij verder . Ik haalde het 

standaardwerk van Prof. Belinfante uit 

de kast:  “In plaats van Bijltjesdag, de 

geschiedenis van de Bijzondere Rechts-

pleging na de Tweede Wereldoorlog”. 

Daar komt de naam Van der Vaart Smit 

veelvuldig in voor. Maar dat komt 

later. 

 

Beknopte biografie 

Hendrik Willem van der Vaart Smit 

werd op 20 januari  1888 geboren in 

Zoeterwoude als zoon van de onder-

wijzer Frans Smit en moeder Marie 

van der Vaart. Zoals we zien heeft 

hij later, in ‟s-Graveland, de achter-

naam van zijn moeder aan zijn eigen 

naam toegevoegd. Waarom weten 

we niet, maar een dubbele naam is 

toch wat deftiger. Hij werd eveneens 

opgeleid tot onderwijzer, maar ging  

Wethouder Bruin Grootendorst 

H. W. van der Vaart Smit 
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in 1909 theologie studeren in Leiden. In 1910 stapte hij over naar de Vrije 

Universiteit in Amsterdam, waaruit we kunnen afleiden  dat zijn familie 

met de Doleantie van Abraham Kuyper was meegegaan en dus tot de Ge-

reformeerde Kerk behoorde Overigens studeerde hij ook nog in Heidel-

berg. Hij studeert snel en promoveert in 1917 bij de in gereformeerde krin-

gen bekende Prof. Bavinck. Zijn eerste plaats is dus „s-Graveland, waar hij 

met de plaatselijke Gezina Reymerink trouwt, een huwelijk dat op 28 april 

1945 ontbonden wordt. 

In 1954 hertrouwt hij met Hermina Holtkamp. Hij  is nog dominee in en-

kele andere plaatsen. In 1936 krijgt hij eervol ontslag , omdat hij directeur 

wordt van het Nederlands Christelijk Persbureau. 

 

Het Nederlands Christelijk Persbureau 

Op 1 mei 1930 wordt het NCP opgericht. Niet verwonderlijk want in de 

dertiger jaren organiseerde zich een ieder in zijn eigen zuil. Of het nu de 

omroep, de sport, de vakbeweging of de politieke partijen betrof, een ieder 

verenigde zich met geloofsgenoten in een eigen organisatie. Het neutrale 

Algemeen Nederlands Persbureau kreeg een tegenhanger in het NCP. Van 

het begin af aan  speelde Van der Vaart Smit een belangrijke rol. Hij wist 

van de verschillende kerkelijke nominaties, van de orthodox hervormden 

tot de vrijzinnigen steun te krijgen, voor een voor die tijd ongewone com-

binatie. Hij werd secretaris-directeur. Omdat de werkzaamheden in om-

vang toenamen trad hij in 1936 uit het predikantsambt om zich geheel en al 

aan het persbureau te wijden. 

 

Van der Vaart Smit en het Nazisme 

In de periode voor en na de Eerste Wereldoorlog waren vele Nederlanders 

“Deutschfreudlich”. Voor een deel kwam dat voort uit een hekel aan de 

Engelsen die zich misdragen hadden in de Boerenoorlogen tegen ons 

“broedervolk” de Zuid (blanke!) Afrikanen  Een andere reden was dat men 

zich vertrouwder voelde bij de Duitsers. Menige Nederlander stond ook 

niet afkerig tegen de opkomst van Hitler in Duitsland. Zo iemand was Van 

der Vaart Smit. Hij werd in het geheim lid van de NSB en adviseerde Mus-

sert. Lou de Jong zegt dat hij jarenlang zijn persbureau als sluiermantel 

heeft gebruikt voor nazistische propaganda. Toen Vrij Nederland in 1971 

dit in een artikel beweerde spande Van der Vaart Smit een proces aan te-
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gen dit weekblad. Hij verloor het, want er kwam een door Van der  Vaart 

persoonlijk geschreven brief ter tafel met de volgende inhoud “: Het NCP 

heeft onder leiding van Van der Vaart Smit vele jaren lang de strijd voor 

het nationaal socialisme op kerkelijk terrein gevoerd en dat gedaan met 

grote offers”. 

Ook met het blad Evangelie en Volk heeft hij getracht een positievere hou-

ding tegenover het Nationaal Socialisme van de kerken te bewerkstelligen. 

Breuk met de kerk 

In 1940 stapt Van der Vaart Smit uit de Gereformeerde Kerk. De Synode 

van deze kerk had namelijk besloten dat het lidmaatschap van een nazisti-

sche organisatie onverenigbaar was met het lidmaatschap van deze kerk. 

Tijdens de synode in 1940 diende Professor H.H. Kuyper, een zoon van 

Abraham en tevens hoogleraar aan de VU, het voorstel in om deze uit-

spraak te herroepen. Het was niet zo verwonderlijk dat Kuyper dat deed, 

want zijn sympathie lag bij het Nationaal Socialisme! De synode verwierp 

dit voorstel en voor Van der Vaart Smit was er geen plaats meer in de 

kerk. 

 

Van der Vaart Smit de intellectueel 

Van der Vaart Smit werd wel degelijk als een intellectueel gezien. Zo was 

hij secretaris van Het Nederlands Kantgezelschap, een groep van de meest 

vooraanstaande  intellectuelen, als filosofen en theologen van diverse ori-

gine. Christenen, vrijdenkers, theosofen, met allemaal het zelfde doel de  

bestudering van het werk van Immanuel Kant. Toen Hitler aan de macht 

kwam informeerde Van der Vaart Smit bij de Duitse tak van dit genoot-

schap of de Joodse leden wel lid mochten blijven. Na een poosje werden  

Professor Polak en Herman Wolf (de grootvader van de publicist Paul 

Scheffer) uit dit gezelschap verwijderd. 

In Duitsland was in de Evangelische Kirche eveneens een strijd uitgebro-

ken over de kant die de kerk moest kiezen. De kerk brak en de 

”Bekennende Kirche” werd door invloed van de theoloog Karl Barth opge-

richt, die fel tegen Hitler was. Van der Vaart Smit heeft nog aangeboden 

om te bemiddelen in deze kerkstrijd. Zijn aanbod werd niet geaccepteerd. 

In mei 1940 bezette Duitsland ons land en Van der Vaart Smit stond aan 

de verkeerde kant. 
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De bijzondere rechtspleging 

De regering in Londen besefte dat er na de bevrijding, naast vele andere 

problemen, een groot juridisch probleem was. Koningin Wilhelmina had in 

mei 1941 een rede gehouden waarin zij zei dat  ”er voor landverraders in 

een bevrijd Nederland geen plaats zou zijn”. Men vreesde voor een Bijl-

tjesdag, een woedende reactie van het bevrijdde volk na vijf jaar onder-

drukking en onrecht. Dat moest natuurlijk voorkomen worden. In 1943 

nam het kabinet Gerbrandy het besluit tot instelling van het Buitengewoon 

strafrecht, met de  instelling van de daarbij behorende Bijzondere Ge-

rechtshoven en het  Gratie adviesbesluit. In november 1945 werden deze 

besluiten door het parlement bekrachtigd. Op deze wijze konden bestuur-

ders van nationaal socialistische organisaties, economische collaborateurs, 

mensenjagers, mishandelaars, politiefunctionarissen, propagandisten en 

verraders veroordeeld worden. Er zijn 150.000 mensen gearresteerd, 150 

doodstraffen uitgesproken en 42 doodvonnissen voltrokken. Van der Vaart 

Smit werd ook gearresteerd en kreeg 12 jaar gevangenisstraf, waarvan hij 

er negen heeft uitgezeten. 

 

De brochure: Kamptoestanden 

1944/’45-1948 

In 1949 publiceerde Van der Vaart-

Smit een aandacht vragende  brochu-

re over de toestand in de kampen.  

Ons land was na de bevrijding in een 

desolate toestand. Door de Duitsers 

leeggeroofd, de verbindingen waren 

verbroken, de machines uit de fabrie-

ken verdwenen en de inwoners van 

het westen van ons land hadden nau-

welijks de hongerdood overleefd. De 

regering in Londen had het goed ge-

zien: de zuivering was een groot pro-

bleem. Er was gebrek aan alles. Aan 

plekken waar de gearresteerden op-

gesloten konden worden, aan bewa-
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kers en aan bekwame juristen. Kampen van de Duw (werkverschaffing) , 

kazernes , huizen van bewaring, forten, de voormalige concentratiekampen 

in Vught, Amersfoort en Westerbork, fabrieken , loodsen en opslagplaat-

sen, alles werd benut. Zo was ook kamp Crailo bij Laren in gebruik en de  

Blaskowitz-bunker in Hilversum. Er waren in totaal 130 kampen. In 1949 

verscheen een brochure van Van der Vaart Smit waarin een grote serie 

zware mishandelingen van met name genoemde gedetineerden werd ver-

meld. Je kunt je over het verschijnen van deze brochure verbazen. Natuur-

lijk ook verdachten van oorlogshandelingen en landverraders dienen vol-

gens de normen van de rechtstaat behandeld te worden, maar een aanklacht 

tegen de Nederlandse staat, wat de brochure was, klinkt toch vreemd uit de 

mond van een man die een fervent aanhanger was geweest van een politie-

ke stroming en een regime dat de grootste misdaden uit de menselijke ge-

schiedenis heeft gepleegd! Een citaat: ”Vooreerst moge tot elk farisees 

gezinde gezegd worden, dat gruwelkampen niet alleen bij de heidenen en 

barbaren voorkwamen. Zeer zeker, gaskamers hebben voor zover bij ons 

bekend, hier niet gefungeerd en galgen hebben hier minder gestaan dan 

ginds, naar wij vermoeden. Maar waren de Duitse kampen, zoals we die 

thans uit de na-oorlogse mededelingen breder hebben leren kennen, ruw en 

radicaal, de Nederlandse kampen en gevangenissen in vredestijd waren 

sadistisch. Hoe kan een oorlogsmisdadiger als Van der Vaart Smit dit uit 

zijn pen krijgen. Ook na de oorlog was de man onverbeterlijk. Zijn princi-

pe was: ”Ook de goeien zijn niet zo braaf en de slechten hebben niet zo-

veel slechts gedaan”. Berucht was het kamp aan de Levantkade  in Amster-

dam. In 69 kampen is na onderzoek gebleken dat er mishandeld en gesla-

gen is. Nogmaals, dat valt niet goed te praten, maar wel te begrijpen. De 

woede tegen de bezetter was groot en de pijn over het verlies groot. Het is 

gelukkig geen Bijltjesdag geworden, waarbij de burger het recht in eigen 

hand neemt. Er hebben wel ontoelaatbare handelingen plaats gevonden. 

Denk maar aan meisjes die een relatie met een Duitser hadden gehad en 

die kaal geschoren werden. Alle klachten van Van der Vaart Smit zijn on-

derzocht en Professor Belinfante komt tot de volgende conclusie: De ver-

gelijking die Van der Vaart Smit maakt met de concentratiekampen in 

Duitsland is onjuist. Een aantal mishandelingen, waarvan enkele tientallen 

met dodelijke afloop, kan men niet ontkennen. Het is geen verontschuldi-

ging, maar wel een verklaring, dat in de eerste weken en maanden na de 
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bevrijding de politieke delinquenten voor sommigen en ook voor de bewa-

kers nog golden als mensen voor wie in Nederland geen plaats meer was”. 

 

Tenslotte 

Na de oorlog waren er mensen die tot het inzicht kwamen dat zij fout wa-

ren geweest in de oorlog. Zij hadden spijt over hun daden en toonden be-

rouw. Zo niet Van der Vaart Smit. Hij is na 1945 steeds bezig geweest met 

zijn rehabilitatie. Onder het motto van: ”wij hebben misschien dan niet 

goed gehandeld, maar jullie waren bijna even erg”. Daar ging zijn brochu-

re over. Natuurlijk moeten misstanden in een rechtstaat aan de kaak wor-

den gesteld, maar Van der Vaart Smit was wel de laatste die het morele 

recht had dat te doen. Hij was kennelijk de Bijbelse vergelijking van de 

balk en de splinter in het oog vergeten! Hij schreef vanuit rancune en kreeg 

bijval van anderen die hun houding in de oorlog niet onder ogen durfden te 

zien. Zijn brochure werd , tot in 1976, vijf keer herdrukt. Hij bestreed de 

publicaties van Lou de Jong. Hij 

bleef knokken voor eerherstel dat hij 

niet kreeg. Het was natuurlijk een 

droevige afloop. Een intelligente 

man met vele kontakten en aanzien 

eindigt voor twaalf jaar in de cel. 

De regering in Londen discussieerde 

wie er na de oorlog bestraft moest 

worden. Jaap Burger, de latere frac-

tievoorzitter van de PvdA, die deel 

uit maakte van een van de kabinetten 

Gerbrandy, vatte het zo samen: ”Het 

gaat niet om de mensen die fouten 

hebben gemaakt, maar om de men-

sen die fout zijn geweest “. Hendrik 

Willem van der Vaart Smit was voor 

de oorlog, tijdens de oorlog en na de 

oorlog hartstikke fout. 

Hij overleed op 9 april 1985 
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Het jubileum van Klaas Bakker. 
Uit de krant van toen door Jan Immerzeel 

 

In augustus van het jaar 1934 bereikte Kortenhoef het landelijke nieuws. 

Naast een stukje in de Gooi en Eemlander verschenen er berichten in de 

Telegraaf, de Tijd en het Utrechts Nieuwsblad. 

Wat was er aan de hand? Klaas Bakker, tolbaas en caféhouder op de Zuwe, 

was 25 jaar gemeenteraadslid, ofwel reden voor een huldiging. Dit feestje 

liep niet helemaal als bedoeld en haalde vervolgens breed uitgemeten de 

pers. 

 

 

Het Tolhuis van Klaas Bakker aan de zuwe 

Bericht uit de Gooi en Eemlander  

8 augustus 1934 
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Op 9 augustus 1934 verscheen het onderstaande artikel in de Telegraaf: 

 

De heer Bakker herdenkt donderdag dat hij 25 jaren geleden tot lid van 

den raad van Kortenhoef werd gekozen. Er waren destijds van geen enkele 

partij afdelingen te Kortenhoef gevestigd. De heer Bakker was populair als 

beheerder van een tol; toen hij in 1914 wethouder was geworden heeft hij 

zich “uit haat tegen den oorlog” bij de S.D.A.P. aangesloten. Hij heeft 

deze partij anderhalf jaar geleden verlaten, omdat hij zich door zijn afde-

ling niet de wet wil laten voorschrijven. De heer Bakker heeft sterk geij-

verd voor verbetering van wegen en werd door den raad als gemeentelijk 

vertegenwoordiger in het Wegenfonds aangewezen. Het is mede aan zijn 

werk te danken, dat de raad ten langen leste tot de aanleg van gas en wa-

ter besloot; hij staat de laatste jaren op de bres voor werkverschaffing. Bij 

de vele vischers en zeilers op de Zuweplassen is “Bakker van den tol” zeer 

populair. Hij zal donderdagavond in de raadsvergadering worden gehul-

digd. 

 

Tot zover het bericht in de Telegraaf. Ook de Gooi en Eemlander kondigde 

de huldiging aan, maar  een 

en ander zou uiteindelijk 

wat anders lopen dan 

gedacht..  

In de Tijd en het Utrechts 

Nieuwsblad van 10 en 11  

augustus lezen we daarover 

het volgende: 

 

Algemeen was men het er 

over eens dat hij gehuldigd 

moest worden, maar men 

verschilde van opvatting 

over de mate waarin dit 

moest geschieden. 

De jubilaris zelf, het 

S.D.A.P. raadslid Bakker 

vond, dat men hem na 25 

jaren zwoegen en ploeteren 

voor het Kortenhoefse ge-

menebest, wel mocht komen 

afhalen om hem in triomf-

tocht naar het gemeentehuis   Klaas Bakker haalt de brug omhoog 
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te voeren waar hij dan verder de dank der dorpsgenoten in ontvangst zou 

nemen. 

De burgemeester vond een feestelijke intocht onnoodig en meende dat de 

jubilaris zich wel op eigen gelegenheid naar het terrein der huldiging kon 

begeven. 

 

Als de avond van de huldiging dan daar is, zal blijken dat de betrokkenen 

kennelijk niet op de hoogte zijn van elkaar afwijkende opvatting. Burge-

meester Warmolts had alles voorbereid. Bloemen besteld voor op tafel, 

harmonie “Amicitia” uitgenodigd voor de muzikale omlijsting, burgerij en 

de pers op de hoogte gesteld en de drank voor het feest besteld bij de nabu-

rige caféhouder. Als cadeau zou de heer Bakker een klok, d.w.z. een horlo-

ge aan een ketting aangeboden krijgen. 

 

Om acht uur zaten vijf leden van de raad, de burgemeester en de secretaris 

om de raadstafel geschaard, wethouder Gorder was op reis en de publieke 

tribune zat vol. Het geheele dorp en en de harmonie “Amicitia” stonden 

op de uitkijk. 

Toen er om kwart over acht echter nog steeds geen jubilaris was versche-

nen begreep men dat er iets aan de hand moest zijn er werd er besloten dat 

er een afvaardiging, ofwel secretaris Wildeboer met het raadslid de heer 

van der Zande,  af zou reizen naar de Zuwe om te zien wat er aan de hand 

was. 

Het trof, dat juist op dat moment een Hilversumse slager het gemeentehuis 

met een auto passeerde, die zich bereid verklaarde de afgezanten mee te 

nemen. De harmonie, die voor haar taak gereed stond, holde achter de 

auto aan, maar men besloot halverwege om zich op te stellen en dan ach-

ter de terugkerende auto naar het raadhuis te marcheren. 

In de tussentijd was de auto bij het tolhuis aangekomen, waar Klaas Bak-

ker werd aangetroffen. Deze weigerde evenwel mee te gaan. “Zeg maar 

dat ik niet kom”, was zijn enig en koel bescheid. Ook de familie van Klaas 

ging zich er mee bemoeien en zij namen een dreigende houding aan tegen-

over de afvaardiging. Het gezicht op den “toevalligen” auto ontstemde 

hen helemaal. Dat hun vader in een slagersauto naar de huldiging zou 

moeten, daar kon geen sprake van zijn. 

Onverrichter zake keerde men met de Hilversumse slager terug richting 

raadhuis. Toen de harmonie de auto uit de verte zagen terugkeren werden 

de eerste feesttonen ingezet, maar de verbolgen afgezanten brachten haar 

tot zwijgen. De corpsleden, die hun naam “Amicitia” eer wilden aandoen, 

besloten echter om Bakker de hulde die hem toekwam niet te onthouden en 

zij marcheerden niet terug naar het raadhuis, maar naar het tolhuis, waar 
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de feestklanken tegen een gul onthaal werden uitgewisseld. 

In de tussentijd brachten de afgevaardigden verslag uit in het gemeente-

huis. Het enige dat burgemeester Warmolts wist te zeggen was “Nu zitten 

we met het cadeau” en hij begon de vergadering met de afhandeling van 

de agenda. Dit was echter binnen een half uur klaar en dan zou het tijd 

zijn voor de jubilaris. 

Wat nu? Er ontstond enige discussie over de ontstane toestand. Enige le-

den vonden toch dat de burgemeester Bakker zelf had moeten halen en dat 

B&W 's middags hadden moeten gaan feliciteren. De burgemeester vond 

het allemaal niet nodig, daarvoor had hij deze vergadering belegd en die 

avond kon hij niet uit de raad lopen om hem op te halen. De raad vond het 

toch wel jammer, dat het zo gelopen was, maar nu de drank er toch was, 

werd besloten de jubileumfuif toch maar te houden zonder de jubilaris. 

De raad heeft zich eenige uren onledig gehouden met het ledigen van de 

flesschen; een stichtelijk tafereel voor de andere Kortenhoevers, die de 

afwezigen jubilaris de hand kwamen drukken en in elk geval hun consump-

tie konden incasseren. 

Zo vierde de raad van negen tot twaalf uur het jubileum. Bakker en de be-

volking vierden mee, de ene helft in het raadhuis, de andere helft in het 

tolhuis. Velen draafden heen en weer tussen beide feestcentra. 

 

Het gemeentelijk cadeau, de klok, werd de volgende morgen door de hor-

logemaker, die de levering had gekregen, in opdracht van de burgemeester 

bij de jubilaris afgeleverd. Klaas weigerde het cadeau echter aan te nemen 
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omdat hij het geen pas vond, dat een geschenk op zo'n manier werd aange-

boden. Zij hadden hem 's avonds moeten komen halen, niet in een slagers-

auto die toevallig voorbijreed, maar in een speciaal daarvoor bestemden 

auto. En de raadsvergadering had ook speciaal belegd moeten worden en 

er hadden geen andere punten op de agenda moeten staan. 

 

Tot zover de berichtgeving in de kranten van augustus 1934. 

Het eeuwenoude tolhuis zou in 1935 ten prooi vallen aan “de vooruitgang”. 

Ofschoon het niet echt in de weg stond is kort na het jubileum van Klaas 

het tolhuis gesloopt tijdens de werkzaamheden van de aanleg van de pro-

vinciale weg en het Hilversums kanaal. Vlakbij de plek waar het stond ont-

wikkelde de heer Lindeman een nieuwe uitspanning, badhotel de Zuwe, 

met zwembad, restaurant en verhuur van bootjes. 

In 1939 overleed Klaas Bakker op 77 jarige leeftijd en verloor het dorp een 

markante dorpsfiguur die destijds wellicht meer verdiende dan een mislukt 

jubileumfeest. 

Mocht de gemeenteraad zich nog eens moeten buigen over een nieuwe 

straatnaam in Kortenhoef...........bij deze. 

Het Tolhuis van Klaas Bakker aan de Zuwe 
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Buitenplaats Gooilust in kinderboek 
 
Schrijfster Hetty Brouwer vertelt. 

 

Wie kent nou niet de geschiedenis van Frans Blaauw die begin 20e eeuw op 
buitenplaats Gooilust in ‟s Graveland een diergaarde realiseerde, die tot ver 

buiten onze grenzen bewondering afdwong.  Daaraan gekoppeld is dan direct 
de naam van zijn vrouw Louise Six. Telg uit het bekende geslacht van de 
Sixen. Vermogend, invloedrijk, kunstverzamelaars en bezitters van o.a. de 

buitenplaatsen Hilverbeek en Jagtlust en later, door de nalatenschap van me-
vrouw Corver Hooft, ook Gooilust.  

 

Het plan 
Twee jaar geleden was ik op zoek naar een mooi en liefst spannend verhaal 

om een kinderboek over te schrijven. Vanwege mijn eigen interesse moest het 
zich afspelen op een van de buitenplaatsen. Verschillende passages in het boek 
van Geert Mak “De levens van Jan Six”, en het boek van Ton Coops over het 

bos van Blaauw, zette me op het spoor van de ongelukkige verbintenis tussen 
Louise Six en Frans Blaauw. Daar zit een behoorlijk dramatisch element in. 

Hij die van haar geld de buitenplaats tot grote bloei bracht onder andere door 
die dierenverzameling. En zij die daar helemaal niets mee had en misschien 
ook leed aan de zogenaamde ziekte van Six namenlijkeen vreemde verzamel-

drang. Maar in elk geval leed Louise onder de situatie en de weinig liefdevolle 
relatie met haar man. Frans trachtte, 
met zeker succes, haar van het toneel 

te laten verdwijnen. Waardoor hij van 
1911 tot 1936 alleen heeft geheerst 

over Gooilust. Waarop zij postuum 
heeft wraak genomen door Gooilust 
aan Natuurmonumenten na te laten.  

Dat moest de historische kern worden 
van mijn jeugdboek. En ik wilde daar 
een cultureel erfgoed sausje overheen 

gieten. Waardoor het een gefantaseer-
de raamvertelling is geworden waarin 
twee hedendaagse kinderen uit ons 

dorp van alles te weten komen over 
die bewuste periode op Gooilust.  

Het boek van Ton Coops, een waarde-
vol naslagwerk en inspiratiebron voor 
mij als schrijver, besteedt veel aan-

dacht aan de dierenverzameling van 
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Blaauw. Er staat ook een weergave in van het schilderij van Johan van Oort, 
dat bij oudere dorpsbewoners nog bekend is, omdat het jarenlang in  

Westerveld heeft gehangen toen dat nog ons Gemeentehuis was. Die langge-
rekte prent over de optocht van de dieren van Blaauw, zoals ze zich verplaats-
ten van Westerveld naar Gooilust. Gnoes, bizons, emoes, ganzen en het ver-

baasde dorpsvolk langs de kant van de weg.  
Dat schilderij moest een plek krijgen in mijn boek omdat het een heel tastbare 
en komische verwijzing is naar de tijd van de diergaarde van Blaauw.  

Dus ik wilde dat schilderij ook graag een keer zien. In het echt. Niet alleen in 
het boek van Coops. Want dat is overduidelijk een vreemde kopie. Het lijken 
aan elkaar geplakte deeltjes namelijk. Met verbleekte kleuren en het is niet 

helemaal duidelijk welke techniek de maker heeft toegepast. 
Ik was meteen enorm nieuwsgierig naar hoe dat zat en waar het origineel zich 

zou bevinden. Ik had de naam van Johan van Oort, de kunstenaar en dieren-
schilder die ook heeft meegewerkt aan verschillende oude Verkade albums. En 
verder dat het op Gooilust heeft gehangen in een van de mooie kamers, want 

dat ontdekten we op een foto die in het beeldarchief van de Historische Kring 
zit. Ook was ik zeer verrast, en dacht even dat ik hem gevonden had, toen ik in 
de gang bij de Historische Kring de lange smalle prent zag hangen. Maar dat 

bleek het exemplaar te zijn dat uit het Gemeentehuis kwam.  
 

De zoektocht 
Ik vroeg hulp aan de heren en dames van de Historische Kring. Dan worden er 
namen genoemd, suggesties gedaan en wordt je op een spoor gezet.  

Vervolgens ben ik daar zelf mee aan de slag gegaan.  
En ik belde of mailde: Wim Kozijn, Carole Denninger, Jonkheer Jan Six, 
Johan van Galen Last (van Natuurmonumenten), mevrouw Coops (die ook een 

kopie bezit), de man die gaat over het kunstbezit van de Gemeente Wijdeme-
ren. Van al deze personen had Wim Kozijn de meest concrete aanwijzing. Hij 
kon mij een naam kon noemen van een familie uit het oude ‟s Graveland, die 

het misschien in bezit zou kunnen hebben. De heer Dedel, vond het heel inte-
ressant, maar had geen idee van de verblijfplaats van die prent.  

Ik werd steeds vasthoudender en ik zette door. Misschien dat ik via de naam 
van Johan van Oort iets zou kunnen ontdekken als ik het zou vragen aan men-
sen binnen de kunstwereld.  

De conservator van Het Zaans Museum (zij bezitten alle oude Verkade-
albums, waar Van Oort ook in heeft getekend). De conservator van Artis (daar 
heeft Van Oort in zijn jonge jaren voor gewerkt en daar kende hij Frans 

Blaauw van). De conservator van Naturalis (waar Van Oorts oudere broer di-
recteur van is geweest). De conservator van het Rijksmuseum (voor je weet 

maar nooit). 
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Dit leverde allemaal aardige reacties op, maar geen hint naar het origineel. 
Ik spitte het veilingboekje  (archief Natuurmonumenten) door, van de gehele 

inboedel van Gooilust. Daar stond de prent niet in. Reden om aan te nemen 
dat hij al door Frans was weggegeven of verkocht voor hij stierf. 
 

En toen 
Het begon te lijken op een doodlopende  weg. De hele speurtocht was erg in-
teressant, maar had niets opgeleverd. Ik schreef intussen vrolijk door aan het 

kinderboek en daarin kreeg het mysterieuze schilderij van de optocht van de 
dieren, een heel belangrijke rol.  
Tenslotte wendde ik me nog een keer tot de Historische Kring Ik geloof dat 

het Wim Molleman was, die op het idee kwam nog eens in het archief van de 
oude periodieken te duiken. De zoekterm Van Oort bracht ons bij een artikel 

uit 1988. Dat ging over de opdracht van ds. Wumkes om het origineel van het 
schilderij te zoeken en de schrijver van dat artikel vertelt hoe hij hem had ge-
vonden en samen met een fotograaf kon vastleggen. Dat werden die kleine 

fotootjes. En afdrukken daarvan zijn in die lijsten terecht gekomen die nu bij 
de Historische Kring en bij mevrouw Coops hangen. Dat deel van het raadsel 
werd aldus opgehelderd.  

Het zal mij een grote eer zijn binnenkort aan de schrijver van dat stukje het 
boek te mogen brengen. Dichter bij het echte schilderij zal ik niet komen.  

Maar wie weet wat er verder nog zal gebeuren. Of ik ooit oog in oog zal staan 
met Louise Six en Frans Blaauw die de dierenoptocht aanvoeren. Beiden te 
paard, hoewel dat niets was voor Louise.   

Het boek Het geheim van Gooilust brengt dit stuk geschiedenis tot leven. Op 
zo‟n manier dat het voor de kinderen van nu leuk en spannend is. En dat het 
bij hun opa‟s en oma‟s wellicht zal leiden tot veel herkenning.  

  
Het geheim van Gooilust 
( 10+)  prijs: 19,95 

Tekst: Hetty Brouwer 

Illustraties:  
Marieke Appeldoorn 

Te bestellen bij: 

www.boekenbestellen.nl 

En verkrijgbaar bij de 
lokale boekhandel  

CW 76.  

 

Overhandiging van het boek aan HK bestuurslid Jan Dekker 
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Colofon 

postadres:  Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere laatste 

zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 06 237 640 60 (secretaris) 

mail:  hkgloriosa@hetnet.nl 

website: www.hk-kortenhoef.nl 

bank:  NL56 RABO 0149 3864 19 t.n.v. HK In de 

  Gloriosa te Kortenhoef 

 

voorzitter:  

Jaap (J.) Wertheim, Kortenhoefsedijk 153, 1243 LZ Kortenhoef 

06 533 06 135 jaapwertheim@gmail.com  

secretaris:   

Koos (K.) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum            

06 237 640 60  koos@hk-kortenhoef.nl 

penningmeester en ledenadministratie:   

Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 

06  512 56 949 hk-ledenadm@kpnmail.nl    

leden:   

Jan Dekker, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg 

Ereleden: 

Dhr. D. Buitenhuis, Dhr. M. van Ee, Dhr. J.C. Immerzeel, Dhr. S.F.C. Kessel†, 

Mw. C. van den Velden-de Groot, Dhr. A.D. Wumkes† 

leden van verdienste:  

Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Koster†, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van Vliet 

 

Lidmaatschap:  
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar  

Postbezorging buiten de regio kost € 9,50 extra  

 

Redactie:  

Gerrie van Rijn-Luijer, Koos Voorn, Frans van Giessen, Jan Immerzeel en Jan 

Hendriks. Contact: Tel. 06 237 64 060  email: koos@hk-kortenhoef.nl 

 

Bij besluit van 11 maart 2019 is onze vereniging voor onbepaalde 

tijd aangemerkt als algemeen nut beogende culturele instelling 

(ANBI). RSIN 816 601 069 

mailto:johan_vermeulen@hetnet.nl


Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
        Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  


