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Bestuursmededeling 

In de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 14 september is Jaap  

Wertheim afgetreden als voorzitter en is Jan Dekker gekozen als onze 

nieuwe voorzitter. 

Op de agenda stond o.a. de goedkeuring van de nieuwe statuten. Voor de 

goedkeuring van de statuten, was een opkomst van onze leden echter te 

laag zodat er een extra ALV noodzakelijk was. Bij de extra ALV is een 

minimaal aantal leden niet noodzakelijk. Wel dient driekwart van de aan-

wezigen vóór te stemmen om de goedkeuring wettig te maken. 

 

De extra ALV werd gehouden op dinsdag 12 oktober waarbij, naast het 

bestuur, elf leden aanwezig waren. Het enige agendapunt was dit keer de 

goedkeuring van de nieuwe statuten en deze werden met algemene stem-

men aangenomen. 

 

Hartelijk dank aan diegene die op de ALV aanwezig waren 
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Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van 

de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schrifte-

lijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen 

bij de Wet gesteld. 
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Hendrik Gerard ten Hoet  kwam uit Amsterdam, maar was sterk geïnspireerd 

door Roelofs en Gabriël. Vermoedelijk heeft hij raadgevingen gekregen van 

Roelofs. Zijn schilderij van molen De Lelie verraadt een identiek gevoel voor 

detail. In een vrij nauwkeurige schildertrant en hechte compositie geeft hij de 

molen weer. De kleine figuur en het hondje geven een actueel accent aan het 

harmonieuze geheel. Deze toevoegingen verraden ook de invloed van Gabriël. 

Ook de “derde” molen bij fort Kijkuit heeft hij geschilderd. Toen hij onaange-

kondigd de molenwerf van Krijn Scheepmaker betrad werd hij hardhandig 

verwijderd. Ten Hoet was doofstom. In Kortenhoef werd zijn geluid slechts 

één keer vernomen:  toen de boot, waarin een collega zat te schilderen kantel-

de en met al zijn schildersspullen kopje onder ging. 

Bron: De overgankelijke kijk op Kortenhoef door Carole Denninger-Schreuder 

Bij de voorplaat 

H. G. ten Hoet, ( 1855-1928) Korenmolen De Lelie Moleneind Kortenhoef  

Olieverf op doek 46 x 72 cm 
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Voorwoord 

Als u deze periodiek ontvangt heeft u misschien weer een bezoek gebracht 

aan een tentoonstelling georganiseerd door onze Historische Kring. Wij 

hopen dat u er van genoten heeft. 

Een kleine fout in de vorige periodiek heeft tot veel reacties geleid. Na-

tuurlijk was het niet mevrouw Jansen die in de theekoepel achter Stadwijk 

woonde, maar juffrouw Molenschot. We zijn heel blij met deze vele reac-

ties want dat betekent dat ons periodiek goed gelezen wordt. 

In deze periodiek vindt u weer enkele verhalen, waarvan wij hopen dat u 

deze interessant vindt. 

Allereerst een stukje over de redding van het Gereformeerde Kerkje aan 

het Hollands End. De huidige bewoner de heer J.W.Juttmann vertelt in het 

kort een stukje geschiedenis en beschrijft de voortgang van de restauratie, 

welke hij heeft vastgelegd in een serie foto‟s. 

Jan Hendriks heeft een bijdrage geleverd over de voormalige Schout van 

Kortenhoef Rijck Loevre. Voor iedereen interessant, maar zeker voor de  

bewoners van het Rijck Loeverehof. 

Dan een korte grappige anekdote over de totstandkoming van de bijnaam 

van de Ankeveners “Waterkippen” door de heer H. Poolman. 

De bijdrage van Gerrie van Rijn- Luijer betreft dit keer geen specifiek huis 

maar een gezin. Met name één gezinslid van deze familie. 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 

 

De redactie 
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Het vroegere Gereformeerde Kerkje  in huidige toestand 
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Het gereformeerde kerkje van Ankeveen 
Door J.W.Juttmann 

 

Geschiedenis 

In het begin van de negentiende eeuw hadden de meeste Hollandse dorpen 

nog twee geloofsgemeenschappen, de katholieken en de hervormden. Zo 

ook Ankeveen. De katholieken waren de grootsten en hadden ook de 

grootste kerk, midden in het dorp. De hervormden hadden ook een behoor-

lijke kerk, aan het Stichts End. Echter vanaf 1834 verspreidde zich vanuit 

het Groningse Ulrum een beweging door het land, die bekend werd onder 

de naam Afscheiding. Sommige leden van de Hervormde Kerk verzetten 

zich tegen de heersende opvattingen in die Kerk en scheidden zich van 

haar af onder leiding van Ds. Hendrik de Cock.  Hij kwam tot de conclusie 

dat de Bijbelse leer lang niet altijd in de kerk werd nageleefd en hij ging 

over naar een meer orthodoxe stroming. Dit leidde tot het ontstaan van 

zelfstandige gereformeerde kerken naast de Nederlandse Hervormde Kerk. 

 

Afscheiding in Ankeveen 

De beweging liet ook Ankeveen niet onberoerd. In 1886 maakten een 

groepering zich los van de Hervormde Kerk. Wie in Ankeveen Gerefor-

meerd was, was lid van de Gereformeerde Kerk van Nederhorst den Berg 

en ging aldaar ter kerke, want de gereformeerden gemeenschap– verreweg 

de kleinste gemeenschap – had in Ankeveen geen eigen gebedshuis. De 

gemeenschap bestond slechts uit enkele families. Elke zondag twee keer, 

te voet, want fietsen was niet toegestaan. Tegen het einde van de 19e eeuw 

waren deze gelovigen de lange marsen naar Nederhorst den Berg beu en 

zetten zij hun zinnen op een eigen Godshuis in Ankeveen. Begin jaren 90 

werd hun bede verhoord. De Kerk zal gebouwd worden op het terrein van 

broeder N. Holdinga, een tuinder aan het Hollands End, die de grond be-

schikbaar stelde. Voor de bouw van de kerk werden offertes gevraagd van 

J. Hagen en W. Grotendorst uit ‟s-Graveland. 

 

J. Hagen realiseerde de kerk voor de somma van 515 gulden, een heel be-

drag in die tijd. In 1894 was de bouw voltooid. Op 14 november werd de 

nieuwe kerkenraad opgericht en werd overgegaan tot de verkiezing van de 
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twee ouderlingen en een diaken. Tot ouderling werden gekozen de Broe-

ders N. Holdinga en B. Neijssen en tot diaken Broeder M. Holdinga. 

De nieuwe kerk was tegen het huis van de familie Holdinga aangebouwd. 

De kleine kerk van zes bij vier meter bevatte o.a. een kansel, een bank 

voor de ouderlingen, enkele banken met 30 zitplaatsen voor de leden van 

maar vijftien gezinnen, een harmonium en een potkachel. De banken wer-

den in 1963 vervangen door losse stoelen. 

Een eigen dominee hadden ze echter niet. De diensten, twee elke zondag, 

bestonden uit schriftlezingen door een ouderling, afgewisseld met preken 

door een gastdominee. Bij gebrek aan financiële middelen deed de huiska-

mer van de familie Holdinga dienst als consistorie. Daar werd na elke 

dienst koffie gedronken. Zo vervlogen de jaren en floreerde de kleine ge-

meenschap. Maar deze zou uiteindelijk geen stand houden. In de loop der 

tijd slonk de gereformeerde gemeente, deels door verhuizingen, deels door 

toenemend kerkverzuim, in de pas met de algemene ontkerkelijking in de 

vorige eeuw. In 1955 ging de gemeente op in die van ‟s-Graveland en in 

1965 werd de laatste dienst gehouden in dit gebouwtje. 

 

 

Tuinderswoning van de familie Holdinga  met kerkje vóór de verbouwingen 
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De restauratie 

Het tuinderperceel met opstallen werd gekocht door een Amsterdamse ar-

chitect die de oude woning in iets gewijzigde vorm liet herbouwen en op 

de plek van de oude schuur een nieuw woonhuis liet optrekken. Oude en 

nieuwe huis werden verbonden door een nieuwe keuken. Ook kerkje en 

woonhuis waren van oudsher door een gangetje met elkaar verbonden. 

Terwijl de woonhuizen degelijk gefundeerd waren gold dat niet voor het 

op houten palen rustende kerkje. Door het dalende peil van het grondwater 

ontstond houtrot en begon het gebouwtje langzaam weg te zinken in het 

veen. Niet overal in dezelfde mate waardoor er torsie ontstond. De voorge-

vel kantelde meer dan de achtergevel. Ook de houten vloer moest eraan 

geloven. Dit proces werd versneld toen een volgende bewoner zich door 

een geconsulteerde architect liet misleiden en er zonder extra ondersteu-

ning een zware cementvloer in liet storten. Inmiddels zijn we aangeland in 

2007 toen de huidige eigenaren, Jan Willem en Quirine Juttmann er introk-

Interieur van de Gereformeerde Kerk 1964. Tekening van Jan Veenman 
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ken. Het kerkje verkeerde in deplorabele staat, vol met scheuren en scheef 

gezakt. Er waren eigenlijk maar twee opties, restaureren of afbreken. Die 

laatste optie verviel aangezien het inmiddels een officieel rijksmonument 

betrof. Naar verluidt het kleinste kerkje van Nederland. Met hulp van de 

Ankeveense architect Leo van de Berg werd een restauratieplan opgesteld 

en een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. De Wijdemeerse aannemer Fred Bosse werd aangetrokken om 

het project uit te voeren. Na een onderzoek naar de bodemgesteldheid door 

een gespecialiseerd bedrijf werd begonnen met de fundering. Besloten 

werd de torsie in het gebouw niet op te heffen uit vrees dat bij inwerking 

van zulke krachten het hele gebouwtje zou exploderen. In de cementvloer 

werden zes grote gaten geboord. Door de voordeur werd een heimachine 

binnengereden en in één ochtend werden zes grote 4 meter lange holle sta-

lenpijpen ieder in twee etappes ingeslagen. Eerst de onderste twee meter, 

daarna lassen en binnen rammen van deel twee. (Bij inslaan van pijpen van 

4 meter in één keer had het dak 

eraf gemoeten) Het geheel 

rustte nu op de stevige zand-

laag. Vervolgens werd de ce-

mentbodem afgebroken, wer-

den uitsparingen in de muren 

gemaakt voor het zogenaamde 

inkasten, werden de holle 

staalcilinders gevuld en werd 

daarop een nieuwe cement-

vloer gestort. Door de inkas-

ting was van karkas en vloer 

een geheel gemaakt dat rustte 

op de nieuwe fundering. Hier-

mee waren de integriteit en 

stabiliteit van het monumentale 

kerkje gewaarborgd. Nu kon 

het herstel van de muren be-

ginnen, werden vloerisolatie en 

-verwarming aangelegd en kon 

een nieuwe houten vloer wor De heimachine aan het werk 
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Na het heien zijn de binnenmuur en vloer verwij-

derd. De heipalen zijn hier nog te zien. 

Een nieuwe betonvloer met vloerverwarming aan-

gebracht en de muren opnieuw opgetrokken. 

De nieuwe betonvloer is gestort. De wanden opnieuw gepleisterd. 
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den gelegd, zoveel 

mogelijk in passende 

stijl. Tevens werd een 

op maat gemaakte 

houten voordeur ge-

plaatst. Het kerkje had 

als plafond een mooi 

donkerrood tongewelf 

dat gelukkig behou-

den kon worden maar 

wat zich daarboven 

bevond - het eigenlij-

ke dak - was nog on-

zeker. Bij verwijde-

ring van de originele pannen bleek het hele dakbeschot – het houtwerk on-

der de pannen – aan vervanging toe te zijn. Daarna werden zo veel moge-

lijk de oude dakpannen weer gebruikt en werden onbruikbare pannen ver-

vangen door oude, vrijwel identieke, exemplaren. Resteerde de afwerking. 

De voorgevel werd gestuukt in het originele blokmotief, de overige buiten-

muren egaal, maar ook weer niet te glad. Op aanraden van Leo van de 

Berg werd lichtgrijs gekozen als kleur met een donkerdere tint voor de on-

derste baan en de kozijnen. De voordeur in donkergroen, zoals de luiken 

van het huis. Ten 

slotte werd nieuwe 

bestrating rond de 

kerk aangebracht 

met oude stenen. Zo 

kan dit kleine mo-

nument er weer 

even tegen. En wat 

betreft het gebruik: 

voornamelijk als 

schildersatelier van 

de huidige bewoner. 

Het vervangen van het dak en isoleren tongewelf 
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Als we het toch over historie hebben…… 

Albert Heijn (voorheen Landwaart) al  

méér dan 90 jaar uw kruidenier in  

Kortenhoef e.o. 

AH  Kortenhoef  

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef   

Telefoon: 035-6561967 
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Uitsnede kadastrale kaart (1830) Kortenhoef, Sectie B nummer:  
918 huis, schuur en erf  

919 Tuin 
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Rijck Loevre 
Door Jan Hendriks 

Bij het lezen van zijn naam hoor ik u denken: Nooit van gehoord! De be-

woners van het Rijck Loeverehof zullen daarentegen opveren uit hun stoel. 

Rijck Loevre, zoals zijn naam veelal wordt geschreven, was eind zeven-

tiende eeuw schout van Kortenhoef. Een functie vergelijkbaar met het 

ambt van burgemeester. Een aantal van de Kortenhoefse schouten werd 

later vereeuwigd met een straatnaam: Elbert Mooij, Barent Udo, Pieter 

van der Lee, Claes Heijnensoen, Huijbert van Schadijck, Adolf Winckler, 

etc. Rijck Loevre kreeg een rustig hofje toebedeeld en wellicht mede hier-

door raakte hij qua plaatselijke geschiedenis een beetje in de vergetelheid. 

Tot nu! 

Op het perceel gelegen ten noorden van de pastorie van de Hervormde 

Gemeente stond eertijds het Gerecht- c.q. Rechthuis van Kortenhoef, nu 

Kortenhoefsedijk nummer 159. De eerste keer dat er sprake is van een 

Rechthuis is op 21 september 1666. Op die dag werd door het dorpsbe-

stuur van Kortenhoef een overeenkomst afgesloten met de verveners in 

Kortenhoef en Vreeland, betreffende een aantal geschillen. Onderdeel van 

die overeenkomst was dat de verveners van Kortenhoef het Rechthuis in 

eigendom kregen, onder voorwaarde dat het als Rechthuis in gebruik zou 

blijven. Het huis wordt begin 1700 als volgt omschreven: 

Huijsinge, erve en boomgaert, staande en gelegen te Kortenhoef in de 

Kerkbuurt, strekkende voor uit de vaart tot agter ter halver schijsloot van 

de thuijn van ds. Cloppenburgh toe, daar zuidwaarts de thuijn van de pas-

torij van Kortenhoef en noordwaarts de erve van ds. Cloppenburgh. 

Dat de geërfden van Kortenhoef in de geregtcamer van voornoemde huijs-

inge alle regtdagen houden tot alle tijds, zoals zulks vanouds al gebruike-

lijk was. 

N.B.: Ds. Cloppenburgh was geen predikant in Kortenhoef, maar werd in 

1708 beroepen in Sassenheim. Hij was eigenaar van het huis dat ten noor-

den van het Rechthuis stond. 
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Uit de omschrijving blijkt dat er in het vanouds bestaande Rechthuis een 

kamer was, die toebehoorde aan de geërfden van Kortenhoef. In beginsel 

was iedereen die in Kortenhoef grond bezat geërfd. De geërfden waren 

door hun grondbezit belanghebbenden in het dorp. Ze kwamen zodoende 

geregeld bij elkaar om samen met de schout en schepenen allerlei bestuur-

lijke zaken betreffende het dorp te bespreken. Qua stemrecht was er overi-

gens een verschil tussen de geërfden die in of buiten Kortenhoef woonden. 

Zij die buiten het dorp woonden hadden namelijk geen stemrecht in zaken 

zoals bijvoorbeeld het waterbeheer. Bovenstaande geeft aan dat deze be-

sprekingen plaatsvonden in de Rechtkamer, waar op zogenoemde 

„regtdagen‟ ook recht werd gesproken. Tevens is het aannemelijk dat de 

schout, buurmeesters en schepenen er vergaderden en dat de dorpsadmini-

stratie er werd bewaard. Het is tevens bekend dat tot 1709 de schout in het 

Rechthuis woonde, onder wie Rijck Loevre.  

Rijck Loevre is vermoedelijk geboren in Zuilen, waar zijn vader, Michiel 

Lover, na zijn huwelijk met Trijntgen Jans woonde. Na haar overlijden 

hertrouwde hij met Elisabeth Adriaens van Nieuwaell, de moeder van  

Het dorp Zuilen, Hermanus Petrus Schouten (1757-1822). 

Rijksmuseum Amsterdam. 
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Rijck. In 1643 begon Michiel een tapperij in zijn huis, staande „aen de 

brugge, daer de Rode Leuw uythanght‟. Het huis c.q. de „tapstede‟ stond 

aan de oostzijde van de Vecht bij de zogenoemde Rode-brug, die toegang 

gaf tot Zuilen. In dit huis was in november 1626 Jan Lover geboren, ver-

moedelijk het enige kind van Michiel en zijn eerste vrouw Trijntgen. Uit 

het tweede huwelijk met Elisabeth zijn daarentegen een tiental kinderen 

bekend. Echter, een zoon genaamd Rijck ontbreekt in dit rijtje. Wellicht 

heeft dit te maken met de vele spellingsvarianten van de voor- en achterna-

men van de ouders, waardoor het bijzonder lastig is om een gezin uit die 

tijd samen te stellen. Zo werd Lover bijvoorbeeld geschreven als Loover, 

Louer, Lovere(n), Lovre, Loever, Loevere(n), Loevre, Louvre, etc. Het 

kwam ook voor dat alleen de voornaam van de vader en/of moeder in het 

doopregister werd vermeld. Tevens zijn vele hiaten in doopregisters be-

kend, waardoor menig jaar ontbreekt. Genealogisch onderzoek heeft desal-

niettemin een vrij compleet gezin achterhaald, met uitzondering van Rijck 

en wellicht nog enige andere kinderen.  

Er mag dan wel geen geboortedatum van Rijck bekend zijn, maar dat hij 

wel degelijk tot dit gezin behoorde wordt duidelijk in een volmacht, afge-

geven door Lijsbet Lovere, weduwe van Michiel Lovere, op 18 december 

1665 aan Simon Goulart, koopman in Amsterdam. Als gemachtigde van 

haar zoon Rijck inde Goulart bij de VOC in Amsterdam een deel van diens 

maandgelden, die door Rijck aan zijn moeder waren toegewezen. In de 

zogenoemde procuratie, opgemaakt bij notaris Simon van den Aelpoel in 

Utrecht, staat dat Goulart het geld mag overdragen aan Margareta  

Frederickx van der Cruys, wonende in de St.-Jansstraat in Utrecht. Het is 

aannemelijk dat Lijsbet Lovere bij haar een lening had uitstaan en het geld 

van haar zoon Rijck gebruikte om deze af te lossen. 

Bovenstaande geeft aan dat Rijck Loevre enige jaren in dienst is geweest 

bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie; in mei 1663 is er al sprake dat 

hij in Amsterdam verblijft. Het innen van een deel van zijn maandgeld 

door Goulart geeft aan dat hij in 1665 vermoedelijk in de Oost verbleef, of 

er naar onderweg was. Van zijn reis en/of verblijf zijn vooralsnog geen 

details bekend. Het toewijzen van dit geld aan zijn moeder laat overigens 

zien dat hij in die tijd nog ongehuwd was, anders waren deze naar zijn 

vrouw gegaan. 
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Omstreeks 1670 wordt de dan nog ongehuwde Rijck Loevre schout van 

Kortenhoef. Mede hierdoor siert zijn naam een straatnaambord in  

Kortenhoef: Rijck Loeverehof. Hierop staat dat hij van 1670 tot 1705 

schout was. Het is dus aannemelijk dat hij na zijn VOC-periode schout van 

Kortenhoef is geworden. Hij zal daarbij zijn aangesteld door Coenraed 

Burgh, de toenmalige ambachtsheer van Kortenhoef. Het is overigens niet 

ondenkbaar dat Rijck Loevre ambachtsheer Burgh zijdelings kende, want 

dit soort functies werden vaak gericht toegewezen. Soms was het een 

vriendendienst, een andere keer een aanstelling voor bewezen diensten. 

Desalniettemin moest de beoogd schout wel iets in zijn mars hebben, want 

een onbekwaam persoon zou de Amsterdamse regentenfamilie Burgh in 

verlegenheid hebben kunnen brengen. 

Rijck Loevre zou Burgh niet teleurstellen en nam zijn ambt vanaf het be-

gin serieus. Zo liet hij zich inschrijven als notaris, waarvoor hem op 9 

maart 1672 bij het Hof van Utrecht de eed werd afgenomen. Niet alle per-

sonen die de eed aflegden werden overigens daadwerkelijk notaris. Som-

migen aanvaardden een andere juridische functie, zoals raadsman of 

schout. Het ambt van notaris was voor Rijck Loevre vooral nuttig bij het 

opmaken van akten in de „Registers van Transporten‟.Toen Rijck Loevre 

begin 1670 in Kortenhoef arriveerde was hij, zoals eerder vermeld, nog 

ongehuwd; op 14 maart 1675 is hij dat nog steeds. Op die dag werd name-

lijk een lijst opgesteld met in Kortenhoef wonende huisgezinnen, waarop 

hij als volgt werd omschreven: 

Rijck Loevere, Schout, Jongeman; leijt ’t huijs in een camer. Majoor 

Generael over de steden en forten aan de Vecht. 

Het feit dat hij wordt omschreven als jongeman geeft in die tijd aan dat hij 

ongehuwd was. Tevens blijkt uit de omschrijving dat hij bij iemand een 

kamer huurde, wat daar eveneens op wijst. In 1674/1675 worden zijn taken 

behorende bij het ambt van schout een paar keer waargenomen door zijn 

zwager Ruardo Cloppenburg. De afwezigheid van Rijck Loevre heeft ver-

moedelijk te maken gehad met zijn nevenfunctie van Majoor Generaal 

over de steden en forten aan de Vecht. Tevens is het aannemelijk dat hij in 

die tijd in het huwelijk is getreden met Willemina Bos, waarover later 

meer. 

In een dorp was de schout de centrale figuur. Rijck Loevre werd overigens 

op 13 maart 1675 ook een keer omschreven als „Baljuw alhier‟, vermoede-
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lijk in de betekenis van een persoon die belast was met een bestuursfunc-

tie. Het moet een onbewuste verschrijving zijn geweest, want de functie 

van een baljuw was namelijk die van vertegenwoordiger van de graaf in 

een landelijk gebied c.q. gewest, een functie die Rijck Loevre nooit heeft 

bekleed. Een schout was daarentegen de vertegenwoordiger van de 

(ambachts) heer van de heerlijkheid waartoe een dorp behoorde. De eerder 

genoemde Coenraed Burgh was van 1666 tot 1699 ambachtsheer van de 

heerlijkheid Kortenhoef. Hij zal regelmatig overleg hebben gehad met  

Rijck Loevre, betreffende de gang van zaken in de heerlijkheid  

Kortenhoef. 

Samen met de buurmeesters vormde de schout het dagelijks bestuur. Daar-

naast was hij als voorzitter van de schepenbank betrokken bij de recht-

spraak en moest hij zo af en toe optreden als officier van justitie. Een ande-

re taak van de schout was de zorg voor de lokale waterhuishouding. Rijck 

Loevre kreeg hiermee, twee jaar na zijn aanstelling, op onaangename wijze 

mee te maken. In het voorjaar van 1672 viel namelijk een coalitie, onder 

leiding van Frankrijk, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 

binnen: Gelre, Overijssel en Utrecht werden bezet. De Fransen hadden ver-

wacht, nadat de stad Utrecht was ingenomen, dat de Republiek zich spoe-

dig zou overgeven. Maar niets was minder waar. Ter bescherming van het 

gewest Holland, of wel Amsterdam en Den Haag, werden in allerijl pol-

ders onder water gezet, later bekend als de Hollandse Waterlinie. Het was 

een gebied gelegen tussen Muiden en Gorinchem en liep grotendeels 

dwars door het westen van de huidige provincie Utrecht. In het noordelijke 

deel van de waterlinie vormden de uitgeveende polders van Ankeveen, 

Kortenhoef en Loosdrecht van oudsher al een moeilijk toegankelijk ge-

bied. Desalniettemin wordt op 20 juni 1672 zonder slag of stoot Naarden 

ingenomen. Dichter bij Amsterdam zouden de Fransen overigens niet ko-

men. Het gebied tussen Naarden en Muiden stond namelijk volledig onder 

water. 

 Inmiddels waren de vestingsteden Muiden en Weesp versterkt, waarbij 

Muiden als hoofdpost van de Staatse troepen diende. Mede hierdoor werd 

de bij Weesp strategisch gelegen Uitermeerse Schans vergroot en ver-

sterkt. Het vergroten en herinrichten van de schans was tevens bedoeld om 

de nabij gelegen schutsluis binnen de vestingwallen te krijgen. De sluis 
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was namelijk van cruciaal belang voor het onder water zetten van de pol-

ders tussen Weesp en Naarden. De schans, later bekend als fort Uitermeer, 

had tevens de taak om de weg van Hilversum naar Weesp, gelegen langs 

de ‟s-Gravelandse Vaart, te verdedigen. Ten tijde van de Franse bezetting 

was Adriaen Loevre, de broer van Rijck, commies op de Uitermeerse 

Schans. Later had hij de rang van majoor. 

In de negentiende eeuw maakten historici Van Sypesteyn en De Bordes 

een reconstructie van het geïnundeerde gebied. Op hun kaart is te zien dat 

de oostkant van de inundatie, vanaf Naarden van noord naar zuid, werd 

begrensd door: de Karnemelk Sloot, een klein stukje Loodijk, de  

‟s-Gravelandse Vaart vanaf de Noordersluis richting Loosdrecht, vervol-

gens afbuigend in westelijke richting langs de Kromme Rade en de Dirk A. 

Lambertszkade tot aan de Vecht ten zuiden van Vreeland. Met andere 

woorden, ook Kortenhoef stond onder (zout) water, afkomstig uit de toen-

malige Zuiderzee. Voor de boeren en de bevolking was dit uiteraard ramp-

zalig. Jarenlang was hun grond nadien waardeloos om er groente op te ver-

bouwen of om er het vee op te laten grazen. 

Gezien het feit dat de grens van de waterlinie zo‟n beetje langs de Vecht 

liep, kwam het regelmatig voor dat de Fransen vanuit Utrecht en Naarden, 

het geïnundeerde gebied introkken, op zoek naar een geschikte doorgang 

richting het gewest Holland. Telkens kwam men tot de conclusie dat de in 

slechte staat verkerende smalle (dorps)wegen c.q. zandpaden niet geschikt 

waren om grote aantallen manschappen, inclusief materiaal, over te ver-

plaatsen. Daar kwam nog bij dat men in dit vlakke weidse veengebied de 

vijand al van mijlenver zag aankomen. Uit frustratie lieten de Fransen in 

de dorpen keer op keer een spoor van vernieling achter. In de Gooi- en 

Vechtstreek zijn tientallen vaak wrede voorvallen bekend. Kortenhoef 

schijnt wat dat betreft geluk te hebben gehad, want van plundering en/of 

brandstichting door Fransen is niets bekend. De enige confrontatie met de 

Fransen was in oktober 1672 toen een aantal vanuit Loosdrecht komende 

Franse soldaten nabij korenmolen de Lelie, staande ter hoogte van de Dirk 

A. Lambertszkade, door gewapende inwoners werden tegengehouden. Hoe  

anders was het in de omliggende dorpen, waar Loosdrecht, Ankeveen,  

‟s-Graveland en Hilversum het zwaar te verduren kregen. Veel inwoners 

pakten hun spulletjes bijeen en vertrokken naar veiliger oorden, zoals  
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Oude Hollandse Waterline 1672-1673, naar reconstructie Van Sypesteyn en De 

Bordes. 
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Amsterdam. Dat zal in Kortenhoef niet anders zijn geweest. Na de Franse 

aftocht in november 1673, werd pas duidelijk hoeveel inwoners er waren 

omgekomen, dan wel niet waren teruggekeerd. In menig dorp stonden tien-

tallen huizen leeg, zo ook in Kortenhoef. 

Zoals eerder vermeld was Adriaen Loevre, de broer van Rijck, ten tijde 

van de Franse bezetting gelegerd op de Uitermeerse Schans. Het is aanne-

melijk dat Rijck, in die tijd opper-majoor in Weesp, vanwege zijn (neven)

functie regelmatig in of bij de Uitermeerse Schans verbleef. Vanuit Weesp 

werd namelijk de strategisch gelegen brug bij Ankeveen, in de weg  

Hilversum-Weesp, bewaakt. Bij de brug werd in de herfst van 1672 zwaar 

gevochten door de Staatse troepen onder leiding van kolonel Johan van 

Stockheim: „Colonel ende Commandant alhier tot Weesop‟. Tot driemaal 

toe werd een Franse aanval, om hier door de waterlinie te breken, afgesla-

gen. Het is aannemelijk dat Rijck Loevre hier zij aan zij met Van Stock-

heim heeft gevochten. 

Uitermeerse Schans (1700-1750). 

Collectie Zuiderzeemuseum Enkhuizen.  
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Adriaen Loevre was in 1663 in Utrecht gehuwd met Arnolda Pauwert, met 

wie hij acht kinderen kreeg. Het echtpaar woonde in Utrecht, waar Adriaen 

zilversmid was. Het is aannemelijk dat hij op voorspraak van zijn broer 

Rijck een functie bij de Uitermeese Schans heeft gekregen. Mede hierdoor 

verhuisde het gezin naar Kortenhoef, waar op 23 december 1671 in de her-

vormde kerk hun zoon Adriaen werd gedoopt. Na het vertrek van de Fran-

sen woonde het gezin nabij de Uitermeerse Schans, waar Adriaen inmid-

dels de functie van majoor bekleedde. Zijn vrouw wordt in die tijd om-

schreven als „Aartje op de Schans‟. Twee van hun kinderen werden nadien 

in Weesp gedoopt, één in Ankeveen. Dit zou er op kunnen wijzen dat zij in 

Weesperkarspel woonden. Arnolda zou omstreeks 1711 met haar dochter 

Johanna terugkeren naar Kortenhoef, waar ze op 3 maart 1718 komt te 

overlijden. Het is aannemelijk dat ze in die tijd bij haar zoon Michiel 

woonde, die chirurgijn was in Kortenhoef. 

Een ander familielid dat enige tijd in Kortenhoef verbleef was Elisabeth 

Adriaens van Nieuwaell, de moeder van Rijck. In het voorjaar van 1663 

was haar man in Utrecht overleden. Het is aannemelijk dat zij met het ge-

zin van haar zoon Adriaen naar Kortenhoef is gekomen. Later woonde zij 

vermoedelijk bij haar dochter Adriana, die eind 1673 was gehuwd met 

Ruardo Cloppenburg. Zij woonden na hun huwelijk eveneens in Korten-

hoef, en wel naast Rijck Loevre. 

Elisabeth Adriaens van Nieuwaell komt in 1675 in Kortenhoef te overlij-

den. Haar graf(steen) is nog altijd aanwezig in de hervormde kerk en bevat 

de volgende tekst: „Hier rust Elisabeth van Niewael weduwe van salicher 

Michiel Loeveren‟. Het draagt het jaartal 1675. Iets verderop ligt haar zoon 

Rijck begraven. Op zijn steen staat: 

 

Rijck Loevere, Majoor Generael over 

de steeden en forten aende Vecht etc. 

         Schout tot Cortenhoef 

De steen draagt het jaartal 1682, waaruit blijkt dat er meerdere personen in 

het graf moeten zijn begraven; Rijck Loevre kwam namelijk in 1704 te 

overlijden. De op zijn grafsteen aanwezige afkorting et cetera geeft aan dat 

hij diverse functies heeft gehad. Naast de eerder genoemde functies beho-
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rende bij een schout, was hij notaris en van 1698 tot zijn overlijden Heem-

raad van Kortenhoef in het bestuur van het Waterschap. 

Rijck Loevre is vermoedelijk in 1675 gehuwd met Willemina Bos, met wie 

hij zeven kinderen kreeg: Elisabeth, Catarina, Albertus Konradus, Tijme-

tje, Aletta, Jan en Mighiel. Alleen van hun zoontje Jan is een doopakte be-

kend: Westerkerk Amsterdam 2 april 1677. Getuigen waren Jan Loeveren 

en Claesie van Os, respectievelijk de broer van Rijck en de zus van Wille-

mina. Het is niet duidelijk waarom dit kind in de Westerkerk werd ge-

doopt. De overige kinderen zullen, naar mag worden aangenomen, in Kor-

tenhoef zijn gedoopt. Zij zullen vermoedelijk in het Rechthuis zijn gebo-

ren, waar Rijck en Willemina na hun huwelijk zijn gaan wonen. 

Uit diverse akten blijkt dat Willemina vermoedelijk niet Bos heette, maar 

Van Os. Zo is Rijck bijvoorbeeld getuige bij de doop van Michiel  

IJselsteijn: Pieterskerk Leiden 27 november 1675. Hij was het zoontje van 

notaris Pancras Willemsz IJselsteijn en Johanna van Osch; Rijcks zwager 

en schoonzus. Er zijn vier getuigen, onder wie „De Heer Rijck Loover Ma-

joor Generaal‟. Hieruit blijkt dat Rijck deze functie – Majoor Generaal 

over de steden en forten langs de Vecht - na het vertrek van de Fransen 

heeft gekregen. 

Na het overlijden van zijn vrouw Willemina hertrouwde Rijck op 16 okto-

ber 1695 in Amsterdam met Susanna Lutgens. Het paar was op 1 oktober 

in Amsterdam in ondertrouw gegaan en trouwde op 13 oktober in de her-

vormde kerk in Kortenhoef. Susanna was geboren in Emmerik en woonde 

ten tijde van de ondertrouw in Kortenhoef. Uit haar testament, opgemaakt 

in 1699, is bekend dat Rijck Loevre op dat moment nog zes in leven zijnde 

kinderen heeft. Alleen zijn zoon Jan is inmiddels overleden. Het is aanne-

melijk dat dit in 1682 heeft plaatsgevonden, het jaartal dat op Rijcks graf-

steen staat. Tevens mag worden aangenomen dat zijn eerste vrouw Wille-

mina in het graf is bijzet. 

Rijck Loevre is in Kortenhoef vooral bekend geworden als degene die in 

1697 toestemming kreeg om, ter verbetering van de weg Kortenhoef-

Vreeland, daar tol te mogen gaan heffen. De tol „aan de Zuwe‟ zou  pas 

begin jaren ‟30 van de vorige eeuw worden opgeheven. Na zijn overlijden 

(1704) blijven zijn weduwe en erfgenamen met grote schulden achter. Zij 



 25 

 

zijn zodoende genoodzaakt om de tol over te dragen aan de geërfden van 

Kortenhoef. Begin 1705 verkoopt Susanna Lutgens het Rechthuis aan de 

nieuwe schout Barent Udo, waarna ze een ander huis in Kortenhoef be-

trekt, waar ze vermoedelijk in 1727 is overleden. 

Latere eigenaren van het Rechthuis waren onder andere Agatha van Reij-

neveld, Joannes Vergeel, Gerrit Barneveld en Elias Puttenaar. Die laatste 

laat omstreeks 1835 het voormalige Rechthuis van de geërfden van Kor-

tenhoef slopen. De Rechtkamer was toen al in de gelagkamer van Herberg 

de Zwaan ondergebracht, die niet veel later de toepasselijke naam kreeg 

van Herberg ‟t Rechthuis. In 1898 zou Johannes Schouten op het perceel 

weer een huisje bouwen. Nadien kwam dit huisje met bijbehorende grond 

in bezit van Adriaan Middag, later van Krijn Spaan, die er nog altijd woon-

achtig is. (foto onderaan) 

Het enige wat ons rest ter herinnering aan Rijck Loevre is zijn grafsteen in 

de hervormde kerk en het hofje met zijn naam: het Rijck Loeverehof. 
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Schenkingen 

Afgelopen maanden hebben we weer een aantal items gekregen om onze 

verzameling aan te vullen. Alle gevers hartelijk bedankt. 

 

De heer Jans, tabakspot uit 

de winkel van Kreuning en 

een winterlandschap en 

tevens een aantal foto‟s 

Theo Klein Woud, 

tijdschrift van 

schaakvereniging 

“Lange Rochade” 

Van Ton Hendriks 

familieboek over de 

families Hendriks en 

Blokker 

Schenker helaas niet bekend 
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De waterkippen 

Te Ankeveen woonde eens een boer, een bonkige, norse en gierige vent. In de 

herberg zag men hem slechts na de Hoogmis en dan nog om het laatste nieuws 

te horen en zicht te laten trakteren, want de Ankeveners zijn van nature een 

vrolijk en goedgeefs volkje dat licht een kruik of glas weggeeft. En het waren 

mensen die van een grap hielden. Nu was in die dagen de grondprijs met 

sprongen omhooggegaan. Niet vanwege het feit dat het zulk best grasland was, 

maar om de lagen van goed veen die daaronder scholen. Veen betekende turf 

en veel goede turf betekende veel geld. De Ankeveense turf stond hoog geno-

teerd, zo hoog dat ze er de Naarder- en de Karnemelksloot voor groeven. Doch 

de boer lette niet op. Ondanks zijn bonkigheid had hij een bovenste beste kop-

pel beesten, waarvan de kwaliteit alom in de omtrek werd geroemd en die 

voor goed geld verhandeld werden. Maar ja, zoveel daalders voor een roe land 

was ook heel aanlokkelijk. De boer begon steeds meer te peinzen en op zijn 

kop te krabben. Hij kon desnoods kippen en wat biggen gaan houden en met 

een beetje geluk konden de uitgeveende plassen wel spoedig vol vis zitten. 

Tenslotte kon hij er niet meer van slapen en besloot direct na de Hoogmis, 

tijdens welke hij toch al direct snurkend onder zeil ging, zijn licht in de her-

berg te gaan opsteken. In zijn opwinding vergat hij zelfs dat zijn goede geld zo 

duur was en gaf meteen na binnenkomst de aanwezigen een rondje. De dorpe-

lingen, die eerst niets anders dachten dan dat het met hem niet meer duren zou, 

keken hem meewarig aan en trakteerde de kinkel zo gul, dat hij er bijkans in 

stikte. Dit maakte zijn tong los en weldra kwam men erachter wat „mans moei-

lijkheden waren. Ze gaven hem er nog een paar en klassineerden zonder iets te 

laten blijken met de vent mee. 

“Man”, zei toen plats één van hen, “je kunt wel zien dat je een boer bent. Ver-

koop toch je land en koop een toom waterkippen. “Waterkippen” hakkelde de 

agrariër met een rooie kop, terwijl hij met zijn varkensoogjes de gezichten 

wantrouwig aftastte, “waterkippen? Jullie bedonderen de zaak”. “Nee echt, 

donderdag op de beestenmarkt te Naarden, enfin je zult het zelf wel zien”. 

Tenslotte brachten ze hem, zo zat als een ton, naar zijn hof. 

De volgende dag ging de boer vroeg op pad. De waterkippen waren hem in de 

kop blijven zitten. Enkele andere dorpsbewoners waren eveneens in het holst 

van de nacht vertrokken om de kooplieden in te lichten over de komst  en met 

één van hen maakte zij gemene zaak. Allen hadden schik in ‟t geval en zegden 

medewerking toe, omdat ze de boer, vanwege zijn hebzucht, toch al niet al te 
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best konden lijden. 

De boer kwam en de kerels lachten zich een ongeluk om de vent, die als maar 

waterkippen en dan nog liefst aan de leg wilde hebben. Nadat hij overal zijn 

kop had gestoten, kwam hij tenslotte met één van hen overeen dat deze hem ‟s 

zondags na de Hoogmis aan de herberg twintig beste waterkippen zou leveren 

op handslag van een daalder per stuk en bij vooruitbetaling, “want”zo zei de 

vent, “ze zijn bijkans niet los te branden”. Zuchtend telde de boer zijn dertig 

zilveren guldens neer. 

Die zondag bleef de boer tijdens de mis wakker en deze was nog niet verstre-

ken of hij repte zich naar de herberg. De vent liet niet lang op zich wachten en 

op zijn hondenkar bevond zich een goed afgedekte mand. Ijverige handen 

hielpen hem die naar binnen te sjouwen. De boer rukte vol ongeduld het tenen 

deurtje open en, piep, piep, piep daar fladderde een waterhoentje naar buiten 

en nog een, en nog een… Tenslotte scharrelde er twintig diertjes angstig over 

de met zand bestrooide voer. 

De boer stond sprakeloos met zijn mond wijd open, toen sprong hij naar voren 

en vloekte dat het knetterde. “Vuile bedrieger, geef me mijn goede geld te-

rug”, gilde hij met overslaande stem en wilde de koopman te lijf. De anderen 

hielden hem stevig vast en zeiden, “recht is recht, de man heeft je twintig bes-

te waterkippen verkocht”. De verbolgen boer bleef echter door tieren tot ze 

hem de deur uit smeten. De waterhoentjes joegen ze achter hem aan. Deze, 

hun kans schoon ziende, doken ijlings de vaart in. 

Het was een onsterfelijke grap geworden, want behalve dat het bier die zondg 

in stromen vloeide en iedereen er plezier in had, hielden de Ankeveners er nog 

de scheldnaam “waterkippies” aan over. 

H. Poolman 
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Over huizen gesproken. 
(Door Gerrie van Rijn- Luijer) 

 

Dit keer anders dan anders. Het gezin Van Kesteren (en met name dat van 

Antoon) staat hier centraal. Dat zij op de Koninginneweg woonden en later 

op de Oranjeweg nummer 87 is een bijzaak, maar ik wil u onderstaand ver-

haal niet onthouden. 

Op de clubavonden van de Historische kring, worden onder andere veel 

foto‟s, documenten, rouwkaarten en ook bidprentjes gescand en via de site 

met u gedeeld. Ook ik heb hier mijn bijdrage aan geleverd. Tijdens het 

scannen van deze bidprentjes kwam ik een hele bijzondere tegen. Het ver-

haal op de achterkant van het bidprentje pakte mij meteen. Het was het 

bidprentje van “de Eerwaarde Frater Gabriël van Kesteren”. Wie deze Ga-

briël was en uit welk gezin hij kwam, leest u hieronder. Gabriël was de 

jongste uit een gezin van elf kinderen. Alleen zus Rie leeft nog. Met haar 

heb ik een gezellig gesprek gehad over het gezin waarin ze opgroeide en 

speciaal over Gabriël.  
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Het gezin 

Aan het hoofd van dit grote gezin stond vader Hendrikus Theodorus  

(Henk) van Kesteren, zoon van Jan van Kesteren en Willemina Maria Bei-

er. Hij trouwde 18 april 1912 te ‟s-Graveland met Hendrika Theodora 

Windt, dochter van Nicolaas Windt en Aaltje Degenkamp. Samen kregen 

zij elf kinderen. Op 6 juni 1930 overleed Hendrika te Bussum op 38-jarige 

leeftijd. Henk had vanaf toen alleen de zorg voor zijn gezin. Oudste doch-

ter Mien nam de taken van moeder zoveel mogelijk over. Het gezin woon-

de aan de Koninginneweg 279. Dit huis is al jaren geleden afgebroken. Het 

huis had een lange gang met  daaraan gelegen een grote kamer en een grote 

keuken. Achter de keuken lagen de slaapkamers. De kinderen sliepen met 

4 of 5 op een kamer. Een toilet was er toen nog niet. Voor noodgevallen 

stond er een emmer in huis, maar voor de minder hoge nood,moest je naar 

buiten, ook als het buiten koud was of als het regende. Achter het huis lag 

een hele grote tuin. Henk was boer, hij had achter de Katholieke kerk twee 

grote weilanden. Zijn kinderen hielpen mee op het land. Henk wilde dat 

zijn kinderen een vak gingen leren. Zo gingen er een aantal dochters naar 

de naaischool. Deze naailessen werden gegeven in het toenmalige  

Lambertushuis. Dochter (Ca)Trien en ook Rie haalden daar diverse dipl-

oma‟s. Het gezin was inmiddels verhuisd naar de Oranjeweg. Rie kan zich 

deze tijd nog goed herinneren. Zus Mien deed zoals gezegd het  huishou-

den. Er zat weinig verrassing in wat er gegeten werd, dat was iedere maan-

dag hetzelfde, iedere dinsdag hetzelfde enz. Zo was er ook een vaste pan-

nenkoekendag. De bouwvakkers die nog aan de Oranjeweg werkten, von-

den het bakken van deze pannenkoeken zo lekker ruiken en Mien zei: “eet 

maar mee”. Lekker hoor!  

De kinderen werden groot en gingen hun eigen weg . Twee van hen namen 

een bijzondere beslissing. Toen Trien 18 werd ging zij het klooster in. Va-

der was hier niet blij mee. Trien is tot aan haar dood in het klooster geble-

ven. Jongste zoon Antoon wilde pater worden en naar de missie uitgezon-

den worden. Hij ging hierdoor al jong het huis uit om te studeren. Ook dit 

vond vader niet fijn. Hoe verging het Antoon verder? 

 

Antoon 

Antoon werd geboren in Kortenhoef op 12 maart 1928. Hij trad op 7 sep-

tember 1949 in de Orde der Minderbroeders en deed op 8 september 1950 

zijn eenvoudige geloften. Zijn naam was inmiddels Gabriël. Na zijn filoso-

fische studies in Nederland vertrok hij op 28 juni 1952 naar de missie van 

Pakistan. Hij mocht er al zo snel heen omdat hij geen ouders meer had en 

dus minder om voor thuis te blijven. Gelukkig heeft zijn vader dit niet 

meer meegemaakt, want hij zou het hier heel moeilijk mee gehad hebben. 
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Op maandag morgen 29  

juni 1953 vertrok Gabriël 

met een aantal andere 

broeders voor een jaar-

lijkse “picnic on country 

“. Ze zouden een week 

lang in Nawabshah en 

omgeving  verkennen. Na 

een nacht in Nawabshah 

doorgebracht te hebben 

vertrokken zij op dins-

dagochtend om een echt 

missiedorpje in de rim-

boe te  gaan bezoeken. 

Eerst drie kwartier met de 

trein, daarna drie kwartier 

met de bus en daarna on-

geveer een mijl lopen. 

Het was zeer warm. Ze 

raakten de weg kwijt en 

daardoor duurde de wan-

deltocht meer dan een 

uur. Een paar honderd 

meter voor de plaats van 

bestemming begon Ga-

briël te strompelen Hij kwam achter de groep aan te lopen en viel. In eerste 

instantie had niemand iets in de gaten. Hij raakte buiten bewustzijn. In al-

lerijl kwamen dorpelingen met een bed aanzetten, brachten hem naar het 

dorp en zetten hem onder een rieten afdakje (in de lemen hutten was het 

veel te heet). Iedereen begon hem van top tot teen met water te begieten. 

Na twee uur gaf hij weer enige tekenen van leven, maar dat was van korte 

duur. Een dokter was er niet in de buurt. Iedereen werd steeds meer onge-

rust. Er werd iemand gestuurd om een auto te halen, maar het duurde uren 

voor die weer terug was. De auto kon niet dichtbij komen. Gabriël moest 

er met een soort brancard naar toe gedragen worden. Inmiddels ging het zo 

slecht met hem dat hij het Heilig Oliesel toegediend kreeg. Net op tijd 

want even daarna hield zijn hart op met kloppen. Hij overleed op 30  juni 

1953 aan een zonnesteek. Er volgde nog een barre tocht om Gabriël naar 

Karachi te krijgen, waar hij op het kerkhof aldaar is bijgezet. Een pater die 

verslag heeft gedaan van het hele gebeuren schrijft in een brief aan de fa-
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milie: “Gabriël is toch wel mooi gestorven. Het was echt een missionaris-

dood; midden in de rimboe, zonder comfort, zonder licht, niet voldoende 

ijs, geen bekwame dokter e.d. We hebben gedaan wat we konden, maar 

God riep hem en zachtjes ging hij de hemel in”.    

Er moest natuurlijk een bericht naar de familie over dit overlijden. Rie 

weet het nog precies; zij was een paar dagen met de fiets op vakantie ge-

weest met vriendinnen en kwam terug via de Leeuwenlaan. Tussen Hilver-

beek en de Smidsbrug kwam Gijs, haar toenmalige vriend en later echtge-

noot, haar tegemoet fietsen. “Leuk” dacht zij, maar hij bracht haar het ver-

drietige bericht over de dood van haar broertje. Hij wilde niet dat zij het in 

het dorp van iemand anders zou horen.  

Op 7 juli 1953 werd er in Kortenhoef een uitvaartdienst gehouden. Een 

groot verlies voor de hele familie.   

Rie weet nog precies wanneer ze hem voor het laatst zag. Met een aantal 

broers en zusters hebben zij hem naar station Hilversum gebracht, vandaar 

ging hij naar Genua in Italië en daarna door naar Pakistan Wie kon toen 

weten dat er al zo snel een definitief afscheid zou komen?  

Ik dank Rie Janmaat- van Kesteren voor de informatie die ze met mij wilde 

delen. 



 34 

 



 35 

 

Colofon 

postadres:  Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere laatste 

zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 06 237 640 60 (secretaris) 

mail:  hkgloriosa@hetnet.nl 

website: www.hk-kortenhoef.nl 

bank:  NL56 RABO 0149 3864 19 t.n.v. HK In de 

  Gloriosa te Kortenhoef 

 

voorzitter:  

Jaap (J.) Wertheim, Kortenhoefsedijk 153, 1243 LZ Kortenhoef 

06 533 06 135 jaapwertheim@gmail.com  

secretaris:   

Koos (K.) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum            

06 237 640 60  koos@hk-kortenhoef.nl 

penningmeester en ledenadministratie:   

Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 

06  512 56 949 hk-ledenadm@kpnmail.nl    

leden:   

Jan Dekker, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg 

Ereleden: 

Dhr. D. Buitenhuis, Dhr. M. van Ee, Dhr. J.C. Immerzeel, Dhr. S.F.C. Kessel†, 

Mw. C. van den Velden-de Groot, Dhr. A.D. Wumkes† 

leden van verdienste:  

Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Koster†, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van Vliet 

 

Lidmaatschap:  
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar  
Postbezorging buiten de regio kost € 9,50 extra  

 

Redactie:  

Gerrie van Rijn-Luijer, Koos Voorn, Frans van Giessen, Jan Immerzeel en Jan 

Hendriks. Contact: Tel. 06 237 64 060  email: koos@hk-kortenhoef.nl 

 

Bij besluit van 11 maart 2019 is onze vereniging voor onbepaalde 

tijd aangemerkt als algemeen nut beogende culturele instelling 

(ANBI). RSIN 816 601 069 

mailto:johan_vermeulen@hetnet.nl


Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
        Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  


