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1978 700 jr St. Martinuskerk 

(uit de wet van Blaricum)

Ankeveen was door de afgelegen ligging een der meest aangewezen 

plaatsen om als middelpunt van de katholieke eredienst te fungeren in de 

donkerste jaren. In 1590 maakte Lambrecht Stappens van hieruit tochten 

door het Gooi om geestelijke bijstand te verlenen; in 1606 nam Adrianus van 

Oorschot – een der rondtrekkende Utrechtse geestelijken – Ankeveen als 

uitgangspunt. In 1619 kreeg de reeds genoemde Barthold Ingel er een 

boerderijkerk ter beschikking en begon de regelmatige zielzorg. Zijn 

kerkruimte werd in 1758 door een werkelijk kerkgebouw vervangen, dat aan 

de H. Martinus werd gewijd.
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GESCHIEDENIS VAN HET VOORMALIGE 

DEKENAAT HILVERSUM (1922-2007)

Onderzoek en samenstelling:

A.M.A. Sertons, archivaris dekenaat

DE SCHUILKERKTIJD

In 1580 werd de katholieke baljuw Paulus van Loo ontslagen en begon 

de onderdrukking van het katholicisme. In het volgende jaar vestigden 

zich twee predikanten in het Gooi. Van Loo hield op Oud-Bussum nog 

enige tijd een katholiek centrum gaande met paters van het opgeheven 

klooster Oud-Naarden, doch kon dit wegens scherpe controle niet 

volhouden. Gooi- en Eemland werden circa 1600 als missiegebied 

bezocht door priesters uit Utrecht. In 1616 was hier de Jezuïet Johannes 

de Rijser op inspectie; hij vond bijna geen protestanten, las de H. Mis 

tussen de koeien. In 1619 kwam er voor het eerst weer een vaste 

priester, Barthold Ingel, gevestigd op het buiten van zijn vader in 

Ankeveen. Tweede pastoor werd Tijmen de Sayer, die zich in 1628 in zijn 

geboorteplaats Blaricum vestigde. Daarna volgde verdere opleving, 

beginnende in de uithoeken van het Gooi

Barthold Janszn. Ingel

(1585 - 1653), pastoor in 

Ankeveen van 1618 - 1652.

Op bevel van de Gooise baljuw Willem van Zuylen van Nijevelt (1556-

1609) werden in 1581 alle kerken in Gooiland bestemd voor de 
“Hervormde”eredienst.



1978 700 jr St. Martinuskerk 

Toen de vervening in de 17de 

en 18de eeuw in de Hollands 

Ankeveense plassen 

verwoestend om zich heen 

sloeg was tevens het einde van 

de boerenstand op het Hollands 

End in zicht.  De 'Ingelenburgh' 

is de enige boerenhoeve die de 

ramp heeft overleefd  Beweert 

wordt dat de 'Ingelenburgh' 

gediend heeft als schuilkerk 

doch een lokale historicus 

twijfelde over de juistheid 

hiervan.   

Uit feestboekje 1978, 700 jr Martinusparochie 



Oorkonde uit 1244

te Ankeveen

Uit feestboekje 1978, 700 jr Martinusparochie 

10 februari 1244

Hiernaast ziet u een kopie van de 



St. Martinuskerk te Ankeveen

Het begon allemaal in de vroege middeleeuwen. In de zevende en achtste eeuw 
was zowel in Holland als in het gebied van de huidige provincie Utrecht een 
sterke Friese invloed aanwezig. Waarschijnlijk is in deze periode de oorsprong te 
vinden van de naam Ankeveen, waarin de Friese naam ‘Anke’ te herkennen is.

De invloed van de Friezen verminderde als gevolg van de voortdurende strijd 
tegen het steeds verder opdringende Frankische Rijk. De Frankische koningen 
werden gesteund door de bisschoppen van Utrecht. Deze werden daarvoor 
beloond door het ten geschenke geven van grote stukken land. Door deze 
ontwikkeling kon de wereldlijke macht van de bisschop van Utrecht zich in de 
loop van de tiende en elfde eeuw sterk uitbreiden.

Keizer Otto I schonk in het jaar 953 het Utermeer(Naardermeer) en het 
Overmeer(Horstermeer) alsmede het tussen de meren liggende gebied waarin 
Ankeveen ligt, aan de Utrechtse kerk van Sint Maarten. Korte tijd later schonk de 
bisschop het gebied aan het kapittel van Sint Marie. In deze periode moeten de 
ontginningen van de venen aan de oostzijde van de Vecht zijn aangevangen en 
werd Ankeveen een kerkelijke eenheid onder de moederkerk van Ter 
Horst(Nederhorst den Berg). Een kleine houten kapel onder de bescherming van 
Sint Martinus, in het midden van het dorp, was voldoende om de kleine 
gemeenschap van boeren en handwerklieden samen te brengen in geloof, hoop 
en liefde. Waarschijnlijk heeft een brand omstreeks het jaar 1250 de houten 
kapel verwoest.

In dezelfde periode volgt een afscheiding met het kerspel (parochie) Ter Horst en 
wordt er op de plaats van de voormalige kapel een uit steen opgetrokken 
dorpskerk gebouwd. Het is een eenvoudig bouwwerk met een indrukwekkende 
toren van 152 voeten(circa 45 meter) hoog. In het jaar 1428 ligt het dorp in de 
linie van de Hoekse en Kabeljauwse oorlog. Hoge brandschattingen aan de 
Hoekse benden konden voorkomen dat de kerk wederom door vlammen zou 
worden verteerd. In het jaar 1540 wordt de kerktoren voorzien van een luidklok 
met het randschrift:

Johannes-Baptist-Is-Min-Naem-Die-Kristeminsen-
Roep-Ic-Tot-God-1540-.

De Hervorming die in de zestiende eeuw ontstond vanuit een streven om de Kerk 
te vernieuwen leidde tot een grote breuk in de gehele christelijke wereld. De 
overgrote meerderheid van de Ankeveense bevolking bleef echter de oude 
rooms-katholieke leer trouw. Tot in het jaar 1605 kan pastoor Mr. Adrianus van 
Oirschot de mis en de vesper nog gewoon in de oude dorpskerk vieren.

In het jaar 1606 wordt op de Synode te Utrecht verklaard dat de Ankeveense 
dorpskerk overgedragen moet worden aan de kleine protestantse gemeente. 
Bijgestaan door de parochieherder zoeken de parochianen hun heil op het 
Hollands End alwaar de zolder van de oude buitenplaats van Mr. Reijnier Ingels 
door zijn zoon Jan Ingels tot bidplaats was verbouwd. Toen Adrianus van Oirschot, 
in de leeftijd van 80 jaar, op 11 oktober 1622 te Utrecht overleed had hij reeds in 
Mr. Barthold Ingels (Janzn.) een waardige opvolger gevonden. Vermomd als 
marskramer of boer reisde de nieuwe herder voor het toedienen van de H. 
sacramenten vanuit Ankeveen door het Gooi en werd pastoor van Ankeveen, 
Hilversum, Laren en Blaricum tegelijk. Oud en verzwakt overleed hij te Ankeveen 
op 2 december 1653.

Van de spanningen tussen rooms-katholiek en protestant worden in de loop van 
de achttiende eeuw de scherpe kantjes wat afgeslepen. Omdat de oude kerk ‘te 
swak en te klein’ geworden was, wordt onder pastoraat van Henricus 
Koningsveldt in het jaar 1757 ‘op deselve plaats als de oude, een nieuwe 
Kerkschuur gebouwd’ vertelt ons een document uit hetzelfde jaar. Ondanks de 
nog vele voorschriften, afstanden, slechte wegen en beperkte middelen groeit de 
‘Statie Ankeveen’ uit tot een katholieke enclave in het gebied tussen Gooi en 
Vecht. Per weekend bezoeken dan ook ‘meer dan 700 Personen daar de Misse’ 
deelt de ‘Geheijmschrijver van Staat- en Kerke der Vereenigde Nederlanden’ ons 
in een rapport uit 1759 mede.

In het jaar 1840 mogen de katholieken weer beschikken over een eigen 
begraafplaats die ten westen van de kerk wordt aangelegd. Vier jaar later wordt 
aan de noordzijde van de kerk een nieuwe pastorie gebouwd. Toen na ruim 170 
jaar bidden, zingen en moe van regen en wind de natuur er met de kerkschuur 
zo’n beetje van door ging werd onder pastoraat van Joseph M.P.H. Lokin in het 
jaar 1927 op het Stichts End een nieuwe dorpskerk gebouwd. Met achterlating 
van de pastorie en de doden op de begraafplaats werd in het jaar 1928 de oude 
kerkschuur gesloopt en trokken de parochianen op 7 mei 1928 de nieuwe, en nog 
steeds bestaande, Sint Martinuskerk op het Stichts End binnen. Aan een 
zwerftocht van meer dan 320 jaar op het Hollands End was een einde gekomen.

Jan Veenman
Info:  www.kanparochies.nl
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zevende en achtste eeuw was zowel in Holland als in het 
gebied van de huidige provincie Utrecht een sterke 
Friese invloed aanwezig. Waarschijnlijk is in deze 
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De invloed van de Friezen verminderde als gevolg van de 
voortdurende strijd tegen het steeds verder 
opdringende Frankische Rijk. De Frankische koningen 
werden gesteund door de bisschoppen van Utrecht. 
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St. Martinuskerk te Ankeveen

Van de spanningen tussen rooms-katholiek en protestant worden in de loop van 
de achttiende eeuw de scherpe kantjes wat afgeslepen. Omdat de oude kerk 
‘te swak en te klein’ geworden was, wordt onder pastoraat van Henricus 
Koningsveldt in het jaar 1757 ‘op deselve plaats als de oude, een nieuwe 
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Kerke der Vereenigde Nederlanden’ ons
in een rapport uit 1759 mede.



Interieur van de oude kerk

Oude St. Martinuskerk ah Hollands End

Info:  Een kansrijk bestaan – geschiedenis 3 parochies



St. Martinuskerk te Ankeveen

In het jaar 1840 mogen de katholieken weer beschikken over
een eigen begraafplaats die ten westen van de kerk wordt 
aangelegd. Vier jaar later wordt aan de noordzijde van de 
kerk een nieuwe pastorie gebouwd.

Toen na ruim 170 jaar bidden, zingen en moe van regen en 
wind de natuur er met de kerkschuur zo’n beetje van door ging
werd onder pastoraat van Joseph M.P.H. Lokin in het jaar 1927 op het 
Stichts End een nieuwe dorpskerk gebouwd. Met achterlating van de pastorie 
en de doden op de begraafplaats werd in het jaar 1928 de oude kerkschuur 
gesloopt en trokken de parochianen op 7 mei 1928 de nieuwe, en nog steeds 
bestaande, Sint Martinuskerk op het Stichts End binnen. Aan een zwerftocht 
van meer dan 320 jaar op het Hollands End was een einde gekomen.

Jan Veenman



Kerken in Ankeveen



1727 - Kerk in Ankeveen



1978 700 jr St. Martinuskerk 

te Ankeveen



1606 

te Ankeveen

In het jaar 1606 wordt op de Synode te Utrecht verklaard dat de Ankeveense dorpskerk 
overgedragen moet worden aan de kleine protestantse gemeente. 

1747 - Kerk in Ankeveen



Hollands End - de oude St. Martinuskerk  HE



Hollands End
de oude kerk

HE



De oude schuurkerk op het Hollands End

Oude kerkpad

Oude pastorie aan het Hollands End

(Aleida) Leida van Deelen, huishoudster 
(meid) van pastoor Lokin.

foto’s uit archief JV



De oude schuurkerk op het Hollands End
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Oude pastorie aan het Hollands End
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De oude schuurkerk op het Hollands End

Oude kerkpad

Oude pastorie aan het Hollands End

(Aleida) Leida van Deelen, huishoudster 
(meid) van pastoor Lokin.

foto’s uit archief JV



tekst

Tussen de foto’s van de 
bouw van de kerk zat ook 

een foto van

“de Ankeveense” 

Monstrans

Foto archief J.V.



1907 Pastoor Pel

te Ankeveen

Foto archief J.V.



Kapelaan J. Tepe

te Ankeveen

Foto archief J.V.



St.Martinusbeeld



1905 gebed Volle aflaat

te Ankeveen



Gebed voor de vasten

te Ankeveen



Gebed voor verloofden

te Ankeveen



Onderricht voor gehuwden

te Ankeveen



1907 Pastoor Jozeph Maria Lokin
1-8-1880 –
- priester gewijd door Mgr. H. v.d Wetering op 15-8-19-5
- 22-08-1924 benoeming tot pastoor in Ankeveen tot 20-4-1936
- feestelijke intocht in Ankeveen op 22-8-1924

Ankeveen

Foto archief J.V.



Nieuwe St. Martinuskerk te Ankeveen

Toen na ruim 170 jaar bidden, zingen en moe van regen en wind de
natuur er met de kerkschuur zo’n beetje van door ging werd onder 
pastoraat van Joseph M.P.H. Lokin in het jaar 1927 op het Stichts End
een nieuwe dorpskerk gebouwd. Met achterlating van de pastorie en
de doden op de begraafplaats werd in het jaar 1928 de oude 
kerkschuur gesloopt en trokken de parochianen op 7 mei 1928 de
nieuwe Sint Martinuskerk op het Stichts End binnen. 

Jan Veenman



St. Martinuskerk te Ankeveen

Info:  www.kanparochies.nl

Er zijn heel wat woelige tijden aan vooraf gegaan toen de heer Chris van 
Blarcum op 15 april 1927 de eerste spade in de grond stak voor de bouw van 
een nieuwe parochiekerk aan het Stichts End te Ankeveen. Eerst was er de 
middeleeuwse kerk in het midden van het dorp. Daarna volgde de schuilkerk 
en de zogenaamde waterstaatkerk op het Hollands End.

Gezien de slechte staat waarin deze laatste kerk verkeerde, was het pastoor 
J.M.P.H. Lokin die al direct bij zijn komst in 1924 het besluit nam om te 
komen tot de bouw van een nieuwe parochiekerk. De heer Chris van 
Blarcum stelde spontaan de grond beschikbaar. Architect Th.J. van Elsberg 
uit Almelo maakte het ontwerp en voor een bedrag van fl. 81.000,-- werd de 
bouwopdracht gegund aan de aannemer A.C. Beijer uit Amersfoort. Op 7 
mei 1928 was het reeds zover en nam Mgr. H. van de Wetering de nieuwe 
parochiekerk en pastorie op plechtige wijze in gebruik.

‘Een kerkgebouw in het midden van het polderlandschap moet een strikt 
landelijk karakter dragen’ was de mening van architect Th.J. van Elsberg. De 
bekende natuurdeskundige Jac. P. Thijsse was kennelijk verrast over het 
resultaat en merkte enthousiast op: ’Dit kerkje met zijn langzaam oprijzende 
daken, met de kleine gotische ruitjes in de lage muren van de zijgangen, met 
zijn slanke, gesloten en fier-hoge toren is van een mooie heldere landelijke 
stijl, eerlijk en wars van elke schijn. Opgetrokken in grijze Waalsteen met 
blauwe kerkleien gedekt en staande in het wisselend lichtspel der Hollandse 
luchten is dit kerkje de trots van de parochie en kan geen wandelaar 
passeren zonder er even getroffen naar te kijken’.

Het grondplan van de kerk is beknopt en overzichtelijk. Het herinnert aan de 
kruisvorm, doch met zeer korte armen. De grootste lengte van het gebouw 
bedraagt 34 meter, de grootste breedte, in het transept, 19 ½ meter, de 
hoogste dakhoogte 17 meter. Het entree van de kerk ligt onder de 
voorbouw. Een dubbele deur geeft toegang tot het portaal van waaruit een 
middendeur en twee zijdeuren toegang geven tot de kerk. In de voorbouw is 
opgenomen het zangkoor, dat op een hoogte van 3,60 meter gelegen is en 
een breedte heeft van 8 meter en een lengte van 4½ meter. Boven de 
entree is een fraai glas-in-lood raam aanwezig.

Aan de rechterzijde (zuidzijde) van het entree bevindt zich de Mariakapel en 
aan de linkerzijde (noordzijde) de doopkapel. De kerk heeft een breed 
middenschip van 10½ meter hoog en twee smalle zijgangen. Het interieur is 
opgetrokken in Friese baksteen en overdekt met kruisgewelven. Een brede 
triomfboog scheidt het priesterkoor van het middenschip. Het koor heeft een 
hoogte van 9 ½ meter, een lengte van 8 meter en een breedte van 9 meter 
en ontvangt door vijf glas-in-lood ramen het licht. Aan weerzijden van het 
hoofdaltaar is er in een kapelletje een zijaltaar.

De banken staan in het middenschip en in het zuidtransept. In het geheel is 
er ruimte voor ongeveer 300 zitplaatsen. Het noordtransept is voorzien van 
een muziek- en zangpodium. In de kerk zijn er een aantal fraaie schilderingen 
en beelden te bezichtigen.

De toren staat in de rechterhoek aan de voorkant van het kerkgebouw en 
heeft een hoogte van 36 meter. De steenbouw heeft een hoogte van 19 
meter. De lijnen van de toren lopen naar boven iets samen. Beneden aan de 
voet bedraagt de breedte 5,20 meter en bij het begin van de spits 5 meter. 
De toren is voorzien van een galmklok en een fraai uurwerk.

De bijbehorende pastorie staat vrijwel in dezelfde rooilijn als de voorgevel 
van de kerk en geeft direct toegang tot het kerkgebouw. In de pastorietuin 
liggen twee gevelstenen uit de 18e eeuw welke afkomstig zijn uit de 12 
voormalige armenhuizen in het dorp.

Jan Veenman



De bouw van de nieuwe St. Martinuskerk

De heer Chris van Blarcum stelde spontaan de grond beschikbaar. Architect Th.J. van 
Elsberg uit Almelo maakte het ontwerp en voor een bedrag van fl. 81.000,-- werd de 
bouwopdracht gegund aan de aannemer A.C. Beijer uit Amersfoort



De bouw van de nieuwe St. Martinuskerk



Huize de Heerlijkheid

te Ankeveen

De kerk werd gebouwd in 1927-1928 op de plaats waar 

tot 1758 het vermaarde ‘Huys te Anckeveen’ stond wat 

in eigendom was van de Amsterdamse koopmansfamilie 

De Walé. De laatste bewoonster Maria Elisabeth de 

Walé stierf in 1753. De gevelstenen doen herinneren aan 

haar verblijf in het dorp.   
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gevelstenen

te Ankeveen

Stichts End 23

Gevelstenen aan de toren 

van de St. Martinuskerk.
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Heel lang lagen de gevelstenen in de voortuin 

van de pastorie. In november 2005 kregen ze 

een plek aan de gevel van de kerktoren
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Het grondplan van de kerk is beknopt en overzichtelijk. Het herinnert aan de kruisvorm, 
doch met zeer korte armen. De grootste lengte van het gebouw bedraagt 34 meter, de 
grootste breedte, in het transept, 19 ½ meter, de hoogste dakhoogte 17 meter. Het entree 
van de kerk ligt onder de voorbouw. Een dubbele deur geeft toegang tot het portaal van 
waaruit een middendeur en twee zijdeuren toegang geven tot de kerk. In de voorbouw is 
opgenomen het zangkoor, dat op een hoogte van 3,60 meter gelegen is en een breedte 
heeft van 8 meter en een lengte van 4½ meter. Boven de entree is een fraai glas-in-lood 
raam aanwezig.
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1927 – 1928 

Bouw van de nieuwe kerk te 
Ankeveen

Foto archief J.V.
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1927  
Eerste steen legging nieuwe kerk

te Ankeveen

Foto archief J.V.



1927  
Eerste steen legging  

nieuwe kerk

te Ankeveen

Foto archief J.V.
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1927 – 1928 Bouw van de nieuwe kerk te Ankeveen

Foto archief J.V.
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tekst

1927 – 1928 

Bouw van de nieuwe kerk te 
Ankeveen

Foto archief J.V.



St. Martinuskerk te Ankeveen

Info:  www.kanparochies.nl

Er zijn heel wat woelige tijden aan vooraf gegaan toen de heer Chris van 
Blarcum op 15 april 1927 de eerste spade in de grond stak voor de bouw van 
een nieuwe parochiekerk aan het Stichts End te Ankeveen. Eerst was er de 
middeleeuwse kerk in het midden van het dorp. Daarna volgde de schuilkerk 
en de zogenaamde waterstaatkerk op het Hollands End.

Gezien de slechte staat waarin deze laatste kerk verkeerde, was het pastoor 
J.M.P.H. Lokin die al direct bij zijn komst in 1924 het besluit nam om te 
komen tot de bouw van een nieuwe parochiekerk. De heer Chris van 
Blarcum stelde spontaan de grond beschikbaar. Architect Th.J. van Elsberg
uit Almelo maakte het ontwerp en voor een bedrag van fl. 81.000,-- werd de 
bouwopdracht gegund aan de aannemer A.C. Beijer uit Amersfoort. Op 7 
mei 1928 was het reeds zover en nam Mgr. H. van de Wetering de nieuwe 
parochiekerk en pastorie op plechtige wijze in gebruik.

‘Een kerkgebouw in het midden van het polderlandschap moet een strikt 
landelijk karakter dragen’ was de mening van architect Th.J. van Elsberg. De 
bekende natuurdeskundige Jac. P. Thijsse was kennelijk verrast over het 
resultaat en merkte enthousiast op: ’Dit kerkje met zijn langzaam oprijzende 
daken, met de kleine gotische ruitjes in de lage muren van de zijgangen, met 
zijn slanke, gesloten en fier-hoge toren is van een mooie heldere landelijke 
stijl, eerlijk en wars van elke schijn. Opgetrokken in grijze Waalsteen met 
blauwe kerkleien gedekt en staande in het wisselend lichtspel der Hollandse 
luchten is dit kerkje de trots van de parochie en kan geen wandelaar 
passeren zonder er even getroffen naar te kijken’.

Het grondplan van de kerk is beknopt en overzichtelijk. Het herinnert aan de 
kruisvorm, doch met zeer korte armen. De grootste lengte van het gebouw 
bedraagt 34 meter, de grootste breedte, in het transept, 19 ½ meter, de 
hoogste dakhoogte 17 meter. Het entree van de kerk ligt onder de 
voorbouw. Een dubbele deur geeft toegang tot het portaal van waaruit een 
middendeur en twee zijdeuren toegang geven tot de kerk. In de voorbouw is 
opgenomen het zangkoor, dat op een hoogte van 3,60 meter gelegen is en 
een breedte heeft van 8 meter en een lengte van 4½ meter. Boven de 
entree is een fraai glas-in-lood raam aanwezig.

Aan de rechterzijde (zuidzijde) van het entree bevindt zich de Mariakapel en 
aan de linkerzijde (noordzijde) de doopkapel. De kerk heeft een breed 
middenschip van 10½ meter hoog en twee smalle zijgangen. Het interieur is 
opgetrokken in Friese baksteen en overdekt met kruisgewelven. Een brede 
triomfboog scheidt het priesterkoor van het middenschip. Het koor heeft een 
hoogte van 9 ½ meter, een lengte van 8 meter en een breedte van 9 meter 
en ontvangt door vijf glas-in-lood ramen het licht. Aan weerzijden van het 
hoofdaltaar is er in een kapelletje een zijaltaar.

De banken staan in het middenschip en in het zuidtransept. In het geheel is 
er ruimte voor ongeveer 300 zitplaatsen. Het noordtransept is voorzien van 
een muziek- en zangpodium. In de kerk zijn er een aantal fraaie schilderingen 
en beelden te bezichtigen.

De toren staat in de rechterhoek aan de voorkant van het kerkgebouw en 
heeft een hoogte van 36 meter. De steenbouw heeft een hoogte van 19 
meter. De lijnen van de toren lopen naar boven iets samen. Beneden aan de 
voet bedraagt de breedte 5,20 meter en bij het begin van de spits 5 meter. 
De toren is voorzien van een galmklok en een fraai uurwerk.

De bijbehorende pastorie staat vrijwel in dezelfde rooilijn als de voorgevel 
van de kerk en geeft direct toegang tot het kerkgebouw. In de pastorietuin 
liggen twee gevelstenen uit de 18e eeuw welke afkomstig zijn uit de 12 
voormalige armenhuizen in het dorp.

Jan Veenman



1978 700 jr St. Martinuskerk 

te Ankeveen

Ankeveen, Stichts End 23 - Martinus

Uit Reliwiki

Algemene gegevens

Naam kerk: Martinus

Genootschap: Rooms Katholieke Kerk

Provincie: Noord-Holland

Gemeente: Wijdemeren

Plaats: Ankeveen

Adres: Stichts End 23

Postcode: 1244PK

Inventarisatienummer: 05077

Jaar ingebruikname: 1927

Architect: Elsberg, Th.J. van

Huidige bestemming: kerk

Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis:
Driebeukige kerk met dwarsschip en terzijde staande toren in 
traditionalistische vormen. De hoofdbeuk (middenschip) is, conform 
de r.-k. liturgische wensen van begin twintigste eeuw, breed opgezet; 
de zijbeuken zijn smal en smal en dienen als loopgangen.

Voorgaande gebouwen

•De kerk op de zolder van een buitenplaats tot 1758 in gebruik

•De schuurkerk in gebruik genomen in 1758 en afgebroken in 

1927

Ankeveen, Stichts End 23 - Martinus

Uit Reliwiki

Foto uit archief Jan Veenman

http://reliwiki.nl/index.php/Ankeveen,_Hollands_End_-_Schuurkerk_(1610_-_1758)
http://reliwiki.nl/index.php/Ankeveen,_Hollands_End_-_Schuurkerk_(1758_-_1927)


tekst

Tussen de foto’s van de 
bouw van de kerk zat ook 

een foto van

“de Ankeveense” 

Monstrans

Foto archief J.V.



1928 kerkwijding

te Ankeveen

Foto archief J.V.



1928 kerkwijding

te Ankeveen

Foto archief J.V.



1928  De Nieuwe kerk

te Ankeveen

Foto archief J.V.



2012 Googlemaps – luchtfoto van de kerk



1928  De Nieuwe kerk

te Ankeveen

Foto archief J.V.
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1928 kerkwijding

te Ankeveen

Ankeveen, Stichts End 23 - Martinus

Tekst Uit Reliwiki op internet

In de media
Uit Het Centrum, 9 Mei 1928.
PLECHTIGE CONSECRATIE VAN DE NIEUWE ST. MARTINUSKERK TE ANKEVEEN.
Begunstigd door buitengewoon mooi lenteweder, heeft te Ankeveen de plechtige 
consecratie van de nieuwe St Martinuskerk, naar plannen van den jongen bouwmeester 
Th.J. v. Elsburg, uit Almelo, plaats gehad. Aan de grens der parochie werd Mgr. de 
Aartsbisschop Maandagmorgen met gevolg verwelkomd door een Eere-Comité met het 
Kerkbestuur. Voorafgegaan door een vijftigtal in het wit geklede bruidjes, die bloemen 
mededroegen, afgevaardigden en besturen van hier bestaande kath. vereenigingen, met 
vaandels en banieren, een fanfarecorps, dat er lustig op los blies, en een achttal ruiters 
te paard, werd naar de nieuwe kerk getrokken, aan welker Pastorie de Hooge Bezoeker 
door Pastoor Lokin werd verwelkomd en naar binnen geleid. Nadat Mgr. een korte poos 
aldaar had uitgerust en zich vervolgens in vol ornaat voor de kerkwijding had gekleed, 
vingen de zinrijke en verheven plechtigheden aan. welke tot ruim half twaalf hebben 
geduurd. Een groot aantal geestelijken, van heinde en verre gekomen, verleenden bij 
deze plechtigheid hunne zeer gewaardeerde assistentie, terwijl een ander groot aantal 
geestelijken, als belangstellenden, binnen of voor 't priesterkoor hadden plaats 
genomen. Na afloop van de kerkwijdingsplechtigheid werd de H. Mis opgedragen door 
den Hoog Eerw. Heer R. v.d. Hengel, Deken van Hilversum, bijgestaan door de Zeer Eerw. 
Heeren Pastoors van Naarden en Nederhorst-den-Berg. Na het Evangelie betrad kap. 
Tepe, oud-kapelaan van Ankeveen, den kansel, die in eene plechtige, gloedvolle rede 
dank bracht aan hen, die tot den bouw van dit Godshuis hadden medegewerkt. 
Bouwmeester en aannemer, opzichter en dames, die iederen Zondag voor de kerkbouw 
hebben gecollecteerd, verkregen welverdiende lof, niet minder Pastoor Lokin, de 
bouwheer zelf, en de grijze Aartsbisschop, die dit Godshuis zoo pas had ingewijd. Boven 
die allen bracht de gewijde spreker lof aan God, die dit mooie werk zoo zichtbaar heeft 
gezegend. Te ruim één uur in den middag was deze eerste plechtige H. Mis in de nieuwe 
kerk ten einde. Onder de aanwezigen in de kerk werden opgemerkt de burgerlijke 
overheden van Ankeveen en Weesperkarspel. Vermeld dient nog te worden, dat het 
zangkoor op voortreffelijke wijze de 9de Gregoriaansche Mis ten gehoore bracht, dat het 
kerkgebouw boordevol was van parochianen en belangstellenden, en dat van uit den 
toren der nieuwe kerk de Nederlandsche vlag woei met Pauselijke wimpel. Vlaggen met 
Pauselijke wimpel wapperden overal uit dakvensters en ramen, terwijl drie mooie 
eerebogen, uit sparregroen, schilden en emblemen, bloemen en gele rozen het geheele 
dorp een feestelijk aanzien gaven. Het was voor katholiek Ankeveen met recht een dag, 
dien de Heer gemaakt heeft.Foto’s  archief J.V.



1907 Pastoor Jozeph Maria Lokin
1-8-1880 –
- priester gewijd door Mgr. H. v.d Wetering op 15-8-19-5
- 22-08-1924 benoeming tot pastoor in Ankeveen tot 20-4-1936
- feestelijke intocht in Ankeveen op 22-8-1924

te Ankeveen

Foto archief J.V.



1907 Pastoor Jozeph Maria Lokin
1-8-1880 –
- priester gewijd door Mgr. H. v.d Wetering op 15-8-19-5
- 22-08-1924 benoeming tot pastoor in Ankeveen tot 20-4-1936
- feestelijke intocht in Ankeveen op 22-8-1924

te Ankeveen

Foto archief J.V.



St. Martinuskerk

Foto archief J.V.

1930 – Kerk versierd tgv 25 jr. Priesterschap pastoor Lokin



Processie rond de kerk

te Ankeveen

Foto’s uit archief JV



Processie rond de kerk

te Ankeveen

Foto’s uit archief JV



Pastoor Jozeph Maria Lokin
overleden

1-8-1880 – 21-4-1936

te Ankeveen

Foto archief J.V.



1936

RK. Zangkoor - St. Martinusparochie



W.F. Pelgrim

Pastoor te Ankeveen

Foto archief J.V.



St. Martinuskerk

Oktober 1936



St. Martinuskerk



46 – 1924 1928  Jv27-28 RK-kerk



Martinus Ankeveen

Gedraaide kerk op tekening



1936 - RK-Zangkoor Mannenkoor en jongenskoor
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1941 1 maart Katholieke radiogids

te Ankeveen

Foto archief J.V.



1942 1e H.Mis Pater 
Herman Hagen

te Ankeveen

Foto’s Nol van Etten uit archief JV



1942 1e H.Mis Pater Herman Hagen

te Ankeveen

uit archief JV



Processie rond de kerk

te Ankeveen

Foto’s uit archief JV



1 januari 1943 - Protocol kerkklok

St. Martinuskerk te Ankeveen



Januari 1943Protocol kerkklok

St. Martinuskerk te Ankeveen



Protocol kerkklok

St. Martinuskerk te Ankeveen



Protocol kerkklok

St. Martinuskerk te Ankeveen



Protocol kerkklok

St. Martinuskerk te Ankeveen



Kerkklok
St. Martinuskerk te Ankeveen



Protocol kerkklok
St. Martinuskerk te Ankeveen



1950 - Frans Fennis 50 jr koordirigent

St. Martinuskerk te Ankeveen



1948 9 april - Pastoor Aloysius Johannes Leber

te Ankeveen

Uit archief Jan Veenman



Klein aannemen met Rie van der Voorn
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Eerste H. Communie

Jaar 1954-1955

Josephschool Ankeveen



1e H. Communie

1



kinderkerkkoor
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15-8-1956

St. Martinusparochie

archief  tb



St. Martinuskerk 

Gedraaide kerk op briefkaart



St. Martinuskerk 

1956 40 jarig jubileum pastoor Leber



1963 2 augustus Pastoor 
Aloysius Johannes Leber

te Ankeveen

Tekst en foto uit archief Jan Veenman

Pastoor Leber overleden
20-10-1965



Parochieberichten
1-3-1969



Adriaan van der Pauw overleden

te Ankeveen

G&E 17-6-1974



Pastoor Hein de Goede

te Ankeveen

Info uit een kansrijk bestaan.

Van 1963 tot 1984



Pastoor Hein de Goede

te Ankeveen

1969

1969 bouw van de 
kleuterschool



Pastoor Hein de Goede

te Ankeveen

1969

1969 oprichting 
Ankeveens Jongerenkoor



te Ankeveen

1973  
Ankeveens Jongerenkoor tijdens tv-opname

1973



12-2-1973 Ankeveens Jongerenkoor
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11-2-1973 Ankeveens Jongerenkoor, na tv-uitzending
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te Ankeveen

1977  
Ankeveens Jongerenkoor afscheid van het Combo

1973



te Ankeveen

1977  
Pauselijke onderscheiding voor dirigent Gert Veenman

1973



Jaren 70 - Uitzichten vanuit de kerktoren



1978  
700 jaar St. Martinuskerk

Ankeveen

(De meeste gegevens komen uit het boekje van 1979, 700 jaar St. Martinuskerk)



1978 70 jr St. Martinuskerk 

te Ankeveen

Uit feestboekje 1978, 700 jr Martinusparochie 



te Ankeveen

1978 70 jr St. Martinuskerk 

Uit feestboekje 1978, 700 jr Martinusparochie 



1978 700 jr St. Martinuskerk 
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1978 700 jr St. Martinuskerk 

te Ankeveen

A.H. Schlütken (1916-1983) EM Deken 
Hilversum, begraven in Kortenhoef

Uit feestboekje 1978, 700 jr Martinusparochie 



Oorkonde uit 1244

te Ankeveen
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Uit feestboekje 1978, 700 jr Martinusparochie 



1979 – 1980 1e communie

te Ankeveen



Nieuwe haan op de kerktoren

te Ankeveen



Nieuwe haan op de kerktoren

te Ankeveen



Jan. 1986

Kerkbalans



1986 Ankeveens Rouwbord

Uit boekje: 1986 Het Ankeveense 
Rouwbord



1986 Ankeveens Rouwbord

Uit boekje: 1986 Het Ankeveense Rouwbord



Pasen 1987

1987 vieringen rond Pasen



1989

Mei 1988 - Pastoor De Goede 50 jr priester



1989

2004 - Pastoor De Goede overleden



December 1988

1988 vieringen rond kerstmis



Ankeveens 
Jongerenkoor zingt 

20 jaar

1989



1989

1989 nieuwe kerkbanken



Website KANparochies – Antoniuskerk Kortenhoef

De basis voor het KAN werd gelegd in 1990, toen in Nederhorst den 

Berg pastoor Piet Al met emeritaat ging en duidelijk werd dat er voor 

hem geen opvolger meer zou komen. De toenmalige pastoor van 

Kortenhoef, pater Ambro Bakker s.m.a., werd toen tevens pastoor van 

de parochie Nederhorst den Berg.

Toen in 1993 in Ankeveen pastoor Wim Postma ook met emeritaat 

ging kreeg pater Bakker ook de parochie van Ankeveen onder zijn 
hoede en was in feite het KAN geboren.

In 1994 werd drs. Peter van der Weide, toen nog priesterkandidaat, 

benoemd tot pastoraal werker in het KAN. In 1996 werd pater Ambro

Bakker benoemd tot pastoor van de Maria Magdalena parochie in 

Zaandam en tevens tot "dubbele" deken van Zaandam en Purmerend. 

Na zijn vertrek werd Peter van der Weide, inmiddels tot priester gewijd, 
de nieuwe pastoor van het KAN.

In de afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen de drie parochies 

steeds meer gestalte gekregen. Hoewel zij formeel nog steeds 

zelfstandig zijn, met een eigen bestuur en een eigen financieel beleid 

worden alle belangrijke beslissingen in onderling overleg genomen en 

worden er steeds meer activiteiten, zowel in als buiten de drie kerken, 

gezamenlijk ondernomen. Een voorbeeld hiervan is het uitbrengen van 

het KAN gedenkboek "Een kansrijk bestaan", waarin verleden en heden 

van de drie parochies worden beschreven en waarvan de titel tevens 
verwijst naar de toekomst.

Ruud Bijlsma †

1990 ontstaan KAN parochie



1989

1990 maartenmarkt

voor Torenspits



1992

1992 Pauselijke medailes voor 
Mw. Timmers-Kip



1994

1994 - Samen in touw

voor het kerkgebouw



1992

1995 Pater Bakker waakt over 3 
parochies



1995

15-6-1995 Peter van der Weide 
priester gewijd



1995

Jan. 1995 Zr. Van de Bosch weg 
uit Ankeveen



1996

Pastoor Peter van der Weide wordt geinstalleerd



1996

1997 mei Maartenmarkt



1996

1997 mei Maartenmarkt



1998

1998 Ankeveense kerkschilderingen  mei Maartenmarkt



St. Martinuskerk Pastoors in Ankeveen

2000 - Info uit boek KAN - een kansrijk bestaan

Pastoors te Ankeveen tv naam van tot overleden plaats

L. Lambrecht Stapperts 1590 1606

Mr. A. Adrianus van Oorschot 1606 1680

Mr. B Bartholdus Ingel 1618 1652 2-12-1653 Ankeveen

G. Guilielmus van Schaijck 1652 1657 27-8-1657 Ankeveen

J.I. Joannes Ignatius Ruijsch 1657 1680

J.J. Joannes Jozephus Neelman 1681 1718 23-11-1718 Calcar land van Kleef

H. Henricus Koningsveldt 1718 1761 1761

A.N. Adrianus Nicolaus Pieck 1761 1784 4-7-1784

H. Hubertus van Benthem 1784 1817 20-3-1817 Ankeveen

J.A.F.C.
Joannes Antonius 
Franciscus Smits 1817 1839 29-7-1938

J.I. Joannes Ignatius van Lakervelt 1839 1848 1855 Ijsselstein

G. Gerardus van Dijk 1848 1877 8-6-1877 Ankeveen

H. Hermanus Peet 1877 1878 11-4-1878 Ankeveen

H.C. Hermanus Cornelis Verheul 1878 1889 12-11-1900 Zwolle

B.H. Bernardus Henricus Pel 1889 1912 24-3-1914 Groenlo

L. Laurentius van den Nieuwedijk 1912 1924 5-8-1924 Ankeveen

J.M.P.H.
Jozep Maria Petrus 
Henricus Lokin 1924 1936 20-4-1936

W.F. Wilhelmus Franciscus Pelgrim 1936 1948 29-9-1978 Terborg

A.J. Aloysius Johannes Leber 1948 1963 20-10-1965 ZH Hilversum

H.C.M. Hendrik Cornelis Maria de Goede 1963 1982

W.F.M. Willem Franciscus Maria Postma 1981 1993

Dr. A.W.C. de Jong 1994 1995 waarnemend

A. Ambrosius Bakker 1995 1996

P.L. Petrus Leonardus van der Weide 1996



Lamers, Sjaap – Pater
emerituspastoor van Odiliapeel

• 6-9-1922 – 11-4-1998



2000

Kindje wiegen



St. Martinuskerk 

te Ankeveen
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Vele jaren lagen de gevelstenen in de 
voortuin van de pastorie

Oktober 2002



Januari 2003

Dec. 2009



St. Martinuskerk 

Gooi & Eemlander 5-5-2002



Nov.2003 - kerkeveiling
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Nov.2003 - kerkeveiling



18-5-14
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Nov.2003 - kerkeveiling



St. Martinuskerk 

te Ankeveen
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Vele jaren lagen de gevelstenen in de 
voortuin van de pastorie

In november 2005 kregen ze een plek aan de 

gevel van de kerktoren



St. Martinuskerk 

De gevelstenen
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1978 700 jr St. Martinuskerk 

te Ankeveen

Tekst op plaquette

Gevelstenen afkomstig uit de voormalige TWAALF ARMENHUIZEN op 

het STICHTS END van Ankeveen. Gebouwd omstreeks 1725 in opdracht 

van de ambachtsvrouwe MARIA ELISABETH DE WALÉ.

Rechts: Medaillon met monogram MEW                    

Links : Het wapen van het geslacht DE WALÉ                                                                                                 

- Drie heraldische merels (2 en 1):                                                                                            

- Hartschild: het wapen van Ankeveen (ooievaar op rietgrond).

Decoraties in LOUIS XII stijl. Vervaardigd uit zandsteen in het atelier van 

de beroemde Amsterdamse steenhouwer Ignatius van Logteren (1685-1732)                                              
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De kerkklokken terug in de toren
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2016 nieuwe onze vader



2017

Bouw van de 
Willibrorduskapel



Juli 2017

Uit het
KAN-nieuws
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2018 - KAN-parochies
St. Martinuskerk 

te Ankeveen

Wim Balk, diaken

Adres

Stichts End 23

1244 PK Ankeveen

Tel. 035 - 656 1252

E-mail: St. Martinus parochie

Openingstijden secretariaat

Elke dinsdag van 9:30 tot 12:00 uur

op bovenstaand adres.

Contactpersoon: Hennie Dijst

Vieringen

- Elke 2e, 4e en evt. 5e zondag van de maand om 9:30 

uur.

- Elke 1e en 3e zaterdag van de maand om 19:00 uur.

- 1e Vrijdag van de maand om 9:00 uur.

Parochiebestuur:

J. Dresmé - voorzitter

Floris Schaper - penningmeester

Jan Hesp - secretaris

Willeke van der Wal - communicatie

Mariska Leurs - vrijwilligers

Chris Tol - bouwzaken

Sandra Nypels

mailto:martinus@kanparochies.nl


St. Martinuskerk te Ankeveen

Info:  www.kanparochies.nl



2018 - KAN-parochies
St. Martinuskerk 

www.kanparochies.nl

De Sint Martinuskerk viert dit jaar het 90-jarig bestaan. Op 7 mei 1928 nam Mgr. H. van de Wetering, 

aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht, de nieuwe parochiekerk op plechtige wijze in gebruik. Pastoor 

Lokin had in 1924 al besloten tot de bouw van een nieuw kerkgebouw. Nu, 90 jaar later, mogen en kunnen 

we vieren dat de Sint Martinuskerk al 90 jaar met trots in Ankeveen staat en daar beginnen we zondag 6 

mei mee. Om 10:00 uur is er voor de kerk een gezamenlijk ontbijt en is er de mogelijkheid om velletje 

postzegels te kopen bij gelegenheid van het 90 jarig bestaan. Zo’n velletje van 10 zegels kost € 15,- . U 

kunt de postzegels natuurlijk bewaren als herinnering of gewoon gebruiken voor een brief of een kaart. 

Aankomende zondag zijn er 50 beschikbaar, maar er is al voorzien in een nieuwe oplage. Na het ontbijt is 

om 11:00 een feestelijke viering met All Directions en het Maria Martinuskoor. Als slotlied zal natuurlijk het 
lied ter ere van Sint Maarten worden gezongen. Wat leuk als u er bij kunt zijn.

Diaken Wim Balk



1978 700 jr St. Martinuskerk 

te Ankeveen





Monument

Gevelstenen uit 12 huizen

De kerk werd gebouwd in 1927-28 op de plaats waar tot 1758   het 
vermaarde ‘Huys te Anckeveen’ stond wat in eigendom was   van de 
Amsterdamse koopmansfamilie De Walé. De laatste bewoonster 
Maria Elisabeth de Walé stierf in 1753. 
De gevelstenen doen herinneren aan haar verblijf in het dorp.    

Stichts End 21 

Martinuskerk



Ankeveen met RK.St. Martinuskerk

Stichts End 21 

Martinusk



Ankeveen Van Blarcumbuurt met RK.St. Martinuskerk
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Oktober 2010 tijdens 250 jaar Ankeveense kermis
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RK. St. Martinuskerk

Stichts End 21 

Martinusk

Einde overzicht foto’s van en rond de St. Martinuskerk en wat 
kerkelijke gebeurtenissen.

Ik hoop dat u ervan genoten hebt.


